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“KIJK! DOOR JEZUS’ OGEN” 

 

Wie ook het boekje voor de Veertigdagentijd heeft, zal de titel herkennen. Het ligt ook hier 

klaar om met elkaar te lezen aan tafel tijdens deze weken richting Pasen. Een mooi initiatief, 

omdat je weet dat je in de gemeente niet de enige bent die op die dag net met die tekst bezig 

bent. Naast het lezen uit dit boekje kun je je ook onthouden van iets (snoep, alcohol, toetjes) 

om je sterker te bezinnen op het lijden en sterven van Jezus Christus. 

 

Kijken met andermans ogen is lastig. Niet onmogelijk, maar het vraagt van je dat je uit je 

eigen ‘ik’ rol stapt. We hebben vaak onze eigen ideeën en (voor)oordelen en denken wel te 

weten hoe het zit in de wereld. Dat kan betrekking hebben op hoe je tegen een buurman (of 

vrouw) aankijkt: altijd doet hij dit op dezelfde, irritante manier. Dat kan ook betrekking 

hebben op je kijk op vluchtelingen: alleen maar jongemannen die voor economisch gewin 

hierheen komen, te lui zijn om te werken en onze banen inpikken (aardige paradox toch?). Het 

kan ook betrekking hebben op je partner of iemand uit de vriendenkring: waarom reageert hij 

toch altijd zo? 

 

Voordat ik stel dat je eens door de ogen van die persoon moet kijken, misschien heb je wel 

gelijk. Misschien is de buurman wel onverbeterlijk. De vluchteling een gelukszoeker. De 

partner of vriend een stressfactor voor bepaalde gebieden. Bekijk het eens door de ogen van 

Jezus, wat Hij ziet van de wereld en van onze levens? Hij kent elk mens, van goed tot slecht, 

van moeder Theresa tot Epstein, van elk onschuldig slachtoffer tot de grootste beul. Van elke 

onverbeterlijke en van elke ongelukkige. 

 

Ondanks alles wat mensen doen en wat er gebeurt, zoekt God ons met zijn intense en 

volmaakte liefde. En je voelt dan al aan: niet om alles wat niet goed is onder het vloerkleed te 

schuiven. Maar om uit alle zonde en ellende een weg van verlossing te laten zien. De weg van 

Zijn volmaaktheid. In de lijdenstijd bereiden we ons als gemeente daarop voor, om in volle 

glorie samen het feest van de overwinning op de dood te vieren: Pasen. Johannes schrijft: Er 

is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Wat Jezus deed. En waarom? 

Omdat Hij de wereld lief had. 

 

Wat gebeurt als wij proberen met diezelfde ogen naar onze buurman, vluchteling en 

partner/vriend te kijken? Of nee, laten we eerst vanuit Zijn naar ogen naar onszelf kijken: hoe 

lief Jezus mij heeft, zo heeft Hij ook mijn naaste lief. Wie het dan ook is. En zoals Hij het 

goede voor mij zoekt, zoekt Hij ook het goede voor mijn naaste. Wie met de ogen van Jezus 

naar een ander wil kijken, zal dit krachtiger kunnen als je eerst beseft wat Hij in jouw leven 

allemaal vergeeft en toch blijft zoeken! Laten we deze lijdenstijd bij jou en mij beginnen: 

 

Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 

Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien 

Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 

Laat me leven zoals u. 

(uit: Kijken met uw ogen) 

 

Ds. L.M. Aangeenbrug 

 

Inleveren van kopij 



 

Het eerstvolgende kerkblad ( 2 weken) 

Verschijnt op woensdag 4 maart 2026. 

Kopij inleveren, via e-mail, uiterlijk vrijdag 

27 februari 2026 voor ’s middags 12.00 uur bij: 

Mw. T. van de Pol-Bosman, Vivaldistraat 14, 7442 GN 

Nijverdal, tel: 06-27201129.e-mail:redactiekerkblad@pghellendoorn.nl 

Mv. E. van Keulen-Laarman, de Marsjes 16, 7447 BV 

Hellendoorn, tel: 0548-655783. 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten  

of niet te plaatsen. 

 

 

  KERKDIENSTEN 
 

 
HELLENDOORN DORPSKERK 

 

Zondag   22 februari 2026 

10.00 uur: Ds. J.D.Th. Wassenaar 

       1e collecte: Diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

         Kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst mogelijk door aanmelden voor zaterdag 12.00 uur 

       via whatsapp : 06-19161243 of e-mail:petravanrijssel@hotmail.com 

19.00 uur: Ds. M. Aangeenbrug(Apeldoorn) 

  

 

Zondag 1 maart 2026 

10.00 uur: Ds. G. Lambers Heerspink (Nijverdal) 

        Kindviering in de Leerkamer 

       1e collecte: Voorjaarszending ZWO 

       2e collecte: pl. jeugdwerk 

                  Geen kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst mogelijk door aanmelden voor zaterdag 12.00 uur 

       via whatsapp : 06-19161243 of e-mail:petravanrijssel@hotmail.com 

19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug 

       Vesperdienst 

        

        

 

 

KRUIDENWIJK DE SCHAAPSKOOI 

 

Zondag 22 februari 2026 

10.00 uur: Ds. Joh. Wegerif 

       1e collecte: Diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

      Kindernevendienst 

      Kinderoppasdienst 

 

 



 

Zondag 1 maart 2026 

10.00 uur: Ds. Gert de Ruiter  

       1e collecte: Voorjaarszending ZWO 

       2e collecte: pl. jeugdwerk 

      Kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst 

 

KRONNENZOMMER 

 

Zondag 22 februari 2026 

10.15 uur: Ds. Hans van Dalen (Nijverdal) 

       m.m.v. El Shaddai 

       Medewerkersgroep: 5 

 

 

Zondag 1 maart 2026 

10.15 uur: Ds. L.M. Aangeeenbrug 

       Medewerkersgroep: 6 

 

 

 

 

DE BLENKE 

 

Woensdag 18 maart 2026  

10.30 uur: Ans Butink 

         

BIJ DE DIENSTEN 

 
 

 

HELLENDOORN DORPSKERK 

Zondag 22 februari om 10.00 uur 

Voor de morgendienst staat Lucas 19: 29-40 op het rooster. (Ds. J.D.Th. Wassenaar) 

 

 

KRUIDENWIJK DE SCHAAPSKOOI 

 

Zondag 1 maart | 10:00 uur | prekenserie Jesaja 53 

In de komende weken luisteren we in een serie van drie diensten naar het indrukwekkende 

lied over de Knecht van de HEER uit Jesaja 52:13–53:12. In de eerste preek staan we stil bij 

Jesaja 52:13–53:3: de Knecht die wij niet herkennen. Opmerkelijk is dat dit lied begint met 

een belofte van verhoging — “Zie, Mijn Knecht zal verhoogd en verheven worden” — terwijl 

mensen juist iemand zien zonder gestalte of glans, veracht en gemeden. Hoe kan het dat Gods 

weg zo anders oogt dan wij verwachten? Wat zegt dat over onze blik op de Messias — en op 

Gods handelen in ons leven? 

 

 

Kindernevendienst & Oppas 

Elke zondag is er oppas en kindernevendienst beschikbaar. Op de 1e en 3e zondag van de 

maand, tijdens de gezinsdiensten, bieden we echter een uitgebreidere kindernevendienst met 



een speciaal kindermoment en een kinderlied. Op de overige zondagen is er een eenvoudiger 

programma, maar de kinderen zijn altijd van harte welkom! 

 

Na de diensten 

Bij De Schaapskooi besluiten we elke dienst met een gezellig samenzijn en ontmoeting voor 

zowel jong als oud, zowel leden als gasten. Na de dienst nodigen we je uit om te genieten van 

koffie, thee en limonade, en zo de onderlinge band binnen onze gemeenschap te versterken. 

 

WIJK DORPSKERK 
 

 

Kerkenraad Dorpskerk:  

Preses: Mw. H. Ligtenberg-Grondman, 

Vossenweg 1, 7447 SC Hellendoorn 

Tel: 06-22591620 

e.mail:hetty.ligtenberg@pghellendoorn.nl 

Scriba: mw. C.J.T. Enserink, 

Ommerweg 149, 7447 RD Hellendoorn 

tel: 06-12827265 

e-mail:scriba.dorpskerk@pghellendoorn.nl 

 
 

 

GASTHEREN EN/OF GASTDAMES GEZOCHT 

Vanaf zondag 1 april a.s. zal vóór de morgendienst om 9.30 uur weer een gastheer en/of 

gastdame bij de deur van de zij-ingang staan. 

 

Deze begroet de mensen die de dienst bezoeken. Aan gasten van buiten geven zij, zo nodig 

informatie, over de gang van zaken bij de kerkdienst. 

 

In verband met de bezetting zoeken wij mensen voor het komende seizoen. Wie wil met ons 

meedoen? 

 

Hoe meer mensen, hoe meer vreugd! Als we meer mensen hebben, dan is het ook maar een 

kleine moeite. We houden rekening met alle wensen ten aanzien van beschikbaarheid. En ook 

als je het komende seizoen maar een of twee keer wilt, ben je van harte welkom. 

 

Anja den Ouden, 

tel 06 81702064. Email: anja.denouden@pghellendoorn.nl 

 
 

PASTORAAT OOST 
 

Predikant: Ds. J.D.Th. Wassenaar, 

Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn 

tel: 0548-655 635 

in dringende gevallen mobiel: 06-49930846 

e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl 



 

In het ziekenhuis 

Voor zover mij bekend is, verblijft niemand uit ‘Oost’ in het ziekenhuis. Wel zijn er 

gemeenteleden die thuis zorgen over hun gezondheid hebben. Sterkte! 

 

Giften 

Mevr. Braakman ontving 20 euro voor de bloemendienst, ikzelf 20 euro voor plaatselijk 

kerkenwerk. Nogmaals dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. J.D.Th. Wassenaar. 

 

 

 

PASTORAAT WEST 

 
Predikant: Ds. L.M. Aangeenbrug, 

Dorpsstraat 41, 7447 CM Hellendoorn 

                                 mobiel: 06-10500577 

e-mail: lennart.dominee@pghellendoon.nl 

 

 

In Memoriam 

Op 7 februari overleed in de leeftijd van 85 jaar 

Jan Jansen. 

Hij woonde de laatste jaren aan de Jacob van Houtestraat en werd de laatste tijd verpleegd in 

de Hoge Es. Daarvoor heeft hij jarenlang gewoond in de boerderij aan de Dalkruid. Hij werd 

op 23 januari 1941 een paar kilometer verderop geboren aan de Zuidelijke Hoofddijk. Jan 

groeide op in een gezin van 5, met 3 broers en 1 zus. Zijn aanstaande vrouw Alie leerde hij 

kennen tijdens het ‘kuiern’ op de Grotestraat in Nijverdal (een gebruik waarbij veel stelletjes 

zijn ontstaan). Ze trouwden in 1966 en gingen in de boerderij wonen met zijn vader. In hun 

huwelijk kregen ze 3 kinderen en later meerdere kleinkinderen. Jan vond eerst werk bij de 

Boerenbond, later Roelofs Grondverzet maar een markant deel van zijn werkzame leven was 

bij de gemeente. Thuis hield hij kleinvee en koeien. Jan was niet een man van veel woorden 

maar wel van aanpakken. Hij was niet van het klagen en je kon makkelijk met hem een 

praatje houden. Na zijn pensionering moest hij afscheid nemen van zijn werkkring, en trok hij 

er regelmatig op uit met zijn vrouw op de fiets en hij wandelde geregeld door de natuur. Ook 

had hij meer tijd voor tennis. Toen het de laatste jaren achteruit ging, verhuisden ze naar een 

appartement op de begane grond in Nijverdal. Het viel hem tegen dat hij niet goed kon 

helpen, want hij was altijd zelf in de weer geweest. De laatste jaren ging zijn gezondheid 

steeds verder achteruit. Ondanks dat zijn vrouw veel mantelzorg gaf, was opname in de Hoge 

Es noodzakelijk. Jans gezondheid ging langzaam verder achteruit totdat hij overleed. Tijdens 

de afscheidsdienst, voor de begrafenis, stonden we met dankbaarheid stil voor alles wat hij 

betekende. We hoorden ook de trouwtekst waarmee hij in 1966 met Alie was getrouwd: hij 

(Jakob) nam Rebekka, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Een tekst die gaat 

over aan de ene kant Gods voorzienigheid en de andere kant de rol die we zelf hebben. 

 

Giften 

Tijdens huisbezoek ontving ik voor het orgelfonds € 30,- in collectebonnen. Dank voor de 

gift! 

 



Nascholing 

Verspreid over de komende maanden bestudeer ik met collega’s (waaronder ds. Breemnes) via 

de nascholing van de PThU het boek ‘The Desire of the Nations’ van O’Donovan. Als u ooit 

een echt moeilijk boek wilt lezen, mag u het van me lenen, maar pas nadat de cursus is 

afgerond. Dit zal in de herfst zijn. We hebben enkele bijeenkomsten en tussendoor bestuderen 

we het boek. Inhoudelijk gaat het over de herontdekking van de politieke theologie. Politiek 

gebeurt er veel en wat kun je daar dan over zeggen vanuit de Bijbel? In het verleden is het 

losgeweekt, maar is daarmee ook niet het kind met het badwater weggegooid? Door er samen 

in te duiken hopen we zo ook wat handvatten te krijgen voor pastoraat en prediking. 

 

Ook dit jaar gezocht:uw lied voor deze periode 

Vorig jaar deed ik de oproep en kreeg ik een aantal liederen die goed pasten bij de 

veertigdagentijd en/of Pasen. Dit jaar opnieuw de oproep: wat is volgens u of jou een lied wat 

past bij de Veertigdagentijd en/of Pasen? Als u het aan mij doorgeeft, maak ik een ‘muzieklijst 

voor de Veertigdagen’ en zal deze verspreiden via de website, app en Facebook. Mail gerust! 

 

Vanuit de Pastorie 

De krokussen kwamen in onze tuin weer naar boven. De plant staat symbool voor 

vernieuwing en hergeboorte (na een koude winter). Hoewel sommige weersverwachtingen 

nog wat sneeuw verwachten, gaan we weer langzaam richting het nieuwe leven. De 

kerkverwachting van komende weken is dat we steeds stil mogen staan bij de 

veertigdagentijd. Dat mag ons reikhalzend laten uitzien naar het licht van Pasen! Maar in de 

weken vooraf kan het nog kil en koud zijn. Vrees niet, uiteindelijk zal Gods licht doorbreken. 

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, 

ds. Lennart Aangeenbrug 

 

WIJK de SCHAAPSKOOI 
  

Predikant: Ds Gert de Ruiter, Anemoon 56,7443 LH,Nijverdal 

                 Tel,06-37455599,email:ds.deruiter@pghellendoorn.nl 

                 Werkzaam voor de Schaapskooi: 

                 Zondag-maandag-dinsdag-woensdag 

                 Elders: 

                 Donderdag en vrijdag 

                 Zaterdag vrij. 

Pastoraat:          Christine van der Luit,tel:06-57977853/christine.vanderluit@pghellendoorn.nl 

                          Ardien Mulder,tel:0548-617692/ardien.mulder@pghellendoorn.nl 

                          Thea van Pijkeren 0643447893/theavanpijkeren@gmail.com 

 

Preses: Dhr. G. Smit, Schapendijk 23, 

             7642 LR, Wierden. 

             Tel: 06-18985348, e-mail: gerrit.smit@pghellendoorn.nl 

Scriba: Jolande Schoten-Alferink 

Reigersbek 14, 7443 TS, Nijverdal 

Mobiel: 06-18992978 

e-mail: scriba.schaapskooi@pghellendoorn.nl 

 

 

Preekvoorbereiding | 3 maart 

mailto:theavanpijkeren@gmail.com


Samen met ds. Gert de Ruiter ontdekken we wat een Bijbeltekst te zeggen heeft – persoonlijk 

én voor de preek van biddag 11 maart. De bijeenkomsten zijn op de eerste dinsdag van de 

maand: 3 maart en 7 april 2026. Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 uur, afronding rond 20.00 

uur. Locatie: De Schaapskooi (Kruidenwijk). Aanmelden is niet nodig. 

 

55+ ontmoetingsmiddag | 4 maart 

Een gezellige middag van ontmoeting en gesprek. Vanaf 14.45 uur koffie en thee, afsluiting 

rond 16.30 uur. Iedereen van 55 jaar en ouder is welkom. Meer informatie is te lezen op de 

website. 

 

Next Step & Teenz | 6 maart 

Jongeren vanaf 11 tot 18 jaar zijn welkom voor NextStep (19.00–20.00 uur). We denken 

deze avond samen na over: de twijfels die je kunt hebben in het leven en geloof? Onder 

leiding van ds. Gert de Ruiter, met ruimte voor vragen en gesprek. Aansluitend is Teenz 

(20.00–21.30 uur): een ontspannen avond met spel, muziek en ontmoeting. Neem gerust 

vrienden mee! 

 

Biddag & wijkavond | 11 maart 

Noteer alvast deze woensdagavond. Van 19.30-20.15 is er een kerkdienst rondom het thema 

“Mentaal welzijn”. Aansluitend is er vanaf 20.30 uur een gezellige informatieve wijkavond 

van de schaapskooi. We gaan u informeren over het 40 jarig bestaan van de schaapskooi en 

mogelijke festiviteiten. We hopen dat jong en oud aanwezig is. 

Openbare geloofsbelijdenis catechese 

Met Pinksteren doet Rutger Wermink openbare geloofsbelijdenis — het moment waarop je 

persoonlijk uitspreekt dat je wilt leven als volgeling van Jezus Christus. Overweeg jij dit ook? 

Dan nodig ik je van harte uit om mee te doen aan een aantal gesprekken over geloof, 

geloofsvragen en wat belijdenis voor jou betekent. Die gesprekken verplichten je nergens toe 

— het is vooral een kans om samen op weg te gaan richting Pinksteren. Interesse, of wil je er 

vrijblijvend over doorpraten? Neem gerust contact met mij op. Of je nu jong of oud bent. 

Welkom! 

Ds. Gert de Ruiter 

 

Vanuit Team Pastoraat 

Mevr. C. Nijland-Speek (Rozemarijn 21, 7443EM NIJVERDAL) heeft twee keer een TIA 

gehad. We wensen haar een voorspoedig herstel toe en bidden dat zij en haar man Freek de 

kracht en nabijheid van God mogen ervaren. 

 

Mevr. T. Velding-Hoekjen (Dalkruid 10, Nijverdal) krijgt sinds de zomer geen behandelingen 

meer. De laatste tijd merkt ze dat het wat minder gaat, en daar is ook een uitzaaiing in haar 

hoofd bijgekomen. Gelukkig kent wie haar kent haar opgewekte karakter, en dat is een groot 

geschenk. We wensen Truus en haar kinderen veel sterkte toe en bidden dat zij de kracht en 

nabijheid van God mogen ervaren. 

 

Onder ons zijn gemeenteleden die een zware tijd doormaken. Ziekte, behandelingen, 

onzekerheid over wat komen gaat — het kan het leven flink op zijn kop zetten. Dagen kunnen 

lang zijn, en soms voelt de weg vooruit onduidelijk. Wij willen hen laten weten: u bent niet 

alleen. De gemeente denkt aan u, bidt voor u en draagt u in het hart. God kent uw naam — en 

Hij laat niet los wat Hij vasthoudt. "Zelfs tot uw ouderdom ben Ik dezelfde, tot uw grijsheid 

toe zal Ik u dragen." Heeft u iemand in gedachten die een kaartje, telefoontje of bezoekje goed 

zou doen? Laat het niet bij een gedachte. Soms is een kleine stap van grote betekenis. 

 

Uit de Pastorie 



Een persoonlijk woord. Sinds 2 januari is mijn moeder opgenomen, omdat het thuis niet meer 

ging vanwege depressieve klachten. Gelukkig gaat het intussen wat beter, en er is zicht op een 

andere woonplek in het voorjaar. Daar zijn we dankbaar voor. 

 

Na de prekenserie over 1 Petrus beginnen we in de lijdenstijd aan een serie over Jesaja 53. 

Een hoofdstuk dat vaak geciteerd wordt, maar dat eigenlijk vraagt om meer verdieping. Ik 

kijk ernaar uit om daar samen in te duiken. 

 

In het volgende kerkblad schrijf ik meer over de invulling van de week voor Pasen. Maar 

noteer alvast: vrijdag 27 maart is er een educatieve sedermaaltijd voor het hele gezin, met 

aansluitend samen eten. Hiervoor moet u zich opgeven — houd de website in de gaten! 

 

Verder is er in de Stille Week een expositie van de Kruisweg, gemaakt door Annewil Jansen 

en Chris Lindhout. En met Team Eredienst is al een eerste opzet gemaakt voor de vieringen 

op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 

 

Ds. Gert de Ruiter | ds.deruiter@hotmail.com | 06-37455599 

 

JEUGDHOEK                 
Contactpersonen Oppasdienst:Dorp: Roy en Petra Smit,tel:06-13220982,e-mail: 

        roysmit@hotmail.com 

                                 de Schaapskooi:Annemarie van Pijkeren, tel:0548- 

       620539,e-mail:vanpijkeren.annemarie@gmail.com 

Kinderviering 

Elke eerste zondag van de maand is er een kinderviering in de Leerkamer 

Contactpersoon: Ineke Wanningen, tel:06-42699651, e-

mail:ineke.wanningen@pghellendoorn.nl 

Elke andere zondag is er Kindernevendienst 

Contactpersonen Kindernevendienst:Dorp: Mayke Scholten, 

                                               e-mail:Scholtenmayke@gmail.com    

    de Schaapskooi:Annemarie van Pijkeren,tel:0548- 

       620539,e-mail:vanpijkeren.annemarie@gmail.com 

Jeugd Onder Kerktijd(JOK):Dorp: Anja Wolterink 06-33792121 

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er JOK 

Contactpersoon Commissie Brunchdiensten:Dorp: Hester Jansen,tel:06-238445444 

   

Contactpersoon Stap voor Stap: Ds. L.M. Aangeenbrug,  

                            e-mail:lennart.dominee@pghellendoorn.nl,tel:06-10500577 

Informatie vwb jeugdwerk Hellendoorn en Kruidenwijk: jeugdwerkhk@gmail.com/06-

36078756 

Jeugdwebsite: https://pghellendoorn.nl/voor-jou/ 

Informatie over jeugdwerk: neem contact op met ds. L.M.Aangeenbrug (zie kopje West) 

 

 

 

tel:0548-
tel:06-42699651
mailto:jeugdwerkhk@gmail.com/06-36078756
mailto:jeugdwerkhk@gmail.com/06-36078756
https://pghellendoorn.nl/voor-jou/


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GEMEENTEBERICHTEN 

 

VERJAARDAGEN 

Februari 

22 Dhr. A. Zwiers Zuid Esweg 67, 7447HH, 82 jaar 

22 Mevr. J.W. van de Maat-Stokman Hancateweg-Oost 20, 7447TL, 80 jaar 

25 Mevr. C. van Asselt-van den Brink Woertheweg 3 d, 7447CX, 82 jaar 

25 Mevr. G. van Eerde-Rensink Meester Werkmanstraat 19, 7447RZ, 80 jaar 

Maart 

1 Dhr. P. Janse Woertheweg 3 c, 7447CX, 85 jaar 

2 Mevr. E. Dakhorst-Kaptein Verzetstraat 6, 7447EC, 85 jaar 

4 Mevr. G.J. Berends-Plomp Grotestraat 146 13. 7443BN, 80 jaar 

5 Dhr. G. Tempert Kuperserf 107, 7443HE, 80 jaar 

6 Mevr. M.F. Versteegt-Bruijn Fonteinkruid 6, 7443LW, 83 jaar 

6 Mevr. A. de Lange-Kleinjan De Bloeven 13, 7447BR, 92 jaar 

 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 

 

Contant ontvangen via kerkelijk bureau: 

Van 30 januari tot en met 11 februari 2026 ontvangen: 

Via Alex van Keulen 1 busje kerkomroep voor d/k    € 69,80 

Via Joke Westra van mevr. G. voor Roemeniëcie.    -  30,00 

 

DIACONAAT-ZWO 

      -   Vervoer naar de kerk nodig? 

- Koffie-inloop in de Leerkamer 



Elke woensdagmorgen om tien uur bent u van harte welkom in de Leerkamer voor een lekker 

kopje koffie/ thee en gezellige ontmoetingen. 

 

 

POSTZEGELS 

 

 

 

COLLECTES | HOE KUNT U GEVEN? 

Tijdens de diensten in de Dorpskerk en Schaapskooi zijn er altijd twee collectes: de eerste is 

voor een diaconaal doel en de tweede voor een kerkelijk doel. Soms is er een derde collecte, 

bijvoorbeeld in de 40-dagentijd. U kunt op de volgende manieren geven: 

1. Contant, bij de uitgangen in de mandjes of collectezakken. 

2. Via de Scipio-app of de Scipio QR-code. 

3. Via (online) bankieren: maak uw gift over naar NL85 RABO 0327 3011 63 t.n.v. CvK 

Protestantse Gemeente Hellendoorn o.v.v. het doel. 

4. Via een envelop, die u meegeeft aan een contactpersoon. 

 

Geven via de Scipio-app  

Als u de Scipio-app nog niet heeft, kunt u deze downloaden uit uw app store en een account 

aanmaken. Als uw e-mailadres bekend is bij onze gemeente, logt u automatisch in als lid; 

anders kunt u de app als gast gebruiken. Onze kerk vindt u onder Dorpskerk Hellendoorn | 

Schaapskooi Nijverdal. 

In de app gebruikt u de module Geven, waar u een overzicht ziet van de lopende doelen. Vul 

het bedrag in en klik op de blauwe button Geven. U kunt betalen via mijn tegoed (digitale 

portemonnee) of via iDeal. Voor uitleg over de voordelen van het gebruik van mijn tegoed, 

zie hieronder. 

 

Geven via de Scipio-website 

 Scan de QR-code en u komt op een pagina met een overzicht van de lopende doelen. Vul het 

bedrag in en klik op de blauwe button Geven. U kunt zelf kiezen of u de transactiekosten van 

iDeal wilt betalen. 

Maak gebruik van het ‘tegoed’ in de Scipio-app: voordelig voor u en de kerk 

Wist u dat het betalen via het ‘tegoed’ in de Scipio-app zowel voor u als voor de kerk de 

voordeligste manier is om uw collectebijdrage te geven? Het 'tegoed' werkt als een digitale 

portemonnee, vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. U kunt dit tegoed eenvoudig 

opwaarderen via een automatische incasso of iDeal, waarbij het opwaarderen via incasso aan 

het einde van de maand wordt verwerkt. 

 

Door gebruik te maken van het 'tegoed' bespaart u elke keer de transactiekosten van 35 cent 

die bij een iDeal-betaling worden gerekend. Dit betekent dat uw volledige bijdrage naar de 

kerk of het goede doel gaat, zonder dat er extra kosten bij komen. Voor de kerk is dit ook 

voordelig, want elke iDeal-transactie brengt voor ons diezelfde kosten met zich mee. Bij 

betalingen via het 'tegoed' zijn er echter geen extra kosten, wat ons helpt om de giften 

optimaal te benutten. 

 

Een bijkomend voordeel van het ‘tegoed’ is dat u via uw bankafschrift een duidelijk overzicht 

heeft van uw collectebijdragen, wat handig kan zijn voor uw belastingaangifte, aangezien 

giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn. 

Mocht u vragen hebben over het opwaarderen of gebruiken van het 'tegoed', dan kunt u gerust 

na afloop van een kerkdienst of op een ander moment iemand van de kerkenraad of het 

kerkelijk bureau aanspreken. Ze helpen u graag verder! 



 

 

 

 
 

 

 

 

Nieuws van de ZWO-commissie Als ZWO-commissie hebben we voor 2026 ervoor gekozen 

om de collecteopbrengsten van 2026 niet te spreiden over vele doelen, maar te gebruiken om 

de gemeenschap van Miloso en directe omgeving, in Zambia te ondersteunen. Miloso is een 

klein dorp van 3.000-4.000 inwoners, niet ver van de grens met de Democratische Republiek 

Congo. Voorzitter Jolande Scharphof & commissielid Gerlof Puppels zijn in Miloso geweest, 

en constateerde dat er hele goede ontwikkelingen gaande zijn, en de commissie heeft besloten 

om deze verder te ondersteunen.  



Miloso is een dorp gelegen in een regio met grote uitdagingen op vele terreinen, zoals 

gezondheidszorg (veel zieke mensen), 

voedselzekerheid (droogte of juist te veel regen, 

waardoor de oogsten mislukken), bereikbaarheid 

(slechte wegen), maar ook gebrek aan goede 

theologische opleidingen. 

In Miloso is Michael Tembo de coördinator van een 

aantal ontwikkelingsprojecten. Zo heeft hij een 

landbouw/tuinbouwproject opgestart, waar op dit 

moment zo’n 20-30 mensen een salaris verdienen met 

het telen van tomaten, kolen, mais en andere 

land/tuinbouwproducten. Daarnaast ontvangen zo’n 

25-30 mensen in de oogsttijd loon in natura, als ze 

bijdragen aan het binnenhalen van de geoogst. 

Michael is ook de coördinator van de Nederlandse 

organisatie World Servants (WS), die met jongeren 

de afgelopen jaren schoolgebouwen, een kliniek en 

woningen voor leerkrachten en medisch personeel 

heeft gebouwd in Miloso en de regio rond Miloso.  

 

 

 

Daarnaast is Michael spin in een web van 28 kerken in de regio, waarvoor hij eens per jaar  

 

 

 

 

een korte 

bijbelschoolperiode 

organiseert van 2 

weken, waar 

voorgangers en 

ouderlingen (en 

andere 

geïnteresseerden) 

bijbels onderwijs krijgen om zo hun bijbelkennis te 

vergroten. 

 

We willen via Michael in 2026 Miloso en omgeving verder ondersteunen met de opbrengsten 

van onze collectes: de collecte in maart krijgt als doel de bijbelschool en de materialen die de 

studenten nodig hebben, zodat niemand verstek hoeft te laten gaan door geldgebrek, die zou 

willen deelnemen. De collecte in mei willen we bestemmen voor de diaconie ter plaatse, om 

het diaconale werk van de kerken richting hun arme kerkleden te ondersteunen. Na verder 

overleg met Michael bepalen we welke doelen in Miloso de volgende collectes gaan krijgen. 

We bevelen deze collectes dus van harte bij u aan. We houden u op de hoogte! 

 
Vastenpotten tijdens de 40-dagentijd. 



De 40-dagentijd start 22 februari. Tijdens de 40-dagentijd staan de vastenpotten weer bij de 

uitgang in de kerk. Dit jaar collecteren we via de vastenpotten voor een rolstoelbus voor de 

bewoners van het Grasklokje in Nijverdal/Hulsen. Het Grasklokje is een woonvoorziening 

voor mensen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking. Doordat zij veelal 

afhankelijk zijn van rolstoelen, hebben ze een bus nodig voor familiebezoekjes, uitstapjes of 

spontane uitjes. Daarom sparen ze voor een rolstoelbus. De opbrengst van de vastenpotten 

wordt hopelijk een mooie bijdrage voor deze bus. Helpt u de komende weken mee om de 

vastenpotten te vullen? U kunt doneren in de vastenpotten in de kerk, via Scipio of door uw 

bijdrage over te maken op NL85 RABO 0327 3011 63 tnv C.v.K. Prot. Gemeente te 

Hellendoorn met vermelding van het doel. 

 

 

 

 

 

Het Vakantiebureau organiseert: 

100 gratis gezinsvakanties 2026 

Aanmelden kan tot 24 februari 2026 

 

Het Vakantiebureau organiseert ook dit jaar weer een gratis vakantie voor gezinnen die een 

extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De actie geldt voor gezinnen met jonge en/of 

schoolgaande kinderen (basisschool/middelbare school), maximaal 6 personen per gezin.  

 

Speciaal voor jonge gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau organiseert Het 

vakantiebureau in samenwerking met RCN Vakantieparken ook in 2026 weer de 100 gratis 

gezinsvakanties op een RCN Vakantiepark in Nederland.  

 

Hoe ziet een vakantieweek eruit? 

 

Gezinnen vieren vakantie in een bungalow, mobil home of safaritent op een van de RCN 

vakantieparken in Nederland. Gezinnen kunnen zelf een voorkeursperiode opgeven. (In de 

zomerperiode tussen 17 juli en 14 augustus 2026 zijn er GEEN mogelijkheden). 

 

Kent u een gezin dat zo'n gratis vakantie verdient? Wilt u meer informatie of een gezin 

aanmelden - voorzien van motivatie – dan kan dat via de Diaconie of diaken Hermien Jansen 

tot 24 februari 2026.  

diaconie@pghellendoorn.nl  

hermien.jansen@pghellendoorn.nl 

 

BERICHTEN COLLEGE KERKRENTMEESTERS 

 
Actie Kerkbalans 

mailto:diaconie@pghellendoorn.nl


Voor 2026 heeft het College van 

Kerkrentmeesters de inkomsten met betrekking 

Actie Kerkbalans begroot op € 350.000. De 

afgelopen periode voorafgaand aan de week 

Actie Kerkbalans hebben we veelvuldig 

aandacht besteed aan de stijgende 

uitgavenkosten en de sterk dalende inkomsten, 

daarbij wijzend op de sterk gestegen inflatie. 

Alles is de laatste jaren fors duurder geworden 

en dat zien we terug in de begroting. 

Er zijn in totaal 1895 uitnodigingsbrieven in het 

kader Actie Kerkbalans bij onze kerkelijke leden 

bezorgd, met dank aan de vele vrijwilligers die 

dit hebben gerealiseerd. Hiervan zijn op dit 

moment 1575 toezeggingen ontvangen en we 

verwachten nog zo'n circa 100 toezeggingen 

binnen te krijgen. 

Het is dan ook mooi en hoopvol om te zien dat er 

op dit moment een bedrag van € 355.175 is 

toegezegd. Een mooi resultaat dat ook nog wat 

hoger gaat uitvallen indien de laatste 

toezeggingen zijn binnen gekomen en verwerkt. 

Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de 

toegezegde bijdragen en natuurlijk ook alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd 

voor het slagen van de Actie Kerkbalans 2026. 

 

 

“Geven” met de Scipio app 

Aan onze kerk kunt u op verschillende manieren uw financiële bijdrage leveren: 

- Middels de collecte tijdens de dienst of aan het einde van de dienst bij de uitgang van de 

   kerk; 

- Middels een envelop die u meegeeft aan een contactpersoon 

of kerkelijke ambtsdrager.(Of afgeeft bij het Kerkelijk 

Bureau); 

- Middels uw bankrekening een gift overmaken naar  

   NL85RABO0327301163 t.n.v. CvK 

   Protestantse Gemeente Hellendoorn o.v.v. het doel; 

- Met de Scipio-app;       

- Of met de Scipio-QR-code. 

 

 

 

 

 

Sinds 2024 zijn we als PKN Hellendoorn gestart met de Scipio-app. Een app met een scala 

aan mogelijkheden, welke we stap voor stap aan het ontwikkelen zijn. 

Een praktisch onderdeel van de Scipio-app is de module “Geven”. Als u de Scipio-app hebt 

geïnstalleerd via de ‘app-store’ of de ‘play-store’ en een account hebt aangemaakt met het e-

mail adres dat bekend is bij onze kerkelijke gemeente ziet u als lid van PKN Hellendoorn bij 

het aanklikken van het pictogram “geven” in de onderbalk van de app de collectedoelen staan 

waar u aan kunt geven. Vul het bedrag in dat u wilt doneren en druk op de blauwe button 

“geven”. Uw gift wordt afgetrokken van uw tegoed. 



 

Gezien het vele werk met betrekking tot de collectes, is het geven met de Scipio-app een 

uitkomst. 

 

•  Het vraagt veel minder inzet van vrijwilligers 

•  Betekent minder cash geld op het Kerkelijk Bureau (Veiligheid) 

•  Het ‘afstorten’ van ontvangen collectegeld is niet nodig meer. Dit laatste bespaart  

aanzienlijke kosten! 

 

Het gebruik van de Scipio-app is een duidelijke aanrader. 

 

OVERIG NIEUWS 

 

 
 

Voorbereidingen en inpakken enveloppen gestart. 

Op woensdag 1 april aanstaande zal er na 12.00 uur bij de ruim 720 gezinnen die bij de Raad 

van Kerken bekend zijn de Paasattentie aangeboden worden. Om dit mogelijk te maken is de 

kerngroep activiteiten voor de minima deze week begonnen om de inhoud te verzamelen en in 

de enveloppen te gaan doen. Meer dan 100 vrijwilligers zullen woensdag 1 april vanaf 12.00 

uur de enveloppen persoonlijk gaan aanbieden aan de ontvangers. 

 

Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de 

diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt 

Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. Vluchtelingwerk 

Hellendoorn-Nijverdal, Stichting Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank 

Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kerngroep Activiteiten voor de Minima van de Raad van Kerken. 

 

Protestantisme en milieu 

 



 
 

‘Gedeelde gronden’, onder die titel verscheen onlangs het 32ste Jaarboek voor de 

geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Het gaat over ‘protestantisme en 

milieu in Nederland sinds 1800’. Het bevat behalve de ‘Inleiding’ van de hoogleraren Peter 

van Dam en David Onnekink, die de redactie gevoerd hebben, acht artikelen. Ik noem enkele 

onderwerpen die behandeld worden, zodat u een indruk van de inhoud van het boek hebt: ‘De 

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de milieu- en mestproblematiek (1970-

1995)’, ‘Groene initiatieven van Nederlandse kerken’ en ‘Aandacht voor de ecologische crisis 

in de Nederlandse protestantse theologie tussen 1960 en 2000’. 

Aparte aandacht vraag ik voor de bijdrage van Tom-Eric Krijger over de geschiedenis van de 

Nederlandse bid- en dankdagen voor gewas en arbeid, getiteld ‘Van het oog op de Schepper 

naar oog voor de schepping’. In de ‘Inleiding’ wordt het stuk als volgt samengevat: ‘De 

omgang van Nederlandse protestantse kerken met de natuur is verankerd in de bid- en 

dankdagen, sinds eeuwen een vast onderdeel van het kerkelijk jaar. Die historische 

continuïteit is gezien de fundamentele ontwikkelingen in de moderne landbouw en de zich 

ontwikkelende secularisatie opmerkelijk. Uit het onderzoek van Tom-Eric Krijger blijkt dat 

de bid- en dankdagen, ingezet in de vroegmoderne tijd, vanaf de negentiende eeuw een 

ongewis bestaan leidden maar zich opmerkelijk adaptief toonden. Praktische bezwaren en een 

tanend geloof in de Voorzienigheid als gevolg van de opkomst van moderne landbouw 

leidden tot periodieke roepen tot afschaffing. Daarentegen klonken er ook regelmatig 

stemmen tot aanpassing en veranderde de betekenis van de dagen, met minder focus op de 

oogst en toenemende aandacht voor het belang van arbeid, sociale onrechtvaardigheid, de 

noden van mensen in het mondiale Zuiden en de zich ontvouwende klimaatcrisis. Om die 

reden, constateert Krijger, zijn de bid- en dankdagen als gevolg van ontwikkelingen in de 

wetenschap, maatschappij en theologie niet verdwenen maar voortdurend heruitgevonden.’ 

De aldus beschreven ontwikkeling zal herkenning oproepen.(Ds. J.D.Th. Wassenaar) 

 

 

LEREND GELOVEN 

 

Thema-avond ‘God in de klimaatcrisis’ 

- op donderdag 26 februari om 19.30 uur in het Spectrum; 

- inleider: Alfred Slomp. 

 

Op 5 maart 2025 verzorgden Alfred Slomp en een collega een interactieve workshop over 

‘God in de supermarkt’, waarbij ze gebruik maakten van verschillende werkvormen. Hun 

enthousiasme raakte de aanwezigen. Alle reden om hen voor een vervolg te vragen. 

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij mensen op de natuur hebben. Ons 

afval stroomt door de rivieren en de oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de 



klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan 

leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest 

kwetsbaren in de wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes 

maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt, hoe houd je 

de hoop vast? ‘God in de klimaatcrisis’: een uitdagende bijeenkomst over zinvol handelen. 

Uit: Trouw. 

Alfred Slomp is als teamleider werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast 

verzorgt hij samen met anderen workshops over ‘God in de supermarkt’ en ‘God in de 

klimaatcrisis’. 

 

 
 

 

 

Bijbelkring ‘Kleine profeten’ 

- op de dinsdag 3 maart in de Leerkamer; 

- inleider: ds. Lennart Aangeenbrug; 

- inloop 13.00 uur, start 13.15 uur. 

 

Protestantisme en milieu 

‘Gedeelde gronden’, onder die titel verscheen onlangs het 32ste Jaarboek voor de 

geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Het gaat over ‘protestantisme en 

milieu in Nederland sinds 1800’. Het bevat behalve de ‘Inleiding’ van de hoogleraren Peter 

van Dam en David Onnekink, die de redactie gevoerd hebben, acht artikelen. Ik noem enkele 

onderwerpen die behandeld worden, zodat u een indruk van de inhoud van het boek hebt: ‘De 

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de milieu- en mestproblematiek (1970-

1995)’, ‘Groene initiatieven van Nederlandse kerken’ en ‘Aandacht voor de ecologische crisis 

in de Nederlandse protestantse theologie tussen 1960 en 2000’. 

Aparte aandacht vraag ik voor de bijdrage van Tom-Eric Krijger over de geschiedenis van de 

Nederlandse bid- en dankdagen voor gewas en arbeid, getiteld ‘Van het oog op de Schepper 

naar oog voor de schepping’. In de ‘Inleiding’ wordt het stuk als volgt samengevat: ‘De 

omgang van Nederlandse protestantse kerken met de natuur is verankerd in de bid- en 

dankdagen, sinds eeuwen een vast onderdeel van het kerkelijk jaar. Die historische 

continuïteit is gezien de fundamentele ontwikkelingen in de moderne landbouw en de zich 

ontwikkelende secularisatie opmerkelijk. Uit het onderzoek van Tom-Eric Krijger blijkt dat 

de bid- en dankdagen, ingezet in de vroegmoderne tijd, vanaf de negentiende eeuw een 

ongewis bestaan leidden maar zich opmerkelijk adaptief toonden. Praktische bezwaren en een 

tanend geloof in de Voorzienigheid als gevolg van de opkomst van moderne landbouw 

leidden tot periodieke roepen tot afschaffing. Daarentegen klonken er ook regelmatig 

stemmen tot aanpassing en veranderde de betekenis van de dagen, met minder focus op de 



oogst en toenemende aandacht voor het belang van arbeid, sociale onrechtvaardigheid, de 

noden van mensen in het mondiale Zuiden en de zich ontvouwende klimaatcrisis. Om die 

reden, constateert Krijger, zijn de bid- en dankdagen als gevolg van ontwikkelingen in de 

wetenschap, maatschappij en theologie niet verdwenen maar voortdurend heruitgevonden.’ 

De aldus beschreven ontwikkeling zal herkenning opro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


