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Waarom ik blijf 
 

‘‘Willen jullie ook niet weggaan?’, vraagt Jezus aan een handjevol overgebleven getrouwen, 

als de massa’s zich masaal van hem afkeren.’ Die zin is te lezen op de achterkant van het uit 

2003 daterende boekje Waarom ik blijf van (prof.dr.ir.) Arie van den Beukel, emeritus 

hoogleraar in de natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. De vraag ‘Willen jullie 

ook niet weggaan?’ is te vinden in Johannes 6: 67. Over die tekst preekte ik toen ik op 6 

oktober 1985 in het ambt van predikant bevestigd werd in de hervormde kerk van Oudega / 

Aldegea (W., Wymbritseradiel, thans Súdwest-Fryslân). 

 

In Waarom ik blijf biedt Van den Beukel gedachten over geloof, theologie en wetenschap aan. 

Het hoofdstuk met de gelijknamige titel ‘Waarom ik blijf’ begint hij met deze zin: ‘Soms zou 

je er gillend uit weg willen lopen.’ Waarna hij enkele spraakmakende incidenten van het 

kerkelijk erf opsomt. 

 

Misschien hebt u die neiging ook wel eens gehad: er gillend uit weg willen lopen, uit de kerk. 

Dat zou verdrietig zijn, want dan moet er iets ergs gebeurd zijn. Dat komt helaas voor. Maar 

wat ik ook zorgelijk vind: dat veel mensen geruisloos uit de kerk weglopen. Niet stante pede, 

op staande voet; meer gaandeweg, langzamerhand. Je ziet die mensen steeds minder, later 

zelfs helemaal niet meer. 

 

In Johannes 6: 66 staat dat veel leerlingen van Jezus zich terugtrokken en niet verder met 

Hem meegingen. Ze liepen weg uit de kerk van toen, de beweging rondom Hem. Dat deden ze 

min of meer gillend: nadat Hij gezegd had dat Hij het brood uit de hemel was, dat Hij 

broodnodig was. Met andere woorden: dat alleen in Hem eeuwig leven te vinden was. Ze 

vonden dat ‘harde woorden’. Jezus voerde natuurlijk ook een nogal aanmatigende pretentie. 

 

Jezus vraagt dan aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Hij stelt hen voor een 

vrijwillige keuze. Ze zijn niet verplicht om Hem te volgen, ze mogen het zelf weten. Dan 

geeft Simon Petrus als antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt 

woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’ De 

kerk van alle tijden en plaatsen stemt met die belijdenis in. 

 

Waarom blijven wij bij de kerk? Van den Beukel schrijft dat hij er niet zonder zou kunnen. 

‘En ook: zelfs als ik zou menen de kerk niet nodig te hebben, dan zou het wel eens kunnen dat 

de kerk mij nodig heeft, en dat ik mij aan dat appel niet mag onttrekken. Omdat, hoeveel men 

ook op haar aan te merken mag hebben (…), de kerk het voertuig is geweest waarmee het 

geloof door de geschiedenis heen is verder gedragen, tweeduizend jaar lang, tot op vandaag.’ 

Om aan te sluiten bij het antwoord van Simon Petrus op Jezus’ vraag ‘Willen jullie soms ook 

weggaan?’: in de kerk klinken woorden die eeuwig leven geven. Daarom blijven wij bij de 

kerk. 

 

Nog twee opmerkingen. Ten eerste: het werkwoord ‘blijven’ heeft in het Johannes-evangelie 

een diepe klank, en wel in de uitdrukking ‘in Jezus blijven’ (in het gedeelte over ‘de ware 

wijnstok’ in 15: 1-8). Ten tweede een bemoedigend woord uit artikel 27 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, geschreven in een tijd van verdrukking: over de katholieke of algemene 

kerk zegt het geschrift dat die kerk soms een tijdlang zeer klein is en tot niets schijnt te zijn 

geworden in de ogen der mensen, maar dat zij van Godswege staande zal worden gehouden. 

Ds. Jan Dirk Wassenaar 



Inleveren van kopij 

 

Het eerstvolgende kerkblad ( 2 weken) 

Verschijnt op woensdag 29 oktober 2025. 

Kopij inleveren, via e-mail, uiterlijk vrijdag 

24 oktober 2025 voor ’s middags 12.00 uur bij: 

Mw. T. van de Pol-Bosman, Vivaldistraat 14, 7442 GN 

Nijverdal, tel: 06-27201129.e-mail:redactiekerkblad@pghellendoorn.nl 

Mv. E. van Keulen-Laarman, de Marsjes 16, 7447 BV 

Hellendoorn, tel: 0548-655783. 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten  

of niet te plaatsen. 

 

 

  KERKDIENSTEN 
 

 
HELLENDOORN DORPSKERK 

 

Zondag   12 oktober 2025 

10.00 uur: Ds. P. Lindhout(Dedemsvaart) 

       1e collecte: diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

         Kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst mogelijk door aanmelden voor zaterdag 12.00 uur 

       via whatsapp : 06-19161243 of e-mail:petravanrijssel@hotmail.com 

       JOK 

19.00 uur: Ds. Gert de Ruiter 

        

  

 

Zondag  19 oktober 2025 

10.00 uur: Ds. J.D.Th. Wassenaar 

       1e collecte: KIA Werelddiaconaat 

       2e collecte: onderhoud gebouwen 

         Kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst mogelijk door aanmelden voor zaterdag 12.00 uur 

       via whatsapp : 06-19161243 of e-mail:petravanrijssel@hotmail.com 

19.00 uur: Ds. J. Zondag (Dedemsvaart) 

        Zangdienst 

 

Zondag  26 oktober 2025 

10.00 uur: Ds. H. van Dalen (Nijverdal) 

       1e collecte: diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

         Kindernevendienst 

       Kinderoppasdienst mogelijk door aanmelden voor zaterdag 12.00 uur 

       via whatsapp : 06-19161243 of e-mail:petravanrijssel@hotmail.com 

       JOK 

19.00 uur: Ds. J.D.Th. Wsassenaar 

        Friese dienst 



    

 

 

KRUIDENWIJK DE SCHAAPSKOOI 

 

 

 

Zondag 12 oktober 2025 

10.00 uur: Dhr. G.J. Puppels 

       1e collecte: diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

      Kindernevendienst 

 

Zondag 19 oktober 2025 

10.00 uur: Ds. Gert de Ruiter 

       1e collecte: KIA Werelddiaconaat 

       2e collecte: onderhoud gebouwen 

      Geen kindernevendienst, wel oppasdienst 

 

Zondag 26 oktober 2025 

10.00 uur: Ds. J.D.Th. Wassenaar 

       1e collecte: diaconie 

       2e collecte: pl. kerkenwerk 

      Kindernevendienst 

 

KRONNENZOMMER 

 

Zondag 12 oktober 2025 

10.15 uur: Ds. Annerie Snier 

       Medewerkersgroep: 3 

 

Zondag 19 oktober 2025 

10.15 uur: Ds. G. Brandorff(Heemse Hardenberg) 

       Medewerkersgroep: 4 

 

Zondag 26 oktober 2025 

10.15 uur: Mw. Trees Kortstee  

       Medewerkersgroep: 5 

 

 

DE BLENKE 

 

Woensdag 15 oktober 2025 

15.00 uur: Ds. Liesbeth Jansen-Gort 

        Heilig Avondmaal 

             

 

BIJ DE DIENSTEN 

 
 

 

HELLENDOORN DORPSKERK 



Zondag 19 oktober om 10.00 uur 

Voor de morgendienst staat Haggaï 1: 1-15 op het rooster. Het kan zijn dat ik daar Haggaï 2: 

9-23 bij betrek. (Ds. J.D.Th. Wassenaar) 

 

Zondag 26 oktober om 19.00 uur– Friese dienst- 

De avonddienst is een Friese dienst. Al geruime tijd leefde bij mij de wens om een keer zo’n 

dienst in onze kerk te leiden, zoals ik dat ook elders wel heb gedaan. Zowel in Friesland als 

daarbuiten (Apeldoorn, Hilversum, Windesheim). In de aanloop naar mijn ambtsjubileum heb 

ik die wens kenbaar gemaakt, de kerkenraad stemde er in toe. Voor de goede orde: de hele 

dienst is Friestalig. Ouderling van dienst is deze keer Gerben Dijkstra, die het Fries beheerst. 

We lezen Genesis 12: 1-9. (Ds. J.D.Th. Wassenaar) 

Vóór de dienst speelt Dick Sanderman Suite IV van Rynoldus Popma van Oevering (1692-

1781), organist en beiaardier in Leeuwarden van 1712 tot 1757; na de dienst: ‘Wilt heden nu 

treden’ van Piet Post (1919-1979), cantor-organist van de Grote of Jacobijnerkerk in 

Leeuwarden van 1949 tot 1979.  

 

 

KRUIDENWIJK DE SCHAAPSKOOI 

Zondag 19 oktober om 10.00 uur-Kerk en Israël in de Eindtijd 

Op zondag 19 oktober starten we een tweeluik van diensten rond het thema Kerk en Israël – 

Maranatha. In deze eerste dienst staan we stil bij Gods trouw aan Israël en de roeping van de 

kerk in deze tijd. We ontdekken hoe Jezus ons leert kijken naar de wereld waarin we leven: 

niet met angst of cynisme, maar met hoopvolle verwachting. En we vragen ons af: wat 

betekent het om als kerk zo te leven dat Israël en de volken jaloers worden, verlangend naar 

de Messias? Samen bidden we met de eerste gemeente: Maranatha – Kom, Heer Jezus! 

 

 

Kindernevendienst & Oppas 

Elke zondag is er oppas en kindernevendienst beschikbaar. Op de 1e en 3e zondag van de 

maand, tijdens de gezinsdiensten, bieden we echter een uitgebreidere kindernevendienst met 

een speciaal kindermoment en een kinderlied. Op de overige zondagen is er een eenvoudiger 

programma, maar de kinderen zijn altijd van harte welkom! 

 

Na de diensten 

Bij De Schaapskooi besluiten we elke dienst met een gezellig samenzijn en ontmoeting voor 

zowel jong als oud, zowel leden als gasten. Na de dienst nodigen we je uit om te genieten van 

koffie, thee en limonade, en zo de onderlinge band binnen onze gemeenschap te versterken. 

 

WIJK DORPSKERK 
 

 

Kerkenraad Dorpskerk:  

Preses: dhr. J. Schotman, 

Drostenweg 6, 7447 CC Hellendoorn 

tel: 0548-654 557 

e-mail:jan.schotman@pghellendoorn.nl  

Scriba: mw. C.J.T. Enserink, 

Ommerweg 149, 7447 RD Hellendoorn 

tel: 06-12827265 



e-mail:scriba.dorpskerk@pghellendoorn.nl 

 
 

Winterstop gastheren en -vrouwen.  

 

Sinds juni 2024 is er, zoals u weet, een gastheer of gastvrouw aanwezig bij de morgendienst 

(bij de zij-ingang). Dat was voor velen eerst even wennen, zowel voor de gastheren  

en -vrouwen zelf als voor de (meestal vaste) kerkgangers. Maar inmiddels is iedereen gewend 

en is het gastheer/-vrouwschap ingeburgerd. 

 

De gastheer/-vrouw heeft een plek naast de koster, die vooral gastheer is. Juist wanneer er 

gasten onder de kerkgangers zijn kan de gastheer of -vrouw van toegevoegde waarde 

zijn.  Dat is meestal in het voorjaar en de zomer zo. 

Nu het zomerseizoen voorbij is en er minder (vakantie)gasten onze kerkdiensten bezoeken, 

hebben wij besloten onze de activiteiten tijdelijk te stoppen. Deze winterstop loopt van vanaf 

6 oktober 2025 tot en met maart 2026.  

 

Wij gebruiken deze pauze ook om mensen te vinden die ons team willen versterken, omdat 

wij met slechts drie personen zijn. Wie durft het aan? Het is een kleine moeite. 

U kunt mij bellen op nummer 06-81702064. 

 

Namens het team, 

Anja den Ouden. 

 
 

PASTORAAT OOST 
 

Predikant: Ds. J.D.Th. Wassenaar, 

Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn 

tel: 0548-655 635 

in dringende gevallen mobiel: 06-49930846 

e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl 

Huwelijksjubileum 

Op 14 oktober 1965 traden Albert Rutgers en Leidy Hopster (thans: de Bloeven 19) in het 

huwelijk. We feliciteren hen van harte met het jubileum en spreken de wens, de bede uit dat 

ze een voorspoedig, gezegend vervolg van hun gezamenlijke levensweg mogen beleven! 

 

Giften 

Ik ontving 10 euro voor de bloemendienst en 20 euro voor plaatselijk kerkenwerk. Nogmaals 

dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

ds. J.D.Th. Wassenaar. 

 

 

 

PASTORAAT WEST 

 
Predikant: Ds. L.M. Aangeenbrug, 

Dorpsstraat 41, 7447 CM Hellendoorn 



                                 mobiel: 06-10500577 

e-mail: lennart.dominee@pghellendoon.nl 

 

Catechisate 

In het binnenblad van de vorige Karkesproake was het kopje bij de catechisatie voor ‘West’ 

weggevallen. Het is de tweede kolom. Tieners uit Eelen en Rhaan maar ook uit het dorp zijn 

welkom op 14 oktober om 18 uur 45 in de Leerkamer 

 

Meeleven 

Dhr. J. (Johan) Bronsvoort is verhuisd naar Krönnenzomer. We hopen dat hij daar snel een 

goede plek gevonden heeft. 

 

Escaperoom Dorpskerk 

Het is nog een pril idee, maar zoals het soms in een dorp gaat gaan berichten soms iets te snel. 

Collega de Ruiter en ik zijn bezig met het plan voor een escaperoom in de Dorpskerk rond 

zomer 2026. Normaal bouw je een decor op, zoals in de Schaapskooi. Maar in de Dorpskerk 

is dat natuurlijk niet mogelijk. Met (alleen) je mobiel wordt je door het spel heengeleidt. Deze 

opzet maakt het mogelijk om met minimale middelen toch iets moois te vertellen over de Oale 

Grieze en de verbinding die de kerk brengt tussen mensen onderling en God. Mocht u 

geïnteresseerd zijn, een volgende stap is het uitwerken van plannen en meer mensen erbij te 

betrekken voor het ontwerpproces en uitvoeren. Vragen of wil je meehelpen? Laat het ons 

weten! 

 

Giften 

Via mw. T. (Tineke) van Buren € 20,- als dank voor de bloemen. Via dhr. A. (Alex) van 

Keulen 50,- voor algemeen. Hartelijk dank voor uw gift! 

 

Vanuit de Pastorie 

Als u dit leest ben ik zo ongeveer begonnen aan mijn terugreis vanuit Roemenië waar ik was 

(ben) voor de nascholing. Mocht u benieuwd zijn hoe dat was, kijk dan op mee via mijn 

Facebook-pagina. Heeft u dat niet, stuur dan even een appje. 

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, 

ds. Lennart Aangeenbrug 

 

WIJK de SCHAAPSKOOI 
  

Predikant: Ds Gert de Ruiter, Anemoon 56,7443 LH,Nijverdal 

                 Tel,06-37455599,email:ds.deruiter@pghellendoorn.nl 

                 Werkzaam voor de Schaapskooi: 

                 Zondag-maandag-dinsdag-woensdag 

                 Elders: 

                 Donderdag en vrijdag 

                 Zaterdag vrij. 

Pastoraat:          Christine van der Luit,tel:06-57977853/christine.vanderluit@pghellendoorn.nl 

                          Ardien Mulder,tel:0548-617692/ardien.mulder@pghellendoorn.nl 

                          Thea van Pijkeren 0643447893/theavanpijkeren@gmail.com 

 

Preses: Dhr. G. Smit, Schapendijk 23, 

             7642 LR, Wierden. 

             Tel: 06-18985348, e-mail: gerrit.smit@pghellendoorn.nl 

mailto:theavanpijkeren@gmail.com


Scriba: Jolande Schoten-Alferink 

Reigersbek 14, 7443 TS, Nijverdal 

Mobiel: 06-18992978 

e-mail: scriba.schaapskooi@pghellendoorn.nl 

 

 

Aanvangstijd kerkdiensten 

Met ingang van deze week beginnen de zondagse kerkdiensten weer om 10.00 uur. Deze 

aanvangstijd blijft van kracht tot en met maart 2026. Vanaf 1 april 2026 keren we terug naar 

de vertrouwde tijd van 9.30 uur. 

 

55+ Ontmoetingsmiddag verschoven 

In verband met de verkiezingen op woensdag 29 oktober gaat de 55+ Ontmoetingsmiddag die 

dag niet door. De bijeenkomst is een week verschoven naar woensdagmiddag 5 november 

(Dankdag). Tijdens deze middag zullen we stilstaan bij het ontstaan van bid- en dankdag. 

Daarnaast zal het thema dankbaarheid centraal staan. Wij hopen u allen dan te ontmoeten! 

 

Studiekring: Sleutels tot de Bijbel 

De eerste avond van de studiekring is helaas niet doorgegaan vanwege een gering aantal 

aanmeldingen. Toch willen we graag verder met dit waardevolle traject. In deze kring volgen 

we het bekende boek Sleutels tot de Bijbel van David Pawson. In acht maandagavonden 

ontdekken we samen de rode draad door de Bijbel en verdiepen we ons geloof. De avonden 

worden begeleid door ds. Gert de Ruiter in De Schaapskooi (Kruidenwijk). Wilt u alsnog 

meedoen? Kijk dan op onze website voor meer informatie en aanmelden. 

 

IN MEMORIAM – BART FRANKEN 

Op 27 september jl. is geheel onverwacht overleden Bart Franken (30 juli 1965 – †27 

september 2025). 

Hoewel Bart in de laatste jaren wat meer op afstand van de gemeente leefde, herinneren wij 

hem nog goed uit vroegere tijd. Hij maakte deel uit van de tuinploeg rond de kerk. Ook weten 

sommigen zich nog te herinneren dat hij jaarlijks de heg bij de kerk snoeide en het bladafval 

meenam. Een stille, maar waardevolle bijdrage, waar wij met dankbaarheid op terugkijken. 

 

Op vrijdag 3 oktober heeft het afscheid plaatsgevonden in het Uitvaartcentrum te Nijverdal, 

waarna Bart naar zijn laatste rustplaats is gebracht bij zijn ouders op de begraafplaats aan de 

Ninaberlaan in Hellendoorn. 

 

Wij vertrouwen Bart toe aan Gods genade en gedenken hem met de woorden uit Psalm 1: 

“Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water, die vrucht draagt op zijn tijd, waarvan 

het blad niet verwelkt. Alles wat hij doet komt tot bloei.” 

 

Moge de Heere de familie Franken troosten en dragen in deze dagen van rouw. 

 



Vanuit Team Pastoraat 

Onze gedachten gaan uit naar mevrouw G.G. Jansen-Knibbe (Ereprijs 142, 7443 JT 

Nijverdal). Zij maakt een moeilijke tijd door, nu zij het verdrietige bericht heeft ontvangen dat 

haar kleinzoon in Australië is overleden. Als gemeente willen wij haar omringen met onze 

liefde, gebeden en aanwezigheid. Moge zij ervaren dat zij niet alleen staat, maar gedragen 

wordt door de Heer en gesteund door de mensen om haar heen. “God is ons een toevlucht en 

een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” (Psalm 46:2) 

 

60 jaar huwelijk – Martha en Jan Hendriks 

 

Op 15 oktober hopen Martha en Jan Hendriks hun 60-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Dankbaar kijken zij terug op de weg die God met hen is gegaan. Ze mochten samen drie 

kinderen ontvangen – Joke, William en Hermiena – en inmiddels ook vijf kleinkinderen. Hun 

huwelijk begon in een klein boerderijtje aan de Kappersweg 2. Toen de Baron van 

Sternbachlaan werd aangelegd, kregen zij een nieuw huis aan de Branderij, waar zij verder 

hun leven mochten opbouwen. 

 

Hun trouwtekst was uit Johannes 8:12: “Jezus sprak tot hen: Ik ben het licht der wereld; wie 

Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” 

Met deze belofte als houvast zien Martha en Jan dankbaar terug, en vol vertrouwen vooruit. 

Wij wensen hen van harte Gods zegen voor de jaren die komen. 
 
Koffieochtend in de Leerkamer (met taart) 

Anja en ik waren laatst samen op de koffieochtend op woensdag in de Leerkamer. Altijd 

gezellig daar — een kop koffie, iets lekkers erbij en fijne gesprekken. Het gesprek kwam op 

gebak, en voor ik het wist had ik beloofd om eens slagroomtaart mee te nemen! Dat gaat 

gebeuren op woensdag 15 oktober. Voor de Schaapskooiers misschien een extra aanleiding 

om ook eens langs te komen op deze wekelijkse koffieochtend. Iedereen is van harte welkom! 

 

Dank voor gift 

Via ds. Gert de Ruiter hebben wij een gift van € 100,- ontvangen ten bate van het herstellen 

van de collectezakken in de Schaapskooi. Hiervoor zeggen wij van harte dank! 

 

Uit de Pastorie 

Anja en ik mochten vrijdag 3 oktober ook nog even terug zijn in Musselkanaal, mijn eerste 

gemeente. Precies 25 jaar geleden startte ik daar tijdens de winkelweek een missionair 

initiatief: Open Kerk. Wat een verrassing en dankbaarheid om te zien dat dit nog steeds 

doorgaat! De eerste keer kwamen er meer dan 1000 bezoekers. En ook nu, een kwart eeuw 

later, staat de kerk tijdens de winkelweek wijd open en weten velen de weg ernaartoe te 

vinden. ’s Avonds mocht ik meewerken aan de afsluitende sing-in. Het vervult me met 

dankbaarheid dat zulke initiatieven blijvende waarde krijgen. 

 

Wat was het een feestelijke en mooie dienst, afgelopen zondag 5 oktober, in de Dorpskerk van 

Hellendoorn. Samen mochten we het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Wassenaar vieren. Het 

was bijzonder om als hele gemeente dit feest te delen en zo ook de verbondenheid tussen onze 

wijken te ervaren. 

 

Tot slot wil ik u graag herinneren aan het mannenontbijt van zaterdag 11 oktober in De 

Schaapskooi. Vanaf 08.15 uur staan koffie en thee klaar, om 08.30 uur starten we met een 

gezamenlijk ontbijt. Ik hoop velen daar te ontmoeten!  

 

Ds. Gert de Ruiter | ds.deruiter@hotmail.com | 06-37455599 



 

 

JEUGDHOEK                 
Contactpersonen Oppasdienst:Dorp: Roy en Petra Smit,tel:06-13220982,e-mail: 

        roysmit@hotmail.com 

                                 de Schaapskooi: Mariska Huijssoon,tel:750314 

Kinderviering 

Elke eerste zondag van de maand is er een kinderviering in de Leerkamer 

Contactpersoon: Ineke Wanningen, tel:06-42699651, e-

mail:ineke.wanningen@pghellendoorn.nl 

Elke andere zondag is er Kindernevendienst 

Contactpersonen Kindernevendienst:Dorp: Mayke Scholten, 

                                               e-mail:Scholtenmayke@gmail.com    

    de Schaapskooi:Annemarie van Pijkeren,tel:0548- 

       620539,e-mail:vanpijkeren.annemarie@gmail.com 

Jeugd Onder Kerktijd(JOK):Dorp: Anja Wolterink 06-33792121 

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er JOK 

Contactpersoon Commissie Brunchdiensten:Dorp: Hester Jansen,tel:06-238445444 

   

Contactpersoon Stap voor Stap: Ds. L.M. Aangeenbrug,  

                            e-mail:lennart.dominee@pghellendoorn.nl,tel:06-10500577 

Informatie vwb jeugdwerk Hellendoorn en Kruidenwijk: jeugdwerkhk@gmail.com/06-

36078756 

Jeugdwebsite: https://pghellendoorn.nl/voor-jou/ 

Informatie over jeugdwerk: neem contact op met ds. L.M.Aangeenbrug (zie kopje West) 

 

 

 

Kindernevendienst Schaapskooi 

Op zondag 19 oktober a.s. (de eerste zondag van de herfstvakantie) is er helaas geen leiding 

beschikbaar, dus daarom is er die zondag geen kindernevendienst. Voor de kinderen die toch 

in de dienst zijn, staat er achter in de kerk een krat met (puzzel)boeken en tekenspullen die 

tijdens de dienst gebruikt kunnen worden. 

 

Voor de jongere kinderen is er wel gewoon oppas. 

GEMEENTEBERICHTEN 

 

LET OP zie onderstaande 

 

In de colofon onder Karkesproake bij  

Administratie en verspreiding: 

wijzigingen doorgeven via mail kerkblad@pghellendoorn.nl 

of tijdens openingsuren kerkelijk bureau 0548-654424 

 

VERJAARDAGEN 

Oktober 

12 Dhr. J. Kloosterman Schuilenburgerweg 33 A, 7447RN, 85 jaar 

14 Mevr. J. Hogenkamp-Zieleman Jipkesbeltweg 3, 7443PM, 83 jaar 

17 Mevr. A.S.P. Kloosterman-van Dijke Schuilenburgerweg 33 A, 7447RN, 84 jaar 

19 Mevr. A.J.H. Rutgers-Hopster De Bloeven 19, 7447BR, 81 jaar 

23 Mevr. M.A. Meinen-Mulder Schapenmarkt 20, 7447CV, 85 jaar 

23 Mevr. E.A.G. Stoevelaar Noord Esweg 19, 7447GA, 83 jaar 

tel:06-42699651
mailto:jeugdwerkhk@gmail.com/06-36078756
mailto:jeugdwerkhk@gmail.com/06-36078756
https://pghellendoorn.nl/voor-jou/


24 Mevr. G.J. Kamp-Bouwhuis Reggeweg 42 /106, 7447AP, 95 jaar 

25 Mevr. W.B. Valk-Aaltink De Marsjes 5, 7447BX, 84 jaar 

25 Mevr. J.H. Elbersen-Daggert Voordamweg 15, 7447CA, 87 jaar 

26 Mevr. H.J. Geut-Kraal Olde Blenkestraat 6, 7443RH, 80 jaar 

27 Mevr. M.R. Brinkman-Agema Vierhuizenhekstraat 5, 7447GJ, 96 jaar 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 

 

‘Drieenig God U zij al de eer.’ 

Deze tekst staat op de rand van de doopvont uit voormalige Gereformeerde Kerk te 

Hellendoorn. 

Na de sluiting, in verband met de samenvoeging in 2004, hebben de meeste voorwerpen uit 

die kerk een andere plek gekregen in de Dorpskerk, bij de Schaapskooi, op Krönnenzommer 

of elders. 

Alleen de stenen doopvont is destijds om onverklaarbare reden blijven staan. Wellicht had dit 

met het gewicht te maken. Via via is de doopvont op enig moment belandt in de tuin van de 

Albert en Truus Huesken in Nijverdal. Alwaar het zo’n 20 jaar dienst heeft gedaan als 

drinkbak voor o.a. tuinvogels en eekhoorns. Paul Janse heeft hierover al eens geschreven. Het 

echtpaar Huesken dat al die jaren de doopvont in hun tuin bewaard heeft is pasgeleden 

verhuisd. Zij hebben een goede kennis van hen, Mannes Konijnenbelt, hierover geïnformeerd, 

die op zijn beurt weer bij mij uitkwam. Samen met Jeroen Langbroek, als voorzitter van het 

College van Kerkrentmeesters, zijn we ter plekke geweest. De doopvont zag er, gezien de 

lange tijd dat het buiten heeft gestaan, nog goed uit. De inscriptie ‘Drieenig God U zij al de 

eer’ op de rand is nog heel goed leesbaar. Wij, Jeroen en ik, vonden dat we dit doopvont, waar 

velen ten overstaan van God en de gemeente beloftes hebben gedaan, die al dan niet 

nagekomen zijn, niet verloren mochten laten gaan. Inmiddels is de doopvont, met hulp van 

Mannes Konijnenbelt, gearriveerd in Hellendoorn. Het staat tijdelijk bij het baarhuisje op ’t 

Oale Karkhof, alwaar onder andere gekeken zal worden naar de steensoort. Ook proberen we 

te achterhalen wie de maker is geweest. Heel mooi dat dankzij de inzet van de genoemde 3 

Nijverdallers de doopvont weer min of meer is thuisgekomen. In overleg met de 

wijkkerkenraad Dorpskerk en de gemeenteleden kijken we naar een geschikte plek voor de 

doopvont in of nabij de kerk. Helaas ontbreken de metalen schaal en het deksel van de 

doopvont. Mocht u ideeën hebben over een doopvont-waardige plek of informatie hebben 

over de schaal en het deksel dan vernemen we dat heel graag. 

Hartelijke groet, 

Harry Enserink 

 

 

Bloemenbezorgdienst Dorpskerk 

Elke week worden er bloemen bezorgd bij gemeenteleden om aan te geven dat we aan ze 

denken en om ze sterkte te wensen. Deze bloemen worden o.a. ook op zondag na afloop van 

de kerkdienst bezorgd door een vaste groep vrijwilligers. 

 

Wie zou ons daarbij willen/kunnen helpen? Ongeveer 1x per 6 weken bent u aan de beurt. 

Voor meer inlichtingen kunt u me bellen. (0683038071) Voor het aanmelden graag een mail 

naar mij (jenserink5@gmail.com), zodat ik ook meteen uw emailadres heb. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeannet Enserink 

 

 

 

Hulp bij Vakantiebijbelfeest 21 oktober 



Op dinsdag 21 oktober organiseert het Missionair jongerenwerk Nijverdal-Hellendoorn weer 

het vakantiebijbelfeest voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het thema is ‘Koninklijk 

feest!’ en de locatie is de Schaapskooi. De organisatie is nog dringend op zoek naar mensen 

die gedurende de dag willen helpen met het begeleiden van de kinderen en het helpen bij de 

workshops, maar ook hulp in de keuken gedurende de dag en pannenkoekenbakkers die 

tussen de middag pannenkoeken komen brengen. Helpen kan ook door jongeren gedaan 

worden vanaf 13 jaar, middelbare school. Graag aanmelden via 

vakantiebijbelfeest@outlook.com. De afsluitende dienst is zondag 26 oktober in Beth Shalom. 

 

Contant ontvangen via kerkelijk bureau: 

Van 19 sep tot en met 2 okt 2025 ontvangen: 

Via Anja den Ouden van dhr. B. gift voor kerk    €  5,00 

Via Frida Wermink voor bloemendienst     - 10,00 

Via Greet Doesburg gift voor de bloemen Schaapskooi   - 20,00 

Van dhr. En mevr. N. voor verjaardagsfonds Schaapskooi   - 50,00 

 

DIACONAAT-ZWO 

      -   Vervoer naar de kerk nodig? 

- Koffie-inloop in de Leerkamer 

Elke woensdagmorgen om tien uur bent u van harte welkom in de Leerkamer voor een lekker 

kopje koffie/ thee en gezellige ontmoetingen. 

 

 

POSTZEGELS 

Beste Gemeenteleden, 

Bedankt weer voor het inleveren van zegels enz.We hebben weer €160,- aan zegels - 

koffiepunten en oud geld verkocht. 

De teller staat inmiddels op €3930,- laten we zo doorgaan voor het goede doel " World 

Servant " wilt u als u wat heeft liggen de zegels - oud geld en koffiepunten zo snel mogelijk 

inleveren dan levert het meer op. Iedereen weer bedankt voor het bijdragen van de opbrengst. 

 

Namens ons de Hartelijke Groeten 

Joop en Diny van der Hoek Dalkruid 27. 

Tel: 610712 of 0620460743. 

 

 

COLLECTES | HOE KUNT U GEVEN? 

Tijdens de diensten in de Dorpskerk en Schaapskooi zijn er altijd twee collectes: de eerste is 

voor een diaconaal doel en de tweede voor een kerkelijk doel. Soms is er een derde collecte, 

bijvoorbeeld in de 40-dagentijd. U kunt op de volgende manieren geven: 

1. Contant, bij de uitgangen in de mandjes of collectezakken. 

2. Via de Scipio-app of de Scipio QR-code. 

3. Via (online) bankieren: maak uw gift over naar NL85 RABO 0327 3011 63 t.n.v. CvK 

Protestantse Gemeente Hellendoorn o.v.v. het doel. 

4. Via een envelop, die u meegeeft aan een contactpersoon. 

 

“Geven” met de Scipio app 



Aan onze kerk kunt u op verschillende manieren uw  

financiële bijdrage leveren: 

 

- Middels de collecte tijdens de dienst of aan het 

  einde van de dienst bij de uitgang van de kerk; 

- Middels een envelop die u meegeeft aan een 

  contactpersoon of kerkelijke ambtsdrager.(Of 

  afgeeft bij het Kerkelijk Bureau); 

- Middels uw bankrekening een gift overmaken naar 

  NL85RABO0327301163 t.n.v. CvK Protestantse  

  Gemeente Hellendoorn o.v.v. het doel; 

- Met de Scipio-app; 

- Of met de Scipio-QR-code. 

 

Sinds 2024 zijn we als PKN Hellendoorn gestart met de Scipio-app. Een app met een scala 

aan mogelijkheden, welke we stap voor stap aan het ontwikkelen zijn. 

 

Een praktisch onderdeel van de Scipio-app is de module “Geven”. Als u de Scipio-app hebt 

geïnstalleerd via de ‘app-store’ of de ‘play-store’ en een account hebt aangemaakt met het e-

mail adres dat bekend is bij onze kerkelijke gemeente ziet u als lid van PKN Hellendoorn bij 

het aanklikken van het pictogram “geven” in de onderbalk van de app de collectedoelen staan 

waar u aan kunt geven. Vul het bedrag in dat u wilt doneren en druk op de blauwe button 

“geven”. 

 

Maar er zijn twee opties: 

• Via “mijn tegoed”, dit is een digitale portemonnee die u zelf kunt opwaarderen (Te 

vergelijken met het aanschaffen van collecte bonnen). Het opwaarderen van “mijn 

tegoed” gaat digitaal via iDeal van uw eigen bank en kost eenmalig € 0,35. Het 

opwaarderen van uw tegoed kunt u voor het gehele kalenderjaar doen, maar u kunt 

ook maandelijks automatisch uw tegoed laten opwaarderen. De opwaardering gaat via 

automatische incasso en wordt maandelijks geïncasseerd indien u deze keuze gemaakt 

heeft. 

 

• Via iDeal, u heeft dan niet ‘mijn tegoed” opgewaardeerd en er wordt per transactie € 

0,35 in rekening gebracht. 

 

Natuurlijk kunt u ook de QR-code scannen. U  

komt dan op een overzichtspagina van de PKN  

Hellendoorn. Kies het doel waar u aan wilt  

geven, vul het te geven bedrag in en druk op  

de blauwe knop “geven”. Vervolgens geeft u  

aan welke bank u heeft en de verdere  

afhandeling verloopt zoals u gewend bent bij  

het gebruik van QR-codes. Maar ook dan bent  

u transactie kosten verschuldigd!  

Dus het nadeel van het gebruik van een leeg “mijn tegoed” in Scipio en het telkens geven via 

de Scipio QR-code zijn de transactiekosten die per transactie in rekening worden gebracht. 

Dit is telkens € 0,35 per transactie en zeker bij kleine bedragen “jammer-geld”. Ter 



informatie: De genoemde transactiekosten kunt u voor eigen rekening nemen of ten laste van 

de kerk laten komen. 

 

Daarom het advies: “Beperk betaalkosten!”, want om kosten te besparen is bijdragen via 

‘mijn tegoed’ in de Scipio-app verreweg het voordeligste. We hopen dan ook dat u als 

kerkelijk lid gebruik wilt gaan maken van de Scipio-app. In de eerste plaats om onnodige 

onkosten te vermijden en in de tweede plaats daar dit voor de administratieve verwerking 

minder werk vraagt voor de medewerkers en vrijwilligers binnen onze gemeente. 

 

Voor meer informatie zie ook: Scipio App - PG Hellendoorn of 

https://pghellendoorn.nl/geven-via-scipio-app/ 

 

 

 
 

 



Diaconiecollecte 12 oktober: Roemeniëcollecte 

Zondag 12 oktober collecteren we voor de kerkgemeente uit Sarmasag Mina waarmee we 

verbonden zijn. De opbrengst van de collecte is onder andere bestemd voor voedselpakketten 

voor de allerarmsten in Sarmasag en de verdere afwerking van het multifunctionele centrum 

Alberthuis. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL85 RABO 0327 3011 

63 tnv C.v.K. Prot. Gemeente te Hellendoorn met vermelding van het doel. U kunt ook via 

SCIPIO doneren. Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 
 

Diaconiecollecte 19 oktober: Innovatief kooktoestel verandert levens  

In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben gezin daardoor 

onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel 

heeft meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en 

produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel werkt op een 

kleine hoeveelheid hout of groenafval, vermengd met organische mest. Het toestel zet deze 

brandstof om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en een natuurlijke 

bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze 

vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun 

eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de omgeving. Zo hebben vrouwen betere 

oogsten of meer inkomen om voedsel te kopen, en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop 

alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor de installatie van de kooktoestellen, traint 

vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. Onze 

gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie. Doe je mee? 

Geef dan aan de collecte, maak je bijdrage over op NL85 RABO 0327 3011 63 tnv C.v.K. 

Prot. Gemeente te Hellendoorn met vermelding van het doel. U kunt ook via SCIPIO doneren. 

Hartelijk dank! 

 

Dag van de mantelzorg 

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Een dag 

waarop mensen die zorgen voor een ander in het zonnetje 

worden gezet. Ook de diaconie wil hier aandacht aan besteden. 

Mantelzorg is immers niet vanzelfsprekend en vraagt veel inzet. 

Kent of bent u iemand in de gemeente Hellendoorn die als 

mantelzorger voor een ander van betekenis is? Dan horen wij dat 

graag. Namens de diaconie willen wij namelijk graag een attentie 

verzorgen aan mantelzorgers in de gemeente Hellendoorn. 

Daarbij maakt het niet uit of de mantelzorger lid is van onze 

kerk. Graag horen we uiterlijk 31 oktober middels een mailtje 

aan diaconie@pghellendoorn.nl wie (naam en adres) u in het zonnetje wilt zetten omdat zij 

als mantelzorger van betekenis zijn voor een ander. U kunt ook uiterlijk 31 oktober een briefje 

bij Dorpsstraat 42, Hellendoorn door de brievenbus doen met naam en adres van de persoon 

die u in het zonnetje wilt zetten. 

 

 

 

 



BERICHTEN COLLEGE KERKRENTMEESTERS 

 
Van de Kerkrentmeesters 

Vrijwilligerswerk  

Mogelijk bent u als kerklid al eens benaderd voor het ambt ouderling, diaken of 

kerkrentmeester, maar binnen onze kerkelijke gemeente is er nog een scala aan andere 

vrijwilligerstaken. Vrijwilligerstaken die zeer divers kunnen zijn, maar essentieel zijn om 

alles goed ‘in de lucht te houden’. Binnen het vrijwilligerswerk zijn er verschillen in de aard, 

de verantwoordelijkheid, de frequentie en de belasting van de werkzaamheden. Er is dus een 

scala aan vrijwilligerswerk met een grote variatie in tijdsbeslag. We zijn als gemeente dan ook 

voortdurend op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Dus schrik niet als u 

gevraagd wordt of denk gelijk dat e.e.a. moeilijk, lastig of ingewikkeld is, maar vraag 

duidelijk naar wat er verlangt en gevraagd wordt. Velen handen maken ligt werk. 

 

Abonnement kerkblad  

De kosten van uw abonnement op het kerkblad zijn al jaren hetzelfde en sinds 2011 niet meer 

aangepast aan de werkelijke kosten. Om het kerkblad echter betaalbaar te houden moet het 

abonnementsgeld omhoog en dat betekent dat met ingang van 2026 het abonnement met € 

3,00 verhoogd moet worden om het kerkblad kostendekkend te houden. 

 

Aanvangstijd diensten winterperiode.  

In de periode van 1 oktober t/m 1 april beginnen de ochtenddiensten in onze kerkelijke 

gemeente om 10.00 uur. Tevens is in de winterperiode alleen de zij ingang van de Dorpskerk 

in gebruik. (Dit geldt ook voor de middag en/of avonddiensten!) 

 

De Scipio-app  

Mogelijk is er nog sprake van koudwatervrees, maar tegenwoordig is een mobiele telefoon 

onontbeerlijk geworden in het dagelijks leven. De bank-app, uw digid-app, mijn overheid-

app, etc.is voor de meeste mensen reeds gemeengoed geworden. Ons advies is om ook de 

Scipio-app daar aan toe te voegen. Het biedt u als gebruiker veel voordelen, maar ook voor de 

kerk. Het neemt allerlei werkzaamheden uit handen en biedt u als gebruiken een hoop gemak 

qua informatie over de kerk, b.v. de agenda, dagelijkse Bijbelteksten, nieuws en actualiteiten 

van de gemeente en de mobiele collecte. Kortom alles handig in één app. 

 

LEREND GELOVEN 

 

‘Lerend geloven’ 

De commissie ‘Lerend Geloven’ wil binnenkort bekijken of de geplande thema-avonden van 

dit seizoen kunnen doorgaan. Als u zich nog niet opgegeven hebt en wel wilt deelnemen, wilt 

u het aanmeldingsformulier dan zo spoedig mogelijk inleveren? 



 
 

Thema 2: De Geloofsbelijdenis van Nicea 

- op donderdag 30 oktober om 19.30 uur (!) in de Leerkamer; 

- inleider: ds. J.D.Th. Wassenaar. 

 
Dit jaar is en wordt het Concilie van Nicea van 325 herdacht. Die kerkvergadering, waaraan 

honderden bisschoppen deelnamen, vond plaats in wat nu het Turkse stadje Iznik is. De 

bijeenkomst was uitgeroepen door Constantijn, toentertijd keizer van het Romeinse Rijk. Hij 

was alleenheerser over het Westen en het Oosten. Kerk en staat waren toen nog niet 

gescheiden. 

Op het Concilie van Nicea werd de leer van de kerk vastgelegd, waarbij het vooral over de 

positie van Jezus als de Zoon van God ging. Maar ook allerlei andere kwesties, zoals het 

vaststellen van de Paasdatum, kwamen aan de orde. 

Ds. Wassenaar zal het een en ander over de achtergrond en de betekenis van het concilie 

vertellen. Bijzondere aandacht zal hij besteden aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, die in 381 

werd aangescherpt tot die van Nicea-Constantinopel. Daarbij zal hij die vergelijken met de 

Apostolische Geloofsbelijdenis, die veel bekender is. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


