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Woord vooraf

In dit boekje presenteren wij het gezamenlijke aanbod van de commissie Vorming & 
Toerusting van de Protestantse Gemeenten te Hellendoorn en te Nijverdal en de Vrije 
Evangelische Gemeente te Nijverdal. U vindt daarin een omvangrijk en gevarieerd aanbod 
aan kringen, die in alle drie kernen (Hellendoorn, de Kruidenwijk en Nijverdal) gehouden 
worden, aan thema-avonden en aan andere activiteiten. Midden in het boekje treft u 
een gekleurd aanmeldingsformulier aan, achterin een kalender. 
	 Om op de kringen terug te komen: sommige draaien al vele jaren, vaak met een vaste 
kern van deelnemers. Maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. En al zijn kringen ooit 
wel in een bepaalde wijk of gemeente ontstaan, ze zijn daar niet aan gebonden. Het 
werk van Vorming & Toerusting is grensoverschrijdend…
Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden geen financiële bijdragen gevraagd.  	
	 U kunt dus kosteloos aan de activiteiten deelnemen. Wel is aan het einde van de thema-
avonden een giftenpot of een collectezak te vinden. De afgelopen jaren is gebleken dat 
uit wat daar in gedeponeerd wordt, een deel van de onkosten bestreden kan worden. 
Bij die onkosten moet u niet alleen denken aan koffie en thee, maar ook aan honoraria 
voor sprekers van elders.
	 In verband met de aanstaande verbouwing van het Centrum is de kans groot dat een 
aantal bijeenkomsten verplaatst zal worden naar het Spectrum (achter de Regenboog). 
Overigens: dit boekje bevat niet alleen het aanbod dat onder directe verantwoordelijkheid 
van de commissie valt. Ook andere activiteiten op het terrein van vorming en toerusting 
zijn opgenomen.

Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen begroeten!

De commissie Vorming & Toerusting,

Ds. Hans van Dalen, tel. 0548-785715, e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl
Alinda Diepeveen, tel. 06-22904274, e-mail: alinda.diepeveen@pghellendoorn.nl
Rita van Herk, tel. 06-36110388, e-mail: herkvanrita@gmail.com
Anton Kreileman, tel. 06-13651449, e-mail: anton432@gmail.com
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487, e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com
Peter Pontier, tel. 06-20841299, e-mail: peter.pontier53@gmail.com
Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com
Henny Roelofs-Grootenhuis, tel. 06-57840896, e-mail: henny.roelofs@pghellendoorn.nl
Ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-655635, e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl
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Aanmelding

In verband met de organisatie willen wij graag van tevoren weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen: meld u zich dus tijdig aan! Voor deelname aan een kring kunt u 
zich melden bij de betreffende contactpersoon. Voor deelname aan een van de andere 
activiteiten is het de bedoeling dat u het aanmeldingsformulier zelf in de daarvoor 
bestemde doos onder de toren van de dorpskerk te Hellendoorn of in de hal van de 
Schaapskooi, van het Centrum, van de Regenboog of van de Vrije Evangelische Kerk 
deponeert. U kunt het ook bij ds. Jan Dirk Wassenaar (Dorpsstraat 43, Hellendoorn) 
of bij ds. Hans van Dalen (Frederik Hendrikstraat 24, hoek Oranjestraat, Nijverdal) in 
de brievenbus (laten) doen. Daarnaast is aanmelding mogelijk via de websites www.
pghellendoorn.nl, www.pgnijverdal.nl of een telefoontje aan een van de genoemde 
commissieleden.
	 Let u goed op de aanvangstijden van de thema-avonden. Ze beginnen nu allemaal 
om 19.30 uur! 
Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in de kerkbladen 
zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
	 Het kan natuurlijk zijn dat u zich voor een of meer activiteiten opgeeft, maar dat u 
te zijner tijd verhinderd bent. Wilt u dat dan aan ds. Wassenaar (e-mail: ds.wassenaar@
pghellendoorn) doorgeven? 
	

Adressen

De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2 (hoek Zuid Esweg), Hellendoorn
De Schaapskooi, Kuperserf 49, Nijverdal
De Regenboog en het Spectrum, Grotestraat 127, Nijverdal
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal

Websites
www.pghellendoorn.nl
www.pgnijverdal.nl 
www.veg-nijverdal.nl
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Kerkhistorische excursies

Mini-excursie rooms-katholieke St. Antonius van Paduakerk en haar ramen
Het meest in het oog springende gebouw van Nijverdal is ongetwijfeld de St. Antonius 
van Paduakerk aan de Grotestraat. Van verre kun je de toren zien. Velen passeren de kerk 
als ze door het dorp komen. De kerk is aan het begin van de vorige eeuw gebouwd en 
bepaalt sindsdien het straatbeeld. De meesten van u 
zullen er ook wel eens binnen geweest zijn: om een 
viering bij te wonen, bij een uitvaart vanuit de kerk of 
bij één van de mooie culturele activiteiten die in de 
kerk gehouden worden. Maar hebt u ook wel eens 
goed naar de gebrandschilderde ramen gekeken? Of 
beter gezegd: er doorheen? Dan moet het natuurlijk 
buiten licht zijn. In het nachtelijk donker kun je van 
binnenuit niets zien. Vandaar dat we u de kans willen 
geven om eens op een zondagmiddag naar binnen 
te gaan. Daar zullen we een toelichting krijgen over 
de ramen: wat staat erop afgebeeld? Hoe zijn ze 
ontstaan? Er is ook gelegenheid om het interieur 
van de kerk eens rustig te bekijken. Er is veel te zien. 
Natuurlijk is de oecumenische ontmoeting hierbij ook 
bijzonder waardevol. We kijken letterlijk en figuurlijk 
door kerkmuren heen!

Plaats: St. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 150, Nijverdal;
Tijd: zondagmiddag 19 oktober, 14.30 uur.

Excursie klooster Bardel
Op zaterdag 18 april 2026 gaan we klooster Bardel bezoeken. Het ligt net over de grens 
bij Losser, tussen Bad Bentheim en Gronau. Het is een missiehuis van de orde van de 
Franciscanen.

     
Vanaf 10.00 uur verzorgt pater Wilhelm 
een rondleiding, die ongeveer twee uur 
duurt. We beginnen bij het grote mozaïek 
in het poortgebouw, aansluitend bekijken 
we het interieur van de kloosterkerk. 
Ook nemen we de historie van de bouw 
en de geschiedenis van het klooster in 
ogenschouw. We zien onder meer het 
schilderij van de kruisiging van Jezus in het 
portaal, de bronzen reliëfs in de deuren 
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van het portaal, de afbeelding in het mozaïek van de ‘moeder Gods’, de kruisweg, de 
ramen, het plafond, het Franciscusbeeld, de altaren, de klokken en de rijk versierde deur 
naar de sacristie.
	 In het klooster is het Brazilië Museum gevestigd. Dat is rijk aan informatie over het 
missieleven van 300 missionarissen, die vanaf 1922 in het noordoosten van dat land 
hebben gewerkt. Verder is er nog het Postzegelmuseum met een Madonna-verzameling, 
een collectie missiegeschiedenis en een verzameling kerken en domkerken uit de hele 
wereld. De postzegel kan beschouwd worden als een middel tot verkondiging van het 
christelijk geloof. 
	 Tegen een geringe vergoeding is een prachtige kloostergids te verkrijgen, waar 
alle informatie nog eens gedetailleerd in staat. Daarin staat ook de kloosterwandeling 
beschreven. 
	 Ongeveer een kilometer van klooster Bardel ligt de uitspanning Het Aarnink. Daar 
kunnen we rond 13.00 uur lunchen. Vervolgens kan iedereen zijn eigen gang gaan. Men 
kan nog een kloosterwandeling maken, Bad Bentheim bezoeken of huiswaarts gaan. 
Afgezien van de lunch zijn er geen kosten aan de excursie verbonden. Uiteraard wordt 
een gift na de rondleiding op prijs gesteld.
	
Degenen die na de lunch naar huis gaan, 
kunnen op eigen gelegenheid reizen. De 
anderen wordt verzocht om 8.30 uur 
bij het Centrum aanwezig te zijn. Wilt u 
bij uw opgave vermelden of u op eigen 
gelegenheid gaat of dat u ook voor 
een middagprogramma kiest? Dan kan 
een verdeling over de auto’s gemaakt 
worden. Als u kunt en wilt rijden, wilt 
u dan ook aangeven hoeveel plaatsen u 
nog over hebt? 
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Thema 1 'Geloof en wetenschap'

•	 Op woensdag 24 september 2025 om 19.30 uur in het Centrum
•	 Inleider: dr. Marco de Vos

Is er binnen de (westerse) wetenschap nog ruimte voor God? Methodisch gezien, sluit 
de natuurwetenschap God buiten het terrein van haar onderzoek en kennisruimte. 
In deze lezing vraagt dr. De Vos zich af of dat niet juist winst is. Want zo blijven we 
weg van allerlei geforceerde constructies waarmee we - als een soort natuurkundige 
rechtvaardiging van God – proberen het bestaan van God te bewijzen. Dan blijkt dat er 
nogal wat overeenkomsten zijn tussen de manier waarop geloof en wetenschap naar 
de werkelijkheid kijken. Of we daarmee God ruimte geven om in te grijpen in onze 
wetenschappelijke theorieën? We geven in ieder geval ruimte voor de verwondering.
 
Dr. Marco de Vos is astronoom en bijbelwetenschapper. Hij werkt momenteel als 
mediator, docent Oude Testament en Interim Voorganger

THEMA-AVONDEN
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Thema 2 'De Geloofsbelijdenis van Nicea'

•	 Op donderdag 30 oktober 2025 om 19.30 uur in de Leerkamer
•	 Inleider: ds. Jan Dirk Wassenaar

Dit jaar is en wordt het Concilie van Nicea van 325 herdacht. Die kerkvergadering, waar-
aan honderden bisschoppen deelnamen, vond plaats in wat nu het Turkse stadje Iznik is. 
De bijeenkomst was uitgeroepen door Constantijn, toentertijd keizer van het Romeinse 
Rijk. Hij was alleenheerser over het Westen en het Oosten. Kerk en staat waren toen nog 
niet gescheiden.
	 Op het Concilie van Nicea werd de leer van de kerk vastgelegd, waarbij het vooral 
over de positie van Jezus als de Zoon van God ging. Maar ook allerlei andere kwesties, 
zoals het vaststellen van de Paasdatum, kwamen aan de orde.
Ds. Wassenaar zal het een en ander over de achtergrond en de betekenis van het con-
cilie vertellen. Bijzondere aandacht zal hij besteden aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, 
die in 381 werd aangescherpt tot die van Nicea-Constantinopel. Daarbij zal hij die verge-
lijken met de Apostolische Geloofsbelijdenis, die veel bekender is. 
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Thema 3 'Advents- en Christmas-carols' 

•	 Op woensdag 19 november 2025 om 19.30 uur in de protestantse kerk te Hellendoorn
•	 Inleider: dr. Hanna Rijken

Dr. Hanna Rijken neemt ons in een muzikale lezing mee in de rijke traditie van het 
zingen van Advents- en Christmas-carols en vertelt over de groeiende liefde voor de 

Advent Festivals of Nine Lessons and Carols in 
Nederland. Ze gaat in haar lezing ook dieper 
in op de betekenis van ‘sacred music’: zingen, 
liturgie en kerkmuziek in de huidige tijd. De 
ervaring van schoonheid en samen zingen 
over licht en warmte schept verbinding, juist 
in een wereld die vaak verdeeld is. Tijdens de 
lezing klinkt er vanzelfsprekend ook muziek, u 
bent van harte uitgenodigd om mee te zingen.

      Het Kampen Boys Choir. Foto: Freddy Schinkel     

Dr. Hanna Rijken

Dr. Hanna Rijken is theoloog en musicus. Ze promoveerde op een proefschrift over 
de Anglicaanse Choral Evensong in Nederland. Ze is als docent verbonden aan de 
Protestantse Theologische Universiteit en het Rotterdams Conservatorium Codarts.
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Thema 4 ‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’

•	 Op dinsdag 9 december 2025 om 19.30 uur in de Leerkamer
•	 Inleiders: drs. Henk Scheper en ds. Jan Dirk Wassenaar

In het seizoen 2024-2025 verzorgden drs. Scheper en ds. Wassenaar elk een avond 
over religieuze poëzie, van respectievelijk Gerrit Achterberg en Willem de Mérode. Op 
9 december bespreken ze godsdienstige gedichten van Martinus Nijhoff. Als 14-jarige 
werd hij wegens ‘verregaande ongelovigheid’ van catechisatie weggestuurd, maar het 
geloof heeft hem nooit losgelaten. Vooral zijn moeder is daarvoor van grote invloed 
geweest. Nijhoff heeft niet alleen godsdienstige gedichten geschreven, hij heeft ook 
een aantal psalmen berijmd. Ze staan in het Liedboek voor de kerken van 1973 en in 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk van  2013.

 

In 1996 werd een brug bij Zaltbommel naar Martinus Nijhoff genoemd. Die brug is de 
vervanger van de brug die voorkomt in het gedicht ‘De moeder de vrouw’. De titel van de 
thema-avond is aan die pennenvrucht ontleend.

Drs. Henk Scheper was tot 2005 docent Nederlands en remedial teacher aan 
scholengemeenschap ‘Reggesteyn’ te Nijverdal. Ook was hij in het verleden betrokken 
bij literaire activiteiten in de gemeente Hellendoorn.
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Thema 5 'De zondeval van het christendom: kerk en politiek'

•	 Op donderdag 29 januari om 19.30 uur in het Centrum  
(of het Spectrum – zie het ‘Woord vooraf’)

•	 Inleider: dr. Bert Altena

De geschiedenis van het christendom vertelt over wisselende 
verhoudingen tussen kerk en staat. We zijn gewend dat 
beide ‘gescheiden’ zijn, maar wat houdt dat precies in? Het 
betekent toch niet dat de kerk of de individuele christen 
haar/zijn politieke mening achter de voordeur moet houden? 
Er is veel in deze wereld gaande waarover de kerk vanwege 
haar roeping niet kan blijven zwijgen. Maar hoe kan een kerk 
vandaag in het maatschappelijk debat spreken, als ze zelf 
verdeeld is en bovendien sterk gemarginaliseerd? Dr. Altena 
zal de verschillende achtergronden belichten. Wat wordt 
vandaag van ons gevraagd, bijvoorbeeld in verband met 
thema’s als kerkasiel, de oorlog in Gaza, het klimaatdebat of 
de opkomst van extreem-rechts? Over deze vragen gaat dr. 
Altena ook graag in gesprek.

Een rode-lijn-demonstratie bij het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in 
Nederland in Utrecht.

Dr. Bert Altena is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Oost-
Groningen.
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Thema 6 'De Zin van Zending'

•	 Op woensdag 11 februari 2026 om 19.30 uur in de Schaapskooi
•	 Inleider: ds. Hans van Dalen

Als wij het woord ‘zending’ horen, denken we vast aan zaken uit onze (kerkelijke) 
jeugd. Je hoorde wel van vrome, dappere mensen die ‘de zending in gingen.’ Soms 
kwamen ze op een gemeenteavond iets vertellen over hun werk in verre exotische 
landen. Bij de uitgang van veel kerkgebouwen hingen ‘zendingsbusjes’, waar je geld 
in kon doen. In onze eigen gemeenten hebben we nog een ‘ZWO-commissie’, waarbij 
de ‘Z’ voor ‘Zending’ staat. Maar ‘zending’ heeft voor velen ook een bedenkelijke 
kant, van ‘zieltjeswinnerij’ en westerse arrogantie. Tegenwoordig denken missionaire 
organisaties goed na óf ze nog wel mensen moeten uitzenden en hoe dat het beste 
kan. De vraag is dan: heeft het zin?
	 KRO-NCRV maakte in samenwerking met zendingsorganisatie GZB de documentaire 
‘De Zin van Zending’. Een kwetsbaar en eerlijk verhaal over zending, toen en nu. Wat 
beweegt zendingswerkers om het evangelie te delen in een totaal andere context? Je 
volgt de families Roest in Thailand en Van Dijk in Duitsland, en je ziet hoe de GZB en de 
kerk in Kenia werken aan verzoening.
	 Op deze thema-avond gaan we samen de twee delen van deze documentaire bekijken 
en erover doorpraten onder leiding van ds. Hans van Dalen.
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Thema 7 'God in de klimaatcrisis'

•	 Op donderdag 26 februari om 19.30 uur in het Centrum  
(of het Spectrum – zie het ‘Woord vooraf’)

•	 Inleider: Alfred Slomp

Op 5 maart 2025 verzorgden Alfred Slomp en een collega een interactieve workshop 
over ‘God in de supermarkt’, waarbij ze gebruik maakten van verschillende werkvormen. 
Hun enthousiasme raakte de aanwezigen. Alle reden om hen voor een vervolg te vragen.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij mensen op de natuur hebben. 
Ons afval stroomt door de rivieren en de oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de 
klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders 
te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook 
voor de meest kwetsbaren in de wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan 
je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je 
uitgeblust raakt, hoe houd je de hoop vast? ‘God in de klimaatcrisis’: een uitdagende 
bijeenkomst over zinvol handelen. 
 

Uit: Trouw

Alfred Slomp is als teamleider werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast 
verzorgt hij samen met anderen workshops over ‘God in de supermarkt’ en ‘God in de 
klimaatcrisis’.
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Thema 8 'Eeuwig leven voor iedereen?'

•	 Op woensdag 25 maart om 19.30 uur in het Centrum  
(of het Spectrum – zie het ‘Woord vooraf’)

•	 Inleider: ds. Catherinus Elsinga

In het najaar van 2024 werden twee thema-avonden gehouden over ‘De hel: terug 
van weggeweest’. Prof.dr. Arnold Huijgen benaderde het onderwerp vooral bijbels-
theologisch, dr. Jan Henk Hamoen gaf een kunsthistorische presentatie. Op 25 maart 
bespreekt ds. Elsinga de pastorale kant van de uiteindelijke bestemming van de mens, 
waarbij hij zijn uitgangspunt in de bijbel neemt. Hij doet dat naar aanleiding van het boek 
Het einde van de hel van Reinier Sonneveld, dat nogal wat reacties heeft opgeroepen. De 
een wijst zijn conclusies af, de ander vindt ze bevrijdend. De gedachte van ‘alverzoening’ 
– iedereen komt (uiteindelijk) in de hemel – lijkt onder christenen terrein te winnen. Is 
Gods liefde zo allesbeheersend dat geen mens voor eeuwig veroordeeld wordt? Krijgen 
mensen die Jezus als hun verlosser afwijzen een tweede kans? Is alverzoening te rijmen 
met Jezus’ waarschuwingen voor het oordeel? Wat is de klassieke leer van de kerk en 
waarom roept die in onze tijd spanning op?
	 Een stevig onderwerp. Velen voelen zich er persoonlijk bij betrokken omdat mensen 
van wie ze houden het geloof in Jezus Christus vaarwel hebben gezegd.

Ds. Catherinus Elsinga is emeritus-predikant. Van 1990 tot 2012 diende hij de 
Gereformeerde Kerk van Den Ham, daarna was hij tot zijn emeritaat (missionair) 
predikant van de Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Almelo. Hij hecht aan het 
belijdend karakter van de kerk en is blij met evangelische vernieuwing.
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Bijbelkringen

Bijbelkring ‘Kleine profeten’ – Hellendoorn
We staan dit seizoen stil bij enkele kleine profeten uit de bijbel: Joël, Amos, Obadja en 
Haggaï. De laatste twee bestuderen we niet alleen, we bespreken het betreffende boek 
ook met elkaar als voorbereiding op de dienst van de zondag die erop volgt. Het gaat 
dus niet alleen om een bijbelkring, maar ook om preekvoorbereiding. De data zijn de 
dinsdagen 17 februari, 3 en 17 maart en 7 april 2026. Inloop 13.00 uur, start 13.15 uur. 
Plaats: de Leerkamer. Leiding: ds. Lennart Aangeenbrug. (Voor de eerste middag wordt 
aanbevolen om het boek Joël te lezen.)

Bijbelkring ‘Rehoboth’ – Nijverdal 
Deze Bijbelkring bestaat al vele jaren. Het komende seizoen wordt de kring geleid door 
ds. Yorick Breemes. Iedereen is welkom in deze kring. 
	 In één seizoen wordt een gedeelte van een bijbelboek gelezen, zoals uit een evangelie, 
de psalmen of Genesis. De kring kiest welk bijbelboek dit seizoen wordt gelezen. Op 
een avond bespreken we een hoofdstuk en leggen dat naast onze levenservaringen 
en onze levensvragen. Zo komen we door gezamenlijk gesprek de betekenis van een 
bijbelgedeelte op het spoor voor onze tijd en ons leven.
	 De bijbelkring komt van oktober tot april samen op de derde donderdag van de 
maand, van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Centrum.
	 Contactpersoon is Alie ter Avest, tel. 0548-612077, e-mail: g.teravest@kpnmail.nl. 
	
Bijbelgesprekskringen – Nijverdal
Ds. Hanneke Paas leidt twee parallelle bijbelgesprekskringen, die beide eens per vier 
weken op maandagmorgen in het Centrum bijeenkomen. Het komende seizoen zullen 
we bezig gaan met het evangelie naar Johannes. De bekende kerkvader Augustinus 
schreef over de inhoud van dit bijbelboek: ‘Het is zo eenvoudig dat een kind erin kan 
spelen en zo diep dat een olifant er in kan zwemmen.’ We hopen samen veel van die 
diepte te ontdekken. De eerste ochtenden zijn op de maandagen 29 september en 
6 oktober. Op de eerste morgen is er een lijstje met data beschikbaar voor het hele 
seizoen. De ochtenden duren van 9.45 tot 11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom. Informatie: Klazien Imhof, tel. 0548-616619, e-mail: dinkla.imhof@gmail.com 
of ds. Hanneke Paas, tel. 0548-769053, e-mail: hjpaas@xs4all.nl.

Bijbelkring ‘Brieven uit de bijbel’ – Kruidenwijk (de Schaapskooi)
Deze kring komt ongeveer eens per drie weken op woensdagavonden bij elkaar 
in de Schaapskooi, van 20.00 uur tot 22.00 uur. We starten het nieuwe seizoen in 
september 2025. De exacte startdatum is nog niet bekend. De kring wordt geleid door 
Martin de Jong. Voor meer informatie: Marjolein van Dijk, tel. 06-30317214, e-mail: 
marjoleinvandijk75@gmail.com.



14

Bijbelkring ‘Jesaja’ – Kruidenwijk
De kring komt al meerdere jaren op woensdagavonden bij elkaar, op wisselende plaatsen 
bij deelnemers thuis. Net als vorig seizoen staat ook dit jaar het bijbelboek van de profeet 
Jesaja centraal. Tussendoor behandelen we ook wel onderwerpen die door kringleden 
worden aangedragen. De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur. De leiding van 
de kring is in handen van Jan Langkamp. Er is ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. 
Voor meer informatie: Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail: hddevries@home.nl.

Bijbelkring ‘Sleutels tot de bijbel’ – Kruidenwijk (de Schaapskooi)
In aansluiting aan het project ‘Bijbel in een jaar’ (zie www.debijbel.nl) is er dit seizoen 
een nieuwe bijbelkring, en wel rondom het boek Sleutels tot de bijbel van David Pawson. 
In acht avonden nemen we in vogelvlucht de opbouw en inhoud van de bijbel door. We 
volgen de indeling van het boek: elk hoofdstuk behandelt een specifiek gedeelte van 
de bijbel en laat zien hoe de boeken met elkaar samenhangen en wat de rode draad is.
	 Iedere avond bestaat uit drie onderdelen. We starten om 19.30 uur met een korte 
bijbelquiz om in het thema te komen. Daarna neemt ds. Gert de Ruiter ons mee langs 
de hoofdlijnen en inzichten van het hoofdstuk van die avond. Tot slot is er ruimte voor 
vragen en een goed gesprek. Rond 21.30 uur sluiten we af.
	 De avonden helpen je om bijbelteksten beter in hun verband te begrijpen. Ze zijn 
open voor iedereen – jong en oud, met of zonder voorkennis. Deelnemers kunnen het 
boek Sleutels tot de bijbel zelf aanschaffen als achtergrond, maar dat is niet verplicht om 
mee te kunnen doen.
	 De avonden worden in de Schaapskooi gehouden op de maandagen 29 september, 
20 oktober, 10 november, 1 en 22 december 2025 en 12 januari, 2 februari en 23 februari 
2026.
	 Aanmelding (verplicht) bij ds. Gert de Ruiter, ds.deruiter@pghellendoorn.nl.

Serie ‘Weerbarstige bijbelteksten’
Dit seizoen zijn er vier avonden waarop eigen predikanten de deelnemers meenemen 
naar lastige passages in de bijbel. Deze avonden zijn compact in lengte: van 19.30 tot 
ongeveer 21.00 uur. 
	 Het zal de vaste bijbellezer en/of kerkganger meermalen overkomen: je krijgt een 
bijbelgedeelte voorgeschoteld waar je geen kant mee op kunt. Hoe je ook wikt en weegt, 
erover praat of erop kauwt: het blijft een weerbarstig verhaal, een onbegrijpelijk stukje 
tekst of zelfs een ergerniswekkende passage. Je kunt er met je verstand geen chocola 
van maken. Laat staan dat je er iets mee kunt voor je geloof of je gedrag. Of juist toch? 
Als commissie Lerend Geloven hebben we het plan opgevat om eigen predikanten te 
vragen een toerustingsavond te verzorgen over een van de ‘bizarre’, ‘aanstootgevende’, 
‘onbegrijpelijke’ bijbelteksten. Met de bedoeling dat ze u als deelnemende 
gemeenteleden een beetje op weg helpen om uw weg in de bijbel te vinden en ermee 
om te gaan. Van deze serie worden er twee voor en twee na de jaarwisseling 2025/2026 
gehouden. Het is niet nodig om alle bijeenkomsten te bezoeken. Elke avond heeft een 
eigen invulling met de eigen invalshoek van de betreffende predikant.



15

Donderdag 16 oktober
Ds. Lennart Aangeenbrug, om 19.30 uur in het Centrum te Nijverdal over de dochters van 
Lot (Genesis 19: 1-10). Als twee boodschappers van God de stad Sodom binnenkomen, 
willen de bewoners van deze goddeloze stad hen grijpen. Lot doet er alles aan om dat 
te voorkomen. Hij is zelfs bereid zijn dochters aan de grijpgrage mannen van de stad uit 
te leveren. 

Donderdag 20 november
Ds. Bertine van de Weg, om 19.30 uur in de Schaapskooi over ‘De beer is los’ (2 Koningen 
2: 23-25). Het zou maar als een kop in de krant staan: ‘Twee beren verscheuren 
42 kinderen’. Een weerzinwekkend verhaal, waarin Gods geliefde profeet Elisa een 
belangrijke rol speelt.

Maandag 19 januari
Ds. Yorick Breemes, om 19.30 uur in de Leerkamer over de strijd tegen Amalek (1 Samuël 
15). Hier klinkt de oproep van Godswege om een heel volk uit te roeien. Is er sprake van 
genocide? Of moeten we dat toch anders zien? 

Woensdag 18 maart
Ds. Gert de Ruiter, om 19.30 uur in het Spectrum over Ananias en Saffira (Handelingen 5: 
1-11). Een indringende tekst over de plotselinge dood van twee gemeenteleden die niet 
eerlijk waren over hun bijdrage aan de gemeenschap. Het roept grote vragen op over 
waarheid, gemeenschap, oordeel en genade. Valt er in deze geschiedenis nog genade 
te vinden? 

Leerhuis jodendom – christendom
De gespreksleider van dit seizoen is emeritus-predikant ds. Reinier Gosker uit De Wijk. 
Hij was jarenlang voorzitter van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël en lange tijd 
redacteur van het PKN-kwartaalblad Kerk en Israël Onderweg. Ook heeft hij nog dienst 
gedaan als secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Door zijn 
werk kwam hij al snel in aanraking met de joods-christelijke dialoog, die hij een warm 
hart toedraagt.
	 Ds. Gosker vertelt waar we ons dit seizoen mee bezig zullen houden: ‘Als kind raakte 
ik geboeid door de verhalen over Abraham, Isaac, Jakob en Jozef. Ze spraken tot mijn 
verbeelding. Ook vormden ze een spiegel voor het kinderrijke gezin waarin ik groot 
geworden ben. En ik was natuurlijk Jozef… soms, niet altijd. Later ontdekte ik één van de 
rode draden die deze verhalen bijeenhouden: de boodschap dat jij hier op aarde bent 
om er te zijn tot zegen van anderen! Aan de hand van Jonathan Sacks’ Genesis. Boek van 
het begin gaan we met elkaar in gesprek. Allereerst maken we kennis met het synagogale 
leesrooster: het wekelijkse gedeelte (parasja, Schriftgedeelte) uit de boeken van Mozes, 
dat op sjabbat in de synagoge gelezen wordt. Bij elke parasja schreef Sacks enkele korte 
essays, waarin joodse wijsheid (talmoed en midrasj) vruchtbaar gemaakt wordt om 
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moderne samenlevingsvragen aan de orde te stellen. Genesis. Boek van het begin maakt 
deel uit van de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora’. Aanschaf 
van dit eerste deel verdient aanbeveling (€ 29,99), maar is geen voorwaarde om deel te 
nemen aan het leerhuis.
	 De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het 
Centrum. Mogelijk wordt de locatie in 2026 in verband met de verbouwing van het 
Centrum een andere. De data zijn 30 september, 11 november en 2 december 2025 en 
6 januari, 3 februari en 3 maart 2026.
	 Er zijn geen kosten verbonden aan het leerhuis, wel wordt een vrijwillige bijdrage 
voor koffie of thee op prijs gesteld.
	 Opgave bij Willem Bouwhuis, tel. 06-15558285, e-mail: willem.bouwhuis@gmail.com.
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Gesprekskringen

Alpha-cursus (voor volwassenen)
Geloven!? Waarom doen mensen dat? En 
zou ik dat ook kunnen? Ben je nieuwsgierig 
naar het christelijk geloof en wil je samen met 
anderen op zoek gaan naar antwoorden op 
de grote levensvragen? Of wil je jouw geloof 
weer nieuwe inspiratie geven? Dan is de Alpha 
cursus – een initiatief van de Protestantse 
Gemeente te Hellendoorn en de Protestantse 
Gemeente te Nijverdal – iets voor jou! Alpha 
biedt een laagdrempelige kennismaking met 
het christelijk geloof. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar we samen in 
gesprek gaan over de kernvragen van het leven en geloof. Elke bijeenkomst start met een 
gezamenlijke maaltijd, een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt 
een inleiding, waarin de basis van het christelijk geloof op een toegankelijke manier 
wordt besproken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere ‘Wie is Jezus?’, 
‘Bidden: waarom en hoe?’ en ‘Hoe leidt God ons?’. Na de inleiding spreken we in een 
kleine groep door over het onderwerp en is er ruimte voor vragen, waar geen vraag te 
gek is en alle meningen welkom zijn.
	 De cursus bestaat uit een serie van ongeveer tien avondbijeenkomsten en een 
weekend in het midden van de reeks. De cursus loopt van 22 september tot medio 2024.
	 Voor meer informatie: Anton Kreileman, tel. 06-13651449 of anton432@gmail.
com. Aanmelding kan via de website van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn 
pghellendoorn.nl of de Protestantse Gemeente te Nijverdal www.pgnijverdal.nl. Door 
middel van het online aanmeldingsformulier kun je je meteen aanmelden. Nodig gerust 
ook anderen uit om mee te doen.

25+ Jongvolwassenenkring – Kruidenwijk
Deze kring komt om de twee weken samen en is bedoeld voor jongvolwassenen (25+) 
die op zoek zijn naar verdieping, ontmoeting en goede gesprekken over het geloof en 
het leven. Het is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen stil 
te staan bij thema’s die er echt toe doen. De onderwerpen voor de avonden worden in 
overleg gekozen en komen vaak voort uit wat er leeft binnen de groep. Zo ontstaat er 
ruimte voor gesprekken die aansluiten bij je vragen, ervaringen en geloofsontwikkeling.
	 De bijeenkomsten vinden plaats bij deelnemers thuis, wat zorgt voor een open en 
vertrouwde sfeer. We starten om 20.00 uur en ronden af rond 21.30 uur. De eerste 
bijeenkomst is medio september 2025. Van harte welkom!
	 Voor meer informatie en aanmelding: ds. Gert de Ruiter, tel. 06-37455599, e-mail: 
ds.deruiter@pghellendoorn.nl.
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Gesprekskring ‘Schurende zaken’
Dit is een kring waar je met elkaar kunt nadenken over allerlei onderwerpen: theologisch, 
maatschappelijk, ethisch, wetenschappelijk – het kan allemaal. De vragen ‘Hoe kijken 
we hier als christen naar?’ en ‘Hoe gaan we er in het dagelijks leven mee om?’ staan 
hierbij centraal. Dit doen we aan de hand van artikelen of korte filmpjes. 
	 We komen elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar. De inloop met koffie/
thee is om 19.15 uur, we beginnen om 19.30 uur en ronden uiterlijk 21.30 uur af. De 
onderwerpen mogen door alle kringleden worden aangedragen.
	 Voor meer informatie en aanmelding: Sonja Kleywegt, tel. 06-50940298, e-mail: 
sophie.van.aarden@xs4all.nl. 

Gemeente Groei Groep – Kruidenwijk
Deze groep komt eens in de veertien dagen op maandagavond bij elkaar. In overleg 
worden er stukjes uit de bijbel of uit een boekje gelezen en besproken. Een belangrijke 
plaats wordt ingeruimd voor het gesprek: over wat er gelezen wordt, maar ook over wat 
de deelnemers bezighoudt. Voor meer informatie: Dick Stegeman, tel. 06-22139657, 
e-mail: nidus-avis@reggedelta.net.

Groeigroepen – Nijverdal
Al heel wat jaren draaien in de Protestantse Gemeente te Nijverdal groeigroepen. Dat 
zijn kringen van mensen die één avond per drie of vier weken bij elkaar komen, met 
elkaar de bijbel openen, gezellig bijpraten en dingen met elkaar delen, bij sommige 
kringen onder het genot van een lekkere warme maaltijd. Graag laten we u/jou daarmee 
kennis maken. De volgende groepen zijn er:

Kring 1: elke derde woensdag van de maand
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Voor wie wil, is het mogelijk om vooraf 
bij iemand van de kringleden thuis warm te eten. Contactpersoon is Anke Bosch, tel. 
0548-612704.
 
Kring 2: elke laatste maandagvond van de maand
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is Gerhard Nijhoff, tel. 
0548-616487.
 
Kring 3: eens per vier weken op dinsdag- of woensdagavond
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is Anton Kreileman, tel. 
06-13651449.
 
Kring 4: eens per drie weken op wisselende dagen
Jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen zich aansluiten bij de bestaande kring van ds. 
Bertine van de Weg. De bijeenkomsten worden via de app afgesproken. Meestal is dat 
eens per drie weken. In overleg wordt dan een onderwerp besproken.
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De kringen starten weer in september. Voor wie interesse heeft: neem contact op met  
coördinator Anton Kreileman of met een van de genoemde contactpersonen. Zoals de 
naam al zegt, willen we graag groeien, in geloof en in aantal, dus wees welkom en neem 
gerust geheel vrijblijvend een kijkje bij ons!

Ouderenbijeenkomst – Nijverdal
Eens per maand, op de tweede woensdagochtend, wordt in het Centrum een 
ouderenbijeenkomst gehouden. Zie voor meer informatie het meest recente nummer 
van Kerkvenster.

Vrouwengesprekskring dinsdag – Kruidenwijk
In deze groep komen we om de twee weken samen op dinsdagmorgen tussen 9.45 
en 10.00 uur op wisselende plaatsen bij deelnemers thuis. We willen samen de bijbel 
openen en actief zoeken naar wat God ons wil leren voor het dagelijks leven. We doen 
dit aan de hand van het boekje In goed gezelschap van Max Lucado. Bovendien hechten 
we veel waarde aan het delen van elkaars vreugde en verdriet. In deze groep zijn nieuwe 
deelnemers heel welkom. Voor meer informatie: Jolanda de Vries, e-mail: hddevries@
home.nl.

Vrouwengesprekskring woensdag – Kruidenwijk
In deze groep komen we om de twee weken samen op woensdagmorgen 10.00 uur op 
wisselende locaties bij de deelnemers thuis. Het afgelopen jaar hebben we verschillende 
vrouwen uit de bijbel gevolgd. We hebben over Elisabeth, Maria en Hanna gelezen en 
we hebben met elkaar mooie dingen ontdekt. Daar willen we dit seizoen mee doorgaan. 
Ook hechten we veel waarde aan gezelligheid en het delen van elkaars vreugde en 
verdriet. Voor meer informatie: Sjanie van Heemskerk, tel. 06-36054981, e-mail: 
sjanievanheemskerk@gmail.com.

Ontmoetingsmiddagen 55+ -- Kruidenwijk (de Schaapskooi)
In de kerkzaal van de Schaapskooi wordt eens in de zes weken op woensdag een gezellige 
en inspirerende middag gehouden die openstaat voor iedereen. Vóór de pauze is er een 
inhoudelijk onderwerp en na de pauze genieten we van ontspanning. Meestal zal de 
wijkpredikant van de Schaapskooi, ds. Gert de Ruiter, aanwezig zijn. De bijeenkomsten 
worden gehouden van 15.00 tot ca. 16.30 uur; vanaf 14.45 uur staat de koffie/thee 
klaar. De geplande data voor het najaar van 2025: de woensdagen 17 september, 29 
oktober en 10 december. In 2026 starten we op woensdag 21 januari. Contactpersonen 
zijn Greet Doesburg, tel. 0548-616188 en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: 
theavanpijkeren@gmail.com.
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Andere activiteiten

Leerdiensten ‘Torah en Evangelie’
In de leerdiensten ‘Torah en Evangelie’ proberen 
we terug te gaan naar de gang van zaken in de eerste eeuwen van de kerk, en dat met 
het oog op de dag van vandaag en morgen. We proberen zo handen en voeten te ge-
ven aan wat door Maarten den Dulk is genoemd ‘een huis naast de synagoge’. Tegelijk 
geven we zo ook gestalte aan centrale artikelen aangaande dit thema in de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
	 De kerk wortelt in Israël. De woorden van het Nieuwe Testament hebben hun bron 
in het Oude Testament. En zo gaan we ook in deze diensten telkens naar de oudtesta-
mentische bron; de bron waar Jezus zelf mee leefde, de bron waar Hij de bron van is.
	 In deze diensten staat telkens een gedeelte uit de Torah centraal. In de synagoge 
wordt in één jaar de gehele Torah gelezen. In de leerdienst lezen we een deel van de 
Sidra - een gedeelte van de Torah – die in de synagoge op de voorgaande sabbat aan 
de orde was. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit Schriftgedeelte en we 
vragen ons af wat dit voor ons als kerk te betekenen heeft. 
	 Bij dit Schriftgedeelte wordt een nieuwtestamentische tekst gekozen. Dat doen we 
in het besef dat het in beide testamenten om dezelfde God gaat: om de God van Abra-
ham, Isaak en Jacob, de Here God, die de Vader van Jezus Christus is en door Hem ook 
onze Vader is. 

In 2025 en 2026 staan de volgende leerdiensten op het rooster:
-	 21 september 2025, 19.00 uur, ds. Jelle van Slooten in Hellendoorn 
-	 16 november 2025, 19.00 uur, ds. Bart Trouwborst in Hellendoorn 
-	 15 maart 2026, 18.30 uur, ds. Hans van Dalen in Nijverdal 
-	 19 april 2026, 19.00 uur, ds. Leon Eigenhuis in Hellendoorn
-	 20 september 2026, 19.00 uur, ds. Reinier Gosker in Hellendoorn 
-	 15 november 2026, 19.00 uur, ds. Hans van Dalen in Hellendoorn 

De leerdiensten in Nijverdal worden voortaan ingevuld door ds. Hans van Dalen. Ver-
dere informatie daaromtrent volgt te zijner tijd in de kerkbladen.

Gespreksavonden – Hellendoorn
De predikanten van de wijken Oost en West van de Protestantse Gemeente te Hellen-
doorn zullen elk een aantal gespreksavonden (ook wel groothuisbezoeken genoemd) 
leiden. Het gaat om bijeenkomsten van ongeveer tien gemeenteleden, die in huiska-
merverband met elkaar over een van tevoren vastgesteld onderwerp praten. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.

Preekvoorbereiding – Kruidenwijk (de Schaapskooi)
Samen met ds. Gert de Ruiter ontdekken wat een bijbeltekst te zeggen heeft – voor 
jou persoonlijk én voor de preek op zondag. Tijdens de maandelijkse preekvoorbe-
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reiding lezen we een bijbelgedeelte en gaan we met elkaar in gesprek: welke vragen 
roept de tekst op? Wat raakt je? Waar zou de preek over kunnen gaan?
	 Iedereen is van harte welkom, ook zonder voorkennis of aanmelding. We beginnen 
om 19.15 uur (inloop met koffie/thee om 19.00 uur) en ronden af rond 20.00 uur. We 
hopen op inspirerende ontmoetingen en goede gesprekken! De bijeenkomsten zijn 
op de eerste dinsdag van de maand: 7 oktober, 4 november en 2 december 2025 en 6 
januari, 3 februari, 3 maart 2026 en 7 april 2026.

Mannenontbijt – Kruidenwijk (de Schaapskooi)
Het mannenontbijt is er voor alle mannen – jong en oud, bekend of nieuw. Een open 
en laagdrempelige ochtend om samen te eten, elkaar te ontmoeten en stil te staan bij 
wat het betekent om man te zijn vanuit bijbels perspectief. De bijeenkomsten zijn in 
de Schaapskooi. Vanaf 7.45 uur staan koffie en thee klaar. Om 8.00 uur beginnen we 
met het ontbijt. Daarna volgt een korte inleiding en een gesprek in kleine groepjes. 
Rond 10.00 uur sluiten we af met nog een kop koffie of thee. Je bent vrij om per keer 
te besluiten of je meedoet.
	 De data van dit seizoen zijn: de zaterdagen 11 oktober 2025 en 10 januari en 11 
april 2026.
	 Voor aanmelding en contact: ds. Gert de Ruiter, e-mail: ds.deruiter@pghellendoorn.nl 
of Gerlof Puppels, e-mail: gjpuppels@zonnet.nl. We hebben ook een WhatsApp-groep 
voor wie op de hoogte wil blijven. Geef je gegevens door als je toegevoegd wilt worden.

Creatieve koffieochtend – Nijverdal
Op de laatste woensdag van de maand wordt in het Centrum een creatieve koffieoch-
tend gehouden. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om 9.30 uur starten we met een 
korte inleiding. Daarna gaan we op een creatieve manier aan de slag om leuke dingen te 
maken. Die verkopen we op de Kerkmarkt die elk jaar wordt gehouden. Contactpersoon 
is Rineke Haandrikman, tel. 06-51332570, e-mail rinekehaandrikman@gmail.com.

Gebedsgroep Nijverdal/Kruidenwijk
Deze gezamenlijke gebedsgroep is in januari 2025 ontstaan na de Week van Gebed 
voor de eenheid van de kerken. Tot die tijd was er een maandelijkse bidstond in de 
PG Nijverdal en een tweewekelijkse gebedskring in de Kruidenwijk. Vanaf begin 2025 
komen we elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur samen in de Kleine Kapel (Papa-
verstraat 24B, aan de achterzijde van het Centrum).
	 We zingen een lied, delen gebedspunten, zoeken de stilte en vervolgens houden 
we een kringgebed. Ook zingen we een of twee liederen en soms is er een tweede 
ronde kringgebed, waarna we meestal afsluiten met het bidden van het Onze Vader. 
Meebidden? Van harte welkom! Gebedspunten? Geef ze door aan ds. Yorick Breemes, 
tel. of 06-23378695 e-mail: Ds.breemes@pgnijverdal.nl. 
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Kleine Kapel Noetsele
De Kleine Kapel Noetsele is in februari 2020 officieel van start 
gegaan als een monastieke pioniersplek van de Protestantse 
Gemeente te Nijverdal en de Protestantse Kerk in Nederland. 
Tot eind 2024 was de Kleine Kapel gehuisvest aan de Noet-
selerweg. Sinds begin 2025 maken we gebruik van enkele 
ruimtes aan de achterzijde van het Centrum, waar we een 
eigen ingang hebben aan de Papaverstraat. Daar is een kleine 
kapel/stilteruimte en ook een ruimte voor ontmoetingen en 
vieringen.
	 De Kleine Kapel is iedere dag open van 10.00 tot 18.00 uur. U bent van harte 
welkom om binnen te lopen en iets te lezen, een kaarsje aan te steken, een voorbede 
op te schrijven of gewoon even stil te zijn. Op vaste tijden worden er gebedsvieringen 
gehouden en iedere woensdagochtend is er een stiltewandeling naar de heide. Van 
tijd tot tijd zijn er ook andere ontmoetingen, soms met een maaltijd.

De vaste ‘activiteiten’ van de Kleine Kapel:
	- Avondgebeden: op maandag, woensdag en vrijdag van 18.45 tot uiterlijk 19.30 uur. 
Een eenvoudige viering van Woord, gebed, liederen, stilte voor overdenking en ze-
genbede.  

	- Stiltewandeling: elke woensdagmorgen om 7.30 uur op weg – met een tekst ter 
overdenking – voor een wandeling van ongeveer een uur over de Noetselerberg. 
Startplek: bij ‘Erve Olthuis’, aan het begin van de Rietslenke, een zijwegje van de 
Holterweg, tussen de nummers 94 en 96. We sluiten af met een kort ochtendgebed 
in de openlucht. 

	- Gezamenlijk ontbijt: na de stiltewandeling op woensdagmorgen, ca 8.45 uur, ontbij-
ten we met elkaar in de Kleine Kapel. Graag zelf iets te eten meenemen, voor thee/
koffie wordt gezorgd. Ook welkom om aan te sluiten bij het ontbijt zonder eerst te 
wandelen!

	- Keltisch ochtendgebed: iedere eerste donderdag van de maand van 9.00 tot 9.30 
uur een morgengebed in de Keltische traditie. Na afloop is er ontmoeting met kof-
fie/thee.

Contactpersonen: Rieke Vliek, tel. 0548-612890 en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611. 
Website: www.kleinekapelnoetsele.nl, e-mail: info@kleinekapelnoetsele.nl. 
Facebookpagina: KleineKapelNoetsele-Nijverdal.
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Elkaar ontmoeten op de Hof der Wonderen, een pleisterplaats voor lijf en ziel
Al een aantal jaren organiseren we op de Hof der Wonderen, waar we wonen en wer-
ken, uiteenlopende activiteiten waarin we met elkaar nadenken en praten over zaken 
die ertoe doen. Dat kan het hervertellen van een bijbelverhaal zijn rond het kampvuur, 
het bekijken van een bijzondere film en daarover napraten, luisteren naar een erva-
ringsverhaal dat iemand bereid is te vertellen, samen langs de Regge wandelen en al 
lopend met elkaar een thema of een verhaal bespreken, of een bijzondere maaltijd 
nuttigen met betekenisvolle ingrediënten, al dan niet in de Bijbel gevonden of zelf 
gekweekt in de eigen tuin. 
	 In het seizoen 2025-2026 willen we in ieder geval onze maandelijkse maaltijd 
met een verhaal voortzetten. Iedere vierde maandag van de maand staat om 19.00 
uur de tafel klaar. Aan die tafel delen we met elkaar een maaltijd en verhalen en er-
varingen. Aan de hand van wat er in de wereld speelt en wat de deelnemers hebben 
ervaren, gehoord, gezien of gelezen. Open en eerlijke gesprekken op het snijvlak van 
maatschappij, duurzaamheid, cultuur en geloof, met mensen van verschillende, al dan 
niet kerkelijke, achtergrond. Keertje mee-eten en –praten? Geef je op. 
	 Daarnaast willen we regelmatig een ‘andere’ avond organiseren. Dat kan naar 
aanleiding van van alles zijn (een film, een spreker, een boek, een wandeling, etc.), 
maar altijd gaat het ook om het gesprek met elkaar. We beginnen dan om 19.30 uur 
met koffie en zo rond 22.00 uur drinken we nog een glas met elkaar. Heeft u zelf inspi-
rerende ideeën voor zo’n avond, laat het ons weten. Samen kunnen we meer op de 
Hof der Wonderen, een plek die we delen. Een pleisterplaats voor lijf en ziel.
	 Soms lees je een boek dat echt binnenkomt en zich langere tijd steeds weer 
opdringt als je naar de wereld om je heen kijkt. Zo´n boek was voor ons het afgelopen 
jaar Nexus van de Israëlische filosoof Yuval Noah Harari. Hij neemt ons mee in de 
geschiedenis van informatie(netwerken) door de eeuwen heen, van mondelinge com-
municatie via schrift, gedrukte verhalen en massamedia tot AI. Wat doen mensen en 
politieke of religieuze  systemen daarmee, ten goede of ten kwade? En kunnen we er 
zelf nog invloed op uitoefenen of niet? Daar willen we wel eens over doorpraten. We 
denken aan drie bijeenkomsten begin 2026. 
	 Meelezen, meedenken en meepraten? Laat het ons weten, dan maken we af-
spraken.
De Protestantse Gemeente te Nijverdal waardeert en ondersteunt onze activiteiten. 
Daarom kunnen wij volstaan met een bijdrage van slechts € 7,50 per avond. 
	 Hou de kerkbladen en onze website www.hofderwonderen.nl in de gaten voor 
precieze informatie over de verschillende avonden of laat je via hofderwonderenmar-
le@gmail.com of tel. 06-20910091 vrijblijvend op de uitnodigingsmaillijst zetten.   

Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek 
Piksenweg 42
7447 SE Hellendoorn (Marle)  
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