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Inhoudsopgave 
 

Zomerkerk | voorwoord 
 

Doe wekelijks mee 
 

Week 1 
Thema: Verbinding herstellen - Gods onvoorwaardelijke liefde en 

vergeving. 

Week 2  
Thema: Naastenliefde en compassie tonen - Het belang van zorgzaamheid 

en hulp bieden aan anderen. 

Week 3  
Thema: Kleine dingen, grote impact - Het idee dat zelfs kleine daden van 

geloof en vriendelijkheid grote veranderingen kunnen teweegbrengen. 

Week 4  
Thema: Het benutten van onze gaven - God heeft ons allemaal talenten 

gegeven, en we worden uitgedaagd om ze te gebruiken en te ontwikkelen 

voor zijn koninkrijk. 

Week 5  
Thema: Vreugde in herstel - De vreugde van het vinden en herstellen van 

iets waardevols dat verloren was geraakt. 

Week 6  
Thema: Geestelijke groei en vruchtbaarheid - Het idee dat ons geloof en 

onze spirituele groei tijd en geduld vergen, maar uiteindelijk vruchtbaar 

zullen zijn. 
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Zomerkerk | voorwoord 
Dit boekje gaat over gelijkenissen en groei in het geloof! 

We zijn blij om jou welkom te heten bij deze bijzondere reis vol inspiratie 

en activiteiten. Onderweg willen we je helpen groeien in je geloof, je 

verbinden met anderen en de vreugde ontdekken van het leven in Gods 

koninkrijk. 

Op de komende pagina's lees je betekenisvolle verhalen die Jezus met ons 

deelde in de vorm van gelijkenissen. Deze eenvoudige en toch diepgaande 

verhalen zijn tijdloos en hebben nog steeds veel te zeggen over ons leven 

vandaag. 

Elke week richten we ons op een andere gelijkenis en een bijbehorend 

thema. We lezen de gelijkenis, zoeken naar de boodschap en bieden 

praktische toepassingen voor hoofd, hart en handen. Of je nu een kind, 

tiener, jongvolwassene of oudere bent, er is voor iedereen iets te 

ontdekken en te leren. 

We hopen dat dit boekje een bron van zegen en inspiratie zal zijn voor ons 

als gemeente. Attendeer anderen gerust op het project Zomerkerk en 

nodig ze uit om mee te doen. 

We wensen iedereen een fijne zomerperiode. 

Namens de wijkkerkenraad De Schaapskooi, 

 

Ds. Gert de Ruiter 

 

PS: Doe mee aan de wekelijkse foto-opdracht. Meer informatie op de 

volgende pagina.  
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Doe wekelijks mee 
Om elkaar tijdens de zomervakantie niet uit het oog te verliezen, 

introduceren we in de Schaapskooi de fotochallenge. 

Maak elke week een foto aan de hand van de foto-opdracht of gewoon een 

leuke vakantiefoto. Zorg ervoor dat je er zelf opstaat! Zelfs als je niet weg 

bent, vinden we het leuk om een foto te ontvangen vanuit Tuinesië of 

Rundhause. 

Stuur je foto, de plaats waar je bent en de voornamen naar 

ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-37455599. De foto 

wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 'Groeten uit ...' 

ansichtkaart op de beamer. 
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Week 1 
Gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) 

Deze week gaan we het hebben over een heel bekende gelijkenis. Dit 

verhaal gaat over verbinding herstellen en de onvoorwaardelijke liefde en 

vergeving van God. Het is een verhaal dat ons laat zien dat er altijd hoop is, 

zelfs als we ons verloren voelen. 

Stel je eens voor dat je een van de zonen bent in dit verhaal. Je hebt je 

leven doorgebracht met je familie, maar op een dag besluit je dat je 

onafhankelijk wilt zijn. Je vraagt je vader om je erfdeel en vertrekt naar een 

ver land. Daar leef je een leven vol plezier en vrijheid, maar na verloop van 

tijd raak je alles kwijt. Je komt tot het besef dat je een grote fout hebt 

gemaakt en je voelt je diep ongelukkig en verloren. 

In het hedendaagse leven kunnen we ons soms ook verloren voelen. We 

kunnen keuzes maken die ons van onze geliefden of van God verwijderen. 

Misschien maken we fouten, voelen we ons schuldig of ervaren we de 

gevolgen van onze acties. Maar wat dit verhaal ons laat zien, is dat God 

altijd op ons wacht, met open armen. 

Op een dag besluit de verloren zoon terug te keren naar zijn vader. Hij is 

bang dat zijn vader boos op hem zal zijn of hem zal afwijzen. Maar 

wanneer zijn vader hem in de verte ziet aankomen, rent hij hem tegemoet, 

omhelst hem stevig en begroet hem met liefde en vreugde. Hij organiseert 

zelfs een feest om de terugkeer van zijn verloren zoon te vieren. 

Dit is de kracht van Gods liefde en vergeving. Het maakt niet uit wat we 

hebben gedaan, hoe ver we zijn afgedwaald of hoe lang we weg zijn 

geweest. God staat altijd klaar om ons te verwelkomen, ons te vergeven en 

de verbinding met ons te herstellen. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons en 

wil niets liever dan dat we terugkeren naar Hem. 

Wat kunnen we hieruit leren? Ten eerste, dat het nooit te laat is om terug 

te keren naar God. Hij wacht geduldig op ons, ongeacht wat we hebben 

gedaan. Ten tweede, dat Gods liefde en vergeving grenzeloos zijn. Hij 
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vergeeft ons volledig en geeft ons een nieuwe kans. En ten derde, dat we 

ook anderen moeten vergeven en liefhebben, zoals God dat voor ons doet. 

Stel je voor dat je een vriend hebt die iets verkeerds heeft gedaan en spijt 

heeft. Wat zou jij doen? Zou je hem afwijzen en boos op hem blijven? Of 

zou je hem omhelzen, vergeven en de verbinding met hem herstellen? Het 

kan moeilijk zijn, maar het is de liefdevolle en vergevingsgezinde weg die 

God ons toont. 

Laat deze week een tijd zijn waarin we nadenken over de verbindingen in 

ons leven. Wie moeten we vergeven? Van wie hebben we misschien 

afstand genomen en kunnen we weer toenadering tot zoeken? En laten we 

ook nadenken over de geweldige liefde en vergeving die God ons biedt. 

Deze gelijkenis wil ons inspireren om actie te ondernemen, om liefde en 

vergeving te verspreiden en om de verbindingen in ons leven te herstellen. 

Laten we de kracht van Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren en delen 

met anderen. 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Wat zou jij hebben gedaan als je in de schoenen 

van de verloren zoon zou staan? Zou je ook besluiten om terug te 

keren naar je vader, ook al voel je je schuldig en bang? 

• Hart (voelen): Hoe denk je dat de verloren zoon zich heeft gevoeld 

toen zijn vader hem met open armen verwelkomde en hem 

omhelsde? Hoe zou jij je voelen als iemand die je liefhebt je 

volledig zou vergeven en weer met open armen zou omarmen? 

• Handen (doen): Wie in je leven heeft misschien vergeving nodig? 

Hoe zou je in de praktijk Gods liefde en vergeving kunnen laten 

zien aan die persoon? Wat voor acties zou je kunnen ondernemen 

om de verbinding te herstellen? 
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Foto-opdracht 

Maak een foto (met jezelf erop) waarin voor jou een belangrijk moment uit 

gelijkenis van de Verloren Zoon wordt afgebeeld. Stuur je foto, de plaats 

waar je bent en je naam naar ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp 

naar 06-37455599. De foto wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als 

een 'Groeten uit ...' ansichtkaart op de beamer. 

Knutselen 

Maak een 'Vergevingsketting' met gekleurde papieren stroken. Schrijf op 

elke strook iets waarvoor je vergeving wilt vragen of iets dat je van anderen 

wilt vergeven. Maak de stroken vast aan elkaar en vorm zo een ketting die 

de verbinding en vergeving symboliseert. 

Bezoek 

Bezoek een plek in de natuur die je rust en vrede brengt. Neem de tijd om 

te bidden of gewoon stil te zijn. Reflecteer op de gelijkenis van de Verloren 

Zoon en denk na over hoe je de verbinding kunt herstellen met God en 

anderen. 

Schrijfopdracht 

Schrijf een brief aan iemand in je leven die je hebt verwond of die jou heeft 

verwond. Uit je gevoelens, vraag om vergeving of geef zelf vergeving. Je 

hoeft de brief niet daadwerkelijk te versturen, maar het schrijven ervan 

kan helend zijn. 

Spelletje 

Speel het spel 'Verbinding herstellen'. Schrijf op kleine papiertjes 

verschillende situaties waarin er spanning of afstand is tussen mensen. Doe 

de papiertjes in een kom en laat elke persoon om de beurt een situatie 

trekken en bedenk samen hoe je de verbinding kunt herstellen in die 

specifieke situatie. 
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Iemand bellen 

Bel een familielid, vriend of kennis die je al een tijdje niet hebt gesproken 

of met wie je een conflict hebt gehad. Neem de tijd om met hen te praten, 

luister naar elkaars verhaal en probeer de verbinding te herstellen door 

openhartig te zijn en vergeving te tonen.  
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Week 2  
Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37) 

Deze week gaan we het hebben over een verhaal dat ons leert over 

naastenliefde en compassie: de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. 

Dit verhaal laat ons zien hoe belangrijk het is om zorgzaam en behulpzaam 

te zijn ten aanzien van anderen. 

Stel je eens voor dat je onderweg bent naar de supermarkt en je ziet 

iemand die in nood is. Het kan iemand zijn die gewond is geraakt of 

iemand die hulp nodig heeft. Wat zou jij doen? Zou je gewoon voorbijlopen 

en doen alsof je het niet gezien hebt? Of zou je stoppen, je medeleven 

tonen en proberen te helpen? 

In het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gaat het precies hierover. 

Een man wordt overvallen, mishandeld en beroofd. Twee religieuze leiders 

lopen voorbij en negeren hem. Maar dan komt er een Samaritaan langs, 

iemand die normaal gesproken als vijand werd beschouwd. Deze 

Samaritaan stopt, verzorgt de gewonde man, brengt hem naar een herberg 

en zorgt ervoor dat hij de beste zorg krijgt. 

Dit verhaal laat ons zien dat naastenliefde geen grenzen kent. Het gaat niet 

alleen om onze vrienden of familie helpen, maar ook om vreemden en zelfs 

degenen die we misschien als anders beschouwen. Het gaat erom dat we 

de behoeften van anderen zien en bereid zijn om in actie te komen. 

Een hedendaags voorbeeld van naastenliefde en compassie is het verhaal 

van een tiener die merkt dat een klasgenoot gepest wordt. In plaats van 

toe te kijken of erbij te staan, gaat deze tiener naar de gepeste persoon 

toe, biedt een luisterend oor, spreekt woorden van bemoediging en zorgt 

ervoor dat de persoon zich gesteund voelt. Het is een daad van moed en 

medeleven, en het maakt een wereld van verschil voor degene die gepest 

wordt. 

Laten we deze week nadenken over ons vermogen om zorgzaam en 

behulpzaam te zijn. Misschien kunnen we een bewuste keuze maken om 

alert te zijn op de behoeften van anderen om ons heen. We kunnen een 
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luisterend oor bieden aan een vriend die het moeilijk heeft, een helpende 

hand uitsteken naar iemand die hulp nodig heeft, of een vriendelijk gebaar 

maken naar iemand die zich eenzaam voelt. 

Naastenliefde gaat niet alleen over grote gebaren, maar ook over de kleine 

dingen die we elke dag kunnen doen. Een glimlach, een vriendelijk woord, 

een gebaar van begrip - dit zijn allemaal manieren waarop we compassie 

kunnen tonen en anderen kunnen laten zien dat ze er toe doen. 

Laat deze gelijkenis ons inspireren om naastenliefde in actie te brengen. 

Laten we een hart hebben van compassie, klaar om anderen te helpen en 

te ondersteunen. Bedenk eens wat jij kunt doen om een positieve impact 

te hebben op de mensen om je heen. 

Er doen zich vast momenten voor waarop we de barmhartigheid van de 

Samaritaan kunnen laten weerspiegelen. Laten we niet voorbijgaan aan de 

behoeften van anderen, maar in plaats daarvan onze liefde en compassie 

laten zien. 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Wat zou jij hebben gedaan als je de persoon in 

nood was in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Hoe zou 

je je hebben gevoeld? En wat zou je willen dat anderen voor jou 

zouden doen als je in die situatie zou zijn? 

• Hart (voelen): Hoe denk je dat de gewonde man zich voelde toen 

de Samaritaan hem hielp en voor hem zorgde? Hoe zou jij je 

voelen als iemand onverwacht jouw pijn en behoeften erkent en je 

de hulp biedt die je nodig hebt? 

• Handen (doen): Wie in je omgeving heeft misschien hulp nodig? 

Welke acties kun je ondernemen om compassie en zorgzaamheid 

te tonen aan die persoon? Denk na over praktische manieren 

waarop je anderen kunt ondersteunen, zoals luisteren, aanbieden 

om te helpen of vriendelijkheid tonen. 
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Foto-opdracht 

Maak een foto (met jezelf erop) over het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. Stuur je foto, de plaats waar je bent en je naam naar 

ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-37455599. De foto 

wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 'Groeten uit ...' 

ansichtkaart op de beamer. 

Knutselen 

Maak een 'Zorgzaamheidspotje' met kleine papiertjes waarop je 

verschillende vriendelijke en bemoedigende boodschappen schrijft. Doe de 

papiertjes in een potje en versier het potje met kleurrijke linten en stickers. 

Telkens wanneer je iemand ziet die een oppepper kan gebruiken, trek je 

een papiertje uit het potje en deel je de boodschap met die persoon. 

Bezoek 

Bezoek een lokale liefdadigheidsorganisatie, voedselbank of 

verzorgingstehuis en bied je hulp aan. Vraag wat ze nodig hebben, of het 

nu vrijwilligerswerk is, donaties of gewoon wat tijd om met de bewoners te 

praten. Neem je gezin mee om samen de waarde van zorgzaamheid en het 

helpen van anderen te ervaren. 

Schrijfopdracht 

Schrijf een brief aan iemand die veel voor jou betekent en bedank die 

persoon voor de zorg en compassie die ze in jouw leven hebben getoond. 

Vertel hen specifiek hoe ze je hebben geholpen en hoe je dankbaar bent 

voor hun aanwezigheid. Als je de brief af hebt, lees hem dan voor aan die 

persoon of stuur hem op als verrassing. 

Spelletje 

Speel het spel 'Compassiekaarten'. Maak kaartjes met verschillende 

situaties waarin iemand hulp of zorgzaamheid nodig heeft. Trek om de 

beurt een kaartje en bedenk samen hoe je die persoon zou kunnen helpen 



14 
 

of ondersteunen. Het doel van het spel is om creatieve oplossingen te 

bedenken en empathie te bevorderen. 

Iemand bellen 

Bel een familielid, vriend of buurman/buurvrouw die misschien wat extra 

aandacht of gezelschap kan gebruiken. Neem de tijd om met hen te praten, 

te luisteren naar hun verhalen en hen het gevoel te geven dat ze 

gewaardeerd en verzorgd worden. Soms kan een eenvoudig 

telefoongesprek iemands dag maken.   
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Week 3  
Gelijkenis van het Mosterdzaadje (Mattheüs 13:31-32) 

Deze week willen we het hebben over het idee dat zelfs kleine daden van 

geloof en vriendelijkheid grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Het 

verhaal dat ons hierover vertelt, is de gelijkenis van het mosterdzaadje. 

Stel je eens voor dat je in de tuin werkt en je ziet een klein mosterdzaadje. 

Het zaadje lijkt zo klein en onbeduidend, bijna onzichtbaar tussen je 

vingers. Maar wist je dat dit kleine zaadje kan uitgroeien tot een grote 

boom? Het mosterdzaadje is klein, maar het heeft het potentieel om iets 

groots en indrukwekkends te worden. 

In ons dagelijks leven zijn er veel kleine daden die we kunnen doen die een 

grote impact kunnen hebben. Laten we eens kijken naar een hedendaags 

voorbeeld: een kind die elke dag een glimlach geeft aan een buurvrouw, 

die pas weduwe is. Het lijkt misschien een kleine en eenvoudige daad, 

maar die glimlach kan het verschil maken voor iemand die een moeilijke 

tijd doormaakt. Het kan een lichtpuntje zijn in iemands dag en hen de 

kracht geven om door te gaan. 

Vaak onderschatten we de kracht van kleine daden omdat ze zo gewoon 

lijken. Maar net zoals het mosterdzaadje kunnen deze kleine daden 

uitgroeien tot iets groots. Het is alsof we kleine zaadjes van liefde, 

vriendelijkheid en geloof planten in de wereld om ons heen. Hoewel ze 

misschien onopgemerkt blijven, kunnen ze langzaam maar zeker uitgroeien 

tot iets moois en inspirerends. 

Denk eens aan de kleine dingen die je kunt doen in je dagelijks leven. Het 

kan een vriendelijk woord zijn tegen een medeleerling, een helpende hand 

bieden aan iemand die het nodig heeft, of zelfs een moment nemen om stil 

te staan en te bidden voor degenen die lijden. Deze kleine daden hebben 

de kracht om hoop te verspreiden, harten te raken en de wereld om ons 

heen te veranderen. 

Je hoeft niet te wachten op grote mogelijkheden om een verschil te maken. 

Juist in de kleine dingen kunnen we grote impact hebben. Het is belangrijk 
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om te beseffen dat elke daad van vriendelijkheid, hoe klein ook, er toe 

doet. Je weet nooit welk verschil je kunt maken in iemands leven door 

gewoon aandacht te schenken, te luisteren en er te zijn voor anderen. 

Laat deze gelijkenis ons inspireren om bewust te zijn van de kleine kansen 

die zich elke dag voordoen. Laten we zaadjes van geloof, vriendelijkheid en 

liefde planten en laten groeien. Bedenk eens wat jij vandaag kunt doen om 

een glimlach te brengen, een helpende hand te bieden of een positieve 

verandering in gang te zetten. 

Onthoud dat kleine daden van geloof en vriendelijkheid de kracht hebben 

om grote veranderingen teweeg te brengen. Ook jij kunt een verschil 

maken, hoe klein je ook bent. 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Wat betekent het voor jou om zaadjes van geloof 

en vriendelijkheid te planten in de wereld om je heen? Welke 

kleine daden van vriendelijkheid kun je elke dag doen om een 

positieve verandering teweeg te brengen? Hoe denk je dat deze 

kleine daden kunnen uitgroeien tot iets groots? 

• Hart (voelen): Hoe voel je je wanneer iemand een kleine daad van 

vriendelijkheid naar jou toe verricht? Wat voor impact heeft het op 

jouw dag en hoe je je voelt? Hoe denk je dat jouw kleine daden 

van geloof en vriendelijkheid anderen kunnen beïnvloeden en hun 

dag kunnen veranderen? 

• Handen (doen): Welke kleine daden van geloof en vriendelijkheid 

kun je vandaag nog doen? Denk na over specifieke situaties waarin 

je een glimlach kunt geven, een helpende hand kunt bieden of een 

vriendelijk woord kunt zeggen. Hoe kun je deze kleine daden in je 

dagelijkse leven integreren en een gewoonte van maken? 
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Foto-opdracht 

Maak een foto (met jezelf erop) van iets kleins of juist iets heel groots. 

Stuur je foto, de plaats waar je bent en je naam naar 

ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-37455599. De foto 

wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 'Groeten uit ...' 

ansichtkaart op de beamer. 

Knutselen 

Maak een collage van kleine daden van vriendelijkheid. Knip foto's uit 

tijdschriften of print afbeeldingen van internet die verschillende vormen 

van vriendelijkheid tonen, zoals iemand helpen, een glimlach geven, 

vrijwilligerswerk doen, etc. Plak deze afbeeldingen op een groot vel papier 

en voeg creatieve details toe met kleurpotloden, stiften of verf. Hang de 

collage op als een herinnering aan de kracht van kleine daden. 

Bezoek 

Breng een bezoek aan een lokale moestuin of plantenkwekerij. Leer meer 

over het proces van zaaien en groeien. Vraag om een kleine zaadje van een 

plant, zoals een kruid of een bloem, en neem het mee naar huis. Plant het 

zaadje in een pot of in de tuin en zorg ervoor dat het de juiste 

omstandigheden krijgt om te groeien.  

Schrijfopdracht 

Schrijf een dankbriefje aan iemand die een kleine, maar belangrijke impact 

op je leven heeft gehad. Denk aan die ene persoon die een vriendelijke 

opmerking maakte, je hielp in een moeilijke tijd, of je inspireerde met hun 

geloof. Beschrijf in de brief specifiek hoe hun kleine daad van geloof en 

vriendelijkheid een verschil heeft gemaakt. Als je wilt, stuur de brief dan 

naar die persoon of lees het persoonlijk voor. 

Spelletje 

Speel het spel 'Zaadjes van Vriendelijkheid'. Schrijf verschillende kleine 

daden van vriendelijkheid op afzonderlijke kaartjes. Leg de kaartjes op een 
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stapel en laat elke speler om de beurt een kaartje trekken. Voer vervolgens 

die kleine daad uit binnen een bepaalde tijdslimiet. Het kan een glimlach 

geven, een compliment geven, iemand helpen of iets anders zijn. Het doel 

van het spel is om elkaar aan te moedigen kleine daden van vriendelijkheid 

in de praktijk te brengen. 

Iemand bellen 

Bel een familielid, vriend of buurman/buurvrouw en deel een verhaal over 

een kleine daad van geloof of vriendelijkheid die je hebt ervaren of hebt 

verricht. Moedig de persoon aan om ook hun eigen verhaal te delen. Dit 

gesprek kan dienen als een bron van inspiratie en aanmoediging om kleine 

daden van geloof en vriendelijkheid voort te zetten.   
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Week 4  
Gelijkenis van de Talenten (Mattheüs 25:14-30) 

Deze week willen we het hebben over het benutten van onze gaven en 

talenten. God heeft ons allemaal unieke talenten gegeven, en Hij daagt ons 

uit om ze te gebruiken en te ontwikkelen voor zijn koninkrijk. Het verhaal 

dat ons hierover vertelt, is de gelijkenis van de Talenten. 

In de gelijkenis van de Talenten gaat het over drie dienaren die elk een 

verschillend aantal talenten kregen van hun heer. Twee van hen gingen aan 

de slag en gebruikten hun talenten om ze te vermenigvuldigen, terwijl de 

derde dienaar zijn talent begraven hield uit angst om te falen. 

In ons dagelijks leven hebben we allemaal verschillende talenten en gaven 

gekregen. Misschien ben je goed in tekenen, schrijven, spreken, sporten of 

mensen aanmoedigen. Wat je talenten ook zijn, God nodigt je uit om ze 

niet te verbergen, maar om ze te benutten en te ontwikkelen. 

Stel je eens voor dat je een getalenteerde muzikant bent. Je hebt het 

vermogen om prachtige melodieën te creëren en mensen te raken met je 

muziek. Zou je jouw talent willen inzetten in de kerk? Of stel je voor dat je 

goed met kinderen kunt omgaan. Je hebt het vermogen om kinderen te 

inspireren en aan te zetten tot positieve verandering. Wanneer je je 

talenten gebruikt om anderen te dienen en te inspireren, draag je bij aan 

het koninkrijk van God op aarde. 

Het is begrijpelijk dat we soms bang zijn om onze talenten te gebruiken. 

We zijn bang om te falen, om niet goed genoeg te zijn of om kritiek te 

ontvangen. Maar God heeft ons de talenten niet gegeven om ons te laten 

verlammen door angst. Hij heeft ons talenten gegeven om te groeien, te 

delen en te investeren. 

God wil dat we onze talenten met moed en vertrouwen gebruiken. Hij 

nodigt ons uit om risico's te nemen, nieuwe vaardigheden te leren en 

onszelf uit te dagen. Onthoud dat het niet gaat om het vergelijken van onze 

talenten met die van anderen, maar om het benutten van wat we hebben 

gekregen. 
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De gelijkenis van de Talenten herinnert ons eraan dat het niet genoeg is om 

onze talenten alleen maar te bezitten. We worden uitgedaagd om ze te 

ontwikkelen, ze vruchtbaar te maken en ze in te zetten voor het welzijn van 

anderen. God heeft een plan en een doel met onze talenten, en wanneer 

we ze gebruiken, kunnen we een positieve impact hebben op de wereld 

om ons heen. 

Laten we deze week nadenken over onze eigen talenten en gaven. Wat zijn 

jouw unieke gaven? Hoe kun je ze inzetten voor het koninkrijk van God? 

Wees niet bang om uit je comfortzone te stappen en je talenten te delen 

met anderen. Geloof in jezelf en in de kracht van Gods gaven in jou. 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Wat zijn jouw unieke talenten en gaven? Hoe kun 

je ze gebruiken om het koninkrijk van God op aarde te dienen? 

Welke specifieke stappen kun je nemen om je talenten verder te 

ontwikkelen en te benutten? 

• Hart (voelen): Hoe voel je je wanneer je je talenten gebruikt en 

anderen ermee kunt dienen? Hoe denk je dat het benutten van je 

talenten bijdraagt aan je eigen persoonlijke vervulling en vreugde? 

Hoe kun je je passie voor je talenten overbrengen op anderen en 

hen inspireren om ook hun gaven te ontdekken en te gebruiken? 

• Handen (doen): Welke concrete acties kun je ondernemen om je 

talenten in te zetten voor anderen en het koninkrijk van God? Denk 

na over specifieke gelegenheden waarin je je talenten kunt delen, 

zoals het geven van een optreden, het schrijven van een 

inspirerend artikel, het begeleiden van anderen in hun 

talentontwikkeling, of het organiseren van evenementen die 

anderen aanmoedigen om hun gaven te tonen. Hoe kun je deze 

acties integreren in je dagelijks leven en ze consistent blijven 

uitvoeren? 
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Foto-opdracht 

Maak een foto van jezelf terwijl je bezig bent met het ontwikkelen of 

gebruiken van je talent. Stuur je foto, de plaats waar je bent en je naam 

naar ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-37455599. De 

foto wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 'Groeten uit ...' 

ansichtkaart op de beamer. 

Knutselen 

Maak een vision board van jouw talenten en gaven. Verzamel tijdschriften, 

afbeeldingen, quotes en materialen die jouw talenten vertegenwoordigen. 

Plak ze op een groot vel papier of een prikbord en creëer een visuele 

weergave van jouw talenten en hoe je ze kunt benutten voor het koninkrijk 

van God. Hang het vision board op een zichtbare plek als een herinnering 

aan je potentieel. 

Bezoek 

Breng een bezoek aan een kunsttentoonstelling, een concert, een 

theaterstuk of een andere culturele activiteit die aansluit bij jouw talent. 

Laat je inspireren door de creativiteit van anderen en reflecteer op de 

mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Neem de tijd om 

te genieten van de artistieke expressie om je heen en laat het je inspireren 

om jouw eigen gaven te laten groeien. 

Schrijfopdracht 

Schrijf een kort verhaal, gedicht of liedtekst waarin je de kracht en impact 

van jouw talenten beschrijft. Laat je verbeelding de vrije loop en verwoord 

hoe jouw talenten anderen kunnen raken, inspireren of veranderen. Neem 

de tijd om je woorden zorgvuldig te kiezen en voel de vreugde en 

vervulling die voortkomt uit het delen van jouw gaven met anderen. 

Spelletje 

Speel het spel 'Talentenjacht'. Nodig je gezinsleden uit om elk hun unieke 

talent te tonen. Laat iedereen een optreden, demonstratie of presentatie 
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geven waarin ze hun talenten laten zien. Moedig elkaar aan en bespreek na 

afloop hoe het voelt om je talenten te delen en hoe ze kunnen bijdragen 

aan het dienen van anderen. Het spel kan zorgen voor een leuke en 

inspirerende gezinsactiviteit. 

Iemand bellen 

Bel een familielid, vriend of gemeentelid die jouw talent heeft erkend en 

aangemoedigd. Deel met die persoon hoe je je talenten wilt benutten en 

bedank hen voor hun steun. Vraag om advies of inspirerende verhalen over 

hun eigen talentontwikkeling. Het gesprek kan je aanmoedigen om door te 

zetten in het ontwikkelen en delen van jouw gaven.  
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Week 5  
Gelijkenis van de Verloren Munt (Lucas 15:8-10) 

Stel je eens voor dat je een belangrijke sleutel kwijtraakt. Je zoekt overal in 

huis, onder kussens, in lades en achter meubels. Het is een sleutel die je 

nodig hebt om toegang te krijgen tot iets waardevols. Na uren van zoeken 

en hopen, vind je de sleutel eindelijk, verstopt onder een tijdschrift op de 

keukentafel. Het gevoel van vreugde en opluchting dat je op dat moment 

ervaart, is vergelijkbaar met wat er gebeurt in de gelijkenis van de Verloren 

Munt. 

In de gelijkenis van de Verloren Munt gaat het over een vrouw die tien 

munten heeft en er één kwijtraakt. Ze steekt een lamp aan, veegt het hele 

huis schoon en zoekt grondig totdat ze de verloren munt vindt. Als ze deze 

vindt, is ze zo blij dat ze haar vriendinnen en buren bij elkaar roept om het 

goede nieuws te delen. De gelijkenis laat ons zien hoe belangrijk het is om 

iets waardevols dat verloren is geraakt, terug te vinden en de vreugde die 

dit met zich meebrengt. 

We kunnen dit ook toepassen op ons eigen leven. Soms raken we onszelf 

kwijt in de drukte van het dagelijks leven. We verliezen onze passies, onze 

doelen of onze verbinding met God en anderen. Maar er is altijd hoop. Er is 

altijd een kans om terug te keren, te herstellen en opnieuw vreugde te 

vinden. 

Een hedendaags voorbeeld is een verloren vriendschap. Misschien door 

verschillende omstandigheden of meningsverschillen raken we verwijderd 

van iemand die voor ons waardevol is. Maar wanneer we de moed hebben 

om het gesprek aan te gaan, om onze excuses aan te bieden of om te 

luisteren naar de ander, kunnen we de vriendschap herstellen. De vreugde 

en opluchting die we voelen wanneer we weer in verbinding zijn, is 

onbetaalbaar. 

God wil dat we vreugde ervaren in herstel. Hij moedigt ons aan om te 

zoeken naar wat verloren is gegaan, zowel in onszelf als in onze relaties. Hij 

wil dat we ons huis schoonvegen, ons hart openstellen en actief zoeken 
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naar wat waardevol is. En wanneer we het vinden, is er vreugde en is er 

een reden om te vieren. 

Laten we deze week stilstaan bij de dingen die we mogelijk zijn 

kwijtgeraakt. Is er iets waardevols in je leven dat je wilt herstellen? 

Misschien is het een relatie, een passie, een gevoel van vrede of een 

diepere verbinding met God. Neem de tijd om te bidden en vraag God om 

je te leiden in het herstelproces. 

Laten we ook nadenken over de vreugde die we voelen wanneer we iets 

waardevols terugvinden. Hoe kunnen we deze vreugde delen met 

anderen? Kunnen we anderen bemoedigen om ook te zoeken naar wat ze 

zijn kwijtgeraakt? 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Wat ben jij mogelijk kwijtgeraakt in je leven? Dit 

kan iets persoonlijks zijn, zoals passies, doelen of innerlijke vrede, 

of het kan betrekking hebben op relaties met anderen of je 

verbinding met God. Neem de tijd om na te denken over wat er 

verloren is gegaan en waarom het belangrijk voor je is om het 

terug te vinden. 

• Hart (voelen): Hoe voel je je wanneer je iets waardevols terugvindt 

dat verloren was geraakt? Hoe denk je dat God zich voelt wanneer 

je herstel vindt? Welke emoties komen er bij je op als je je 

voorstelt dat anderen hun verloren waardevolle dingen 

terugvinden? Hoe kun je deze gevoelens van vreugde delen en 

anderen aanmoedigen om te zoeken naar wat zij zijn kwijtgeraakt? 

• Handen (doen): Wat zijn enkele concrete stappen die je kunt 

nemen om te zoeken naar en te werken aan het herstel van wat 

waardevol is in je leven? Denk na over acties die je kunt 

ondernemen om je passies weer aan te wakkeren, gebroken 

relaties te herstellen, je verbinding met God te vernieuwen of 

innerlijke vrede te vinden.  
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Foto-opdracht 

Neem een foto van jezelf of je gezin terwijl jullie een actie uitvoeren die te 

maken heeft met zoeken of herstellen. Stuur je foto, de plaats waar je bent 

en je naam naar ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-

37455599. De foto wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 

'Groeten uit ...' ansichtkaart op de beamer. 

Knutselopdracht 

Maak een kunstwerk met materialen die je kunt vinden in de natuur. Zoek 

en verzamel bladeren, takjes, steentjes en andere natuurlijke objecten en 

maak iets bijzonders dat het thema herstel uitbeeldt. 

Bezoek 

Bezoek een historische plek in de buurt die gerestaureerd is. Dit kan een 

oud gebouw, monument of archeologische vindplaats zijn. Leer over de 

geschiedenis van de plek en hoe het hersteld is om het te behouden voor 

toekomstige generaties. 

Schrijfopdracht 

Schrijf een brief aan iemand met wie je een gebroken relatie wilt 

herstellen. Beschrijf je gevoelens, verontschuldigingen of de wens om weer 

verbonden te zijn. Je hoeft de brief niet per se te versturen, maar het 

schrijven ervan kan helpen bij het proces van vergeving en herstel. 

Spelletje 

Speel een spelletje dat te maken heeft met het terugvinden van verloren 

objecten, zoals een schattenjacht of een geheugenspel waarbij je kaartjes 

met elkaar moet matchen. Dit spel kan dienen als een leuke manier om het 

belang van het terugvinden en herstellen van waardevolle dingen te 

benadrukken. 
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Bel iemand 

Bel iemand met wie je een tijd geen contact hebt gehad en die je wilt laten 

weten dat je aan hem/haar denkt. Vraag hoe het met die persoon gaat en 

deel eventueel jouw ervaringen van herstel en vreugde. Een simpele 

telefoongesprek kan soms al helpen bij het herstellen van relaties. 
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Week 6  
Gelijkenis van het Zaad dat groeit (Marcus 4:26-29) 

Deze week willen we ons richten op het thema van geestelijke groei en 

vruchtbaarheid aan de hand van de gelijkenis van het Zaad dat groeit. Jezus 

vertelde deze gelijkenis om ons een belangrijke waarheid te leren: ons 

geloof en onze spirituele groei vergen tijd, geduld en verzorging, maar ze 

zullen uiteindelijk vruchtbaar zijn. 

Een zaadje lijkt zo klein en kwetsbaar, maar binnenin zit het potentieel om 

uit te groeien tot iets groots en moois. Je besluit om dat zaadje te planten 

in de grond en het water en zonlicht te geven. In het begin zie je misschien 

nog niets gebeuren. Maar na verloop van tijd begin je te merken dat er iets 

aan het gebeuren is. Het zaadje begint te ontkiemen en langzaam maar 

zeker groeit het uit tot een sterke plant. Uiteindelijk draagt de plant 

vruchten die bijdragen aan de wereld om haar heen. 

Op dezelfde manier werkt het ook met ons geloof en onze spirituele groei. 

Soms kan het voelen alsof er niet veel gebeurt, alsof we stilstaan in ons 

geloof. Maar net zoals het zaadje dat in stilte groeit onder de grond, zo 

werkt God ook in ons leven, zelfs als we het niet altijd merken. Hij voedt 

ons geloof, geeft ons wijsheid en leidt ons op onze spirituele reis. 

Denk eens aan de verschillende manieren waarop je kunt groeien in je 

geloof. Misschien kun je dagelijks tijd vrijmaken voor gebed en Bijbellezen, 

deelnemen aan een jongerengroep waar je met anderen kunt praten over 

je geloof, of je inzetten voor vrijwilligerswerk om anderen te dienen. Net 

zoals je voor een plant zorgt door water te geven en zonlicht te bieden, zo 

kunnen deze activiteiten ons helpen om te groeien en vruchtbaar te 

worden in ons geloof. 

Het kan ook zijn dat we onderweg obstakels tegenkomen. Misschien 

ervaren we twijfel, teleurstellingen of moeilijkheden die ons geloof op de 

proef stellen. Maar laten we niet ontmoedigd raken. Juist in die moeilijke 

momenten kan ons geloof sterker worden en kunnen we groeien in onze 

relatie met God. 
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Dus blijf geduldig en trouw in je geloof. Wees bereid om te leren en te 

groeien, wetende dat God bezig is met een groter werk in jou.  

Laten we deze week onze tijd nemen om na te denken over hoe we kunnen 

groeien in ons geloof. Stel je open voor Gods leiding en laat Hem in jou 

werken. En onthoud dat jouw groei in geloof niet alleen een zegen voor 

jouzelf is, maar ook voor de mensen om je heen en voor de wereld. 

Om mee verder te gaan… 

• Hoofd (denken): Welke stappen kun je nemen om je geloof te laten 

groeien? Denk na over manieren waarop je meer kunt leren over 

God en de Bijbel. Misschien kun je elke dag een kort Bijbelvers 

lezen en proberen te begrijpen wat het betekent. Of misschien kun 

je praten met een volwassene, een ouder of een jeugdleider, en 

vragen stellen over je geloof. 

• Hart (voelen): Hoe kun je geduldig zijn en vertrouwen hebben in 

Gods plan voor jouw leven? Denk na over momenten waarop je 

het moeilijk vond om geduldig te zijn. Hoe kun je je hart 

openstellen voor Gods leiding en vertrouwen hebben dat Hij voor 

je zorgt, zelfs als dingen niet meteen gebeuren zoals je wilt? 

• Handen (doen): Welke goede daden kun je doen om anderen te 

dienen en te laten zien dat je geloof groeit? Denk na over 

manieren waarop je anderen kunt helpen en vriendelijkheid kunt 

tonen. Bedenk hoe je met je handen kunt laten zien dat je geloof 

vrucht draagt. 
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Foto-opdracht 

Neem een foto van jezelf of je gezin terwijl jullie een plant water geven. 

Stuur je foto, de plaats waar je bent en je naam naar 

ds.deruiter@pghellendoorn.nl of WhatsApp naar 06-37455599. De foto 

wordt dan tijdens de ochtenddienst getoond als een 'Groeten uit ...' 

ansichtkaart op de beamer. 

Knutselopdracht 

Maak een collage van verschillende zaadjes en vruchten. Verzamel zaadjes 

van fruit, bloemen of groenten en knip afbeeldingen uit tijdschriften van 

vruchten. Plak ze op een groot vel papier en maak er een kleurrijke collage 

van. Bespreek samen wat voor vruchten jullie hopen voort te brengen in 

jullie leven. 

Bezoek 

Bezoek een tuin of park en observeer de verschillende planten en bomen. 

Let op de groeistadia, van zaadje tot volgroeide plant. Probeer te 

identificeren welke planten vruchten dragen en welke niet. Bespreek met 

elkaar hoe deze observaties overeenkomen met de gelijkenis van het Zaad 

dat Groeit. 

Schrijfopdracht 

Schrijf een brief aan jezelf waarin je je eigen spirituele groei reflecteert. 

Schrijf over momenten waarin je hebt gemerkt dat je geloof groeit en 

vrucht draagt. Denk na over de obstakels die je hebt overwonnen en de 

lessen die je hebt geleerd. Bewaar deze brief en lees hem later nog eens 

om je voortgang te zien. 

Spelletje 

Speel het spel "Zaden en vruchten raden". Verzamel verschillende soorten 

zaden en vruchten en plaats ze in aparte zakjes. Om de beurt moet iemand 

een zaadje of vrucht uitkiezen en raden welke plant of boom het 
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vertegenwoordigt. Bespreek de symboliek achter de verschillende zaden en 

vruchten en hoe ze kunnen verwijzen naar onze spirituele groei. 

Bel iemand 

Bel iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw spirituele groei 

en bedank die persoon. Vertel hoe zijn/haar invloed je heeft geholpen om 

te groeien in je geloof. Als je niemand kunt bedenken, bel dan een 

familielid of vriend en vraag naar zijn/haar ervaringen met spirituele groei. 

Deel je eigen inzichten en luister naar hun perspectief.  
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