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Woord vooraf

In dit boekje presenteren wij het gezamenlijke aanbod van de commissie Vorming & 
Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en te Nijverdal voor het 
seizoen 2023-2024. U vindt daarin een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kringen, 
die in alle drie kernen (Hellendoorn, de Kruidenwijk en Nijverdal) gehouden worden, aan 
thema-avonden en aan andere activiteiten. Midden in het boekje treft u een gekleurd 
aanmeldingsformulier aan, achterin een kalender. 
	 Om op de kringen terug te komen: sommige draaien al vele jaren, vaak met een vaste 
kern van deelnemers. Maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. En al zijn kringen ooit 
wel in een bepaalde wijk of gemeente ontstaan, ze zijn daar niet aan gebonden. Het 
werk van Vorming & Toerusting is grensoverschrijdend…
	 Om iedereen in staat te stellen mee te doen, worden geen financiële bijdragen 
gevraagd, behalve voor ‘Geloven in glas’ en de kerkhistorische excursies. Aan alle 
andere activiteiten kunt u dus kosteloos deelnemen. Wel is aan het einde van de thema-
avonden een giftenpot of een collectezak te vinden. De afgelopen jaren is gebleken dat 
uit wat daar in gedeponeerd wordt, een deel van de onkosten bestreden kan worden. 
Bij die onkosten moet u niet alleen denken aan koffie en thee, maar ook aan honoraria 
voor sprekers van elders.
	 Wij hopen weer veel mensen bij een of meer van de bijeenkomsten te kunnen 
begroeten!
	 Overigens: dit boekje bevat niet alleen het aanbod dat onder directe verantwoor-
delijkheid van de commissie valt. Ook andere activiteiten op het terrein van vorming en 
toerusting zijn opgenomen.

De commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeenten te Hellendoorn en 
te Nijverdal,

Hellendoorn
Ali van Buuren-Ensing, tel. 0546-697330; e-mail: bjhvanbuuren@hotmail.com;
Jan Jansen, tel. 0548-616323; e-mail: berendjanjansen@gmail.com;
Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611; e-mail: theavanpijkeren@gmail.com;
Ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl.

Nijverdal
Anton Kreileman, tel. 06-13651449, e-mail: anton432@gmail.com;
Gerhard Nijhoff, tel. 0548-616487; e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com;
Ds. Hans van Dalen, tel. 0548-785715; e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl.
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Aanmelding

In verband met de organisatie willen wij graag van tevoren weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen: meld u zich dus tijdig aan! Voor deelname aan een kring kunt u 
zich melden bij de betreffende contactpersoon. Voor deelname aan een van de andere 
activiteiten is het de bedoeling dat u het aanmeldingsformulier zelf in de daarvoor 
bestemde doos onder de toren van de dorpskerk te Hellendoorn of in de hal van de 
Schaapskooi, van Het Centrum of van De Regenboog deponeert. U kunt het ook bij ds. 
Jan Dirk Wassenaar (Dorpsstraat 43, Hellendoorn) of bij ds. Hans van Dalen (Frederik 
Hendrikstraat 24, hoek Oranjestraat, Nijverdal) in de brievenbus (laten) doen. Daarnaast 
is nog aanmelding mogelijk via de websites www.pghellendoorn.nl en www.pgnijverdal.
nl of een telefoontje aan een van de genoemde commissieleden.
	 Let u goed op de aanvangstijden van de thema-avonden. Die in Het Centrum beginnen 
om 19.30 uur, die in de Leerkamer om 20.00 uur. 
	 Door middel van de ‘Kalender’ achter in dit boekje en berichtgeving in Karkesproake 
en Het Kerkvenster zult u aan de bijeenkomsten herinnerd worden.
	 Het kan natuurlijk zijn dat u zich voor een of meer activiteiten opgeeft, maar dat u 
te zijner tijd verhinderd bent. Wilt u dat dan aan ds. Wassenaar (e-mail: ds.wassenaar@
pghellendoorn) doorgeven? 

Adressen

De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2 (hoek Zuid Esweg), Hellendoorn
De Schaapskooi, Kuperserf 49, Nijverdal
De Regenboog, Grotestraat 127, Nijverdal
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
De Kleine Kapel Noetsele, Noetselerweg 55, Nijverdal
Websites: www.pghellendoorn.nl en www.pgnijverdal.nl
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Kerkhistorische excursies

Middagexcursie Borne
Op zaterdag 14 oktober 2023 brengen we een middag in het oude centrum van 
Borne door. We vertrekken om 13.30 uur bij de Leerkamer in Hellendoorn. Om 14.00 
uur bezoeken we het Museum Bussemakerhuis. We worden daar bepaald bij de 
ontstaansgeschiedenis van de Twentse textielindustrie. Ook wordt ons het verhaal van 
de doopsgezinden in Twente verteld.

Nadat we het museum hebben 
bekeken, gaan we naar de Oude Kerk. 
Bij de wandeling komen we langs een 
zogenaamde klopjeswoning en de 
voormalige synagoge van Borne. In 
het gebouw bij de Oude Kerk, waar 
we een thee- en koffiepauze hebben, 
zal ds. Wassenaar daar iets over 

vertellen. In de kerk zijn zeer bijzondere muur- en gewelfschilderingen te zien. Ook 
is de fraaie zandstenen preekstoel te bewonderen. Die werd geplaatst vlak nadat 
de Reformatie van Twente omstreeks 1598 op gang was gekomen. Op de panelen 
en het deurtje zijn teksten van Luther aangebracht in een Oost-Nederlands en 
Münsters dialect – dus geen Latijn meer zoals op vroegere preekstoelen. Dit omdat 
Borne aanvankelijk een lutherse gemeente was. Ds. Wassenaar zal in de kerk een 
korte lezing houden over de middeleeuwse preekstoelen die in ons land bewaard 
gebleven zijn en over de nog aanwezige exemplaren uit de eerste decennia na de 
invoering van de Reformatie.

N.B. Het museum heeft een monumentale status. 
Onder meer zijn de oude drempels en trapjes in het 
pand bewaard gebleven. Als gevolg daarvan zijn niet 
alle ruimtes voor bezoekers in een rolstoel of met een 
rollator bereikbaar. Wel kunnen mensen geholpen 
worden om aan de achterzijde van het pand binnen 
te komen.
	We gaan met eigen auto’s naar Borne. De kosten voor 
de activiteiten in Borne bedragen 12,50 euro, voor 
degenen die een museumjaarkaart hebben 5 euro. 
De kosten kunnen op 14 oktober vanaf 13.15 uur in 
de Leerkamer worden voldaan.
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Dagexcursie Franeker
Op zaterdag 20 april 2024 vertrekken we rond 8.30 uur naar Franeker, waar we rond 
10.30 uur hopen te arriveren. Na aankomst drinken we eerst koffie. Daar wordt het 
Friese gebakje ‘oranjekoek’ bij geserveerd. Vervolgens krijgen we een rondleiding door 
de Martinikerk. We gaan onder meer de bijzondere pilaarschilderingen bewonderen. 
Mogelijk kunnen we ook nog naar een korte orgelbespeling luisteren.

We gebruiken de lunch gezamenlijk, rond 12.30 uur. De 
middag is vrij in te vullen. Te denken valt aan: 1. Museum 
Martena (entree: € 6,--, museumkaarthouders gratis) + 
Planetarium Eise Eisinga (entree: € 6,--), combikaart € 8,50; 
2. Museum Martena + vrije tijd; 3; Planetarium Eise Eisinga 
+ vrije tijd.
	 Museum Martena is gevestigd in een fraai stadskasteel. 
Een van de zalen is gewijd aan de Academie van Franeker, 
die in 1585 als tweede universiteit van ons land is gesticht. 
In een andere zaal wordt de aandacht gevestigd op Anna 
Maria van Schurman. Zij was de eerste vrouw die aan 
een Nederlandse universiteit studeerde. Ze groeide uit 
tot een zeer getalenteerd geleerde. Eise Eisinga bouwde 

het planetarium tussen 1774 en 1781. Aangedreven door een slingeruurwerk geeft 
het astronomische uurwerk sinds 1781 de actuele positie van de planeten via de 
plafondwijzerplaat aan. Het is het oudste werkende planetarium ter wereld.

De afstanden die in Franeker gelopen moeten worden, zijn steeds kort: enkele honderden 
meters. De verdiepingen in het Museum Martenahuis zijn desgewenst met een lift te 
bereiken. Het Planetarium is grotendeels rolstoeltoegankelijk. Er is een lift naar de eerste 
verdieping. Het raderwerk van het Planetarium is slechts met een steil trappetje te 
bereiken, maar op de begane grond hangt een monitor met beelden van het raderwerk.

Rond 16.00 uur vertrekken we weer naar Hellendoorn.

De kosten voor de excursie bedragen 50 euro per persoon. Het bezoek aan Museum 
Martena en / of Planetarium Eisinga zijn voor eigen rekening.
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Thema 1 - De Heliand

-	 op donderdag 5 oktober 2023 om 20.00 uur in de Leerkamer;
-	 inleider: dr. Jan Nijen Twilhaar.

De Heliand is een wereldberoemd Oudsaksisch epos in 
stafrijm. Het dateert uit de eerste helft van de negende 
eeuw. In het geschrift vertelt de auteur – wie dat ook ge-
weest moge zijn – over het leven van Jezus, vanaf zijn 
geboorte tot en met zijn hemelvaart. Niet alleen heeft de 
schrijver van de vier evangeliën één verhaal gemaakt, in 
zijn evangeliënharmonie heeft hij ook tal van aanpassin-
gen doorgevoerd en aanvullingen gepleegd. Die ingrepen 
heeft hij gedaan om de boodschap van Jezus ‘aanneme-
lijk’ te maken voor de Saksische bevolking ten tijde van 
de christianisering.
	 Van de Heliand zijn in de loop der tijden verschillende 

vertalingen verschenen, zelfs in het Sallands. Dr. Nijen Twilhaar zal daar iets over vertel-
len. Hij zal vooral aandacht vragen voor de ‘theologie’ in de Heliand. De afwijkingen ten 
opzichte van de officiële tekst van het Nieuwe Testament geven inzicht in wat wel de ‘in-
culturatie’ van het evangelie wordt genoemd. Een voorbeeld: Jezus wordt in de Heliand 
voorgesteld als een leenheer, die van zijn vazallen (de discipelen) trouw verlangt. Ook de 
rol van het noodlot en invloed van de duivel zijn opmerkelijk.
  
Dr. Jan Nijen Twilhaar, afkomstig uit Hellendoorn, was tot zijn pensionering als hoofd-
docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Hij is deskundige op het terrein van de 
Oost-Nederlandse dialecten. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over de 
Heliand.

THEMA-AVONDEN
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Thema 2 - Theatervoorstelling ‘In Gods naam’

Op dinsdag 10 oktober 2023 om 20.15 uur 
speelt Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods 
naam’ in het ZINiN-theater in Nijverdal. In een 
tijd vol onzekerheden, onrust en verandering 
zoekt de acteur en zanger naar antwoorden in 
een eeuwenoud verhaal. Hij neemt de bezoe-
ker mee door de bijbel met muziek van Bach 
tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaar-
heid en confronterende dialogen. Hij verweeft 
zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen 
met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door 
het meest geciteerde en misschien wel meest 
onbegrijpelijke boek ter wereld.
	De kerkenraden van de protestantse gemeen-

ten Hellendoorn en Nijverdal en van de Ontmoetingskerk en de Open Hof in Rijssen 
heten jou / u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De kerkenraden vinden het 
belangrijk om deze avond te organiseren, om zo op laagdrempelige wijze het christe-
lijke verhaal te laten horen, wat hopelijk ‘naar meer smaakt.’ Naderhand is er onder het 
genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om na te praten in de hal van het 
theater.
	 Als blijkt dat de belangstelling voor deze avond overweldigend is, wordt bekeken of 
er een tweede avond kan worden georganiseerd. 
	 Het verhaal gaat mogelijk nog verder. Er wordt over gedacht om een themadienst 
of een andere samenkomst over de theatervoorstelling aan te bieden. Hierover zal de 
informatie via het kerkblad plaatsvinden. 

Je / u kunt als volgt een ticket verkrijgen, in volgorde van aanvraag:

Protestantse Gemeente te Hellendoorn: voor 5 euro via Thea van Pijkeren, tel. 0548-
617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com of ds. Jan Dirk Wassenaar, tel. 0548-
655635, e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl. (Zij zijn aanwezig bij de koffie na de 
startdienst op 17 september en tijdens de startzaterdag 23 september.)

Protestantse Gemeente te Nijverdal: voor 5 euro via Anton Kreileman, e-mail: an-
ton432@gmail.com 
 
Er zijn ook tickets te verkrijgen via http://www.theateringodsnaam.nl/, maar die zijn 
aanmerkelijk duurder.
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Thema 3 - De Reformatie 

-	 op donderdag 2 november 2023 om 19.30 uur in Het Centrum;
-	 inleider: Dieneke van Hoegee.

31 oktober: Hervormingsdag – 
omdat Maarten Luther op die 
datum van het jaar 1517 zijn 95 
stellingen over de aflaat aan de 
deur van de slotkerk in Witten-
berg sloeg. Dit wordt wel het 
begin van de Reformatie ge-
noemd. Maar deze daad, als het 
al zo gegaan is, komt natuurlijk 
niet zomaar uit de lucht vallen: 
jarenlange studie over en worsteling met de betekenis van Bijbelteksten ging daaraan 
vooraf. En Luther was niet de enige en zeker niet de eerste, die kritiek had op kerkelijke 
gebruiken van die tijd. Wat waren de gevolgen van zijn optreden, waarom kwam er toen 
een breuk en eerder niet? En: waarom zijn we in ons land vooral de andere grote hervor-
mer, Johannes Calvijn, gevolgd, en Luther in veel mindere mate? 

Dieneke van Hoegee-Wiegers studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen, met als specialisatie kerkgeschiedenis. Ze werkte vele jaren in het voortgezet 
onderwijs in Deventer. Daarnaast gaf en geeft ze regelmatig lezingen over verschillende 
kerkhistorische onderwerpen.
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Thema 4 - Bidden om genezing

-	 op woensdag 8 november 2023 om 19.30 uur in Het Centrum;
-	 inleider: ds. Jelle de Kok.

Gebedsgenezing roept veel vragen op, zeker in traditionele gemeenten. Voor de één 
omdat dit iets onbekends is, voor de ander omdat het een lading heeft die theologisch 
niet verantwoord is en overspannen verwachtingen wekt. Met de gekozen titel voor dit 
thema wordt mogelijk al wat van die lading weggenomen. Van belang is om te bezien 
hoe wij als gemeente op een gezonde, pastoraal verantwoorde manier met elkaar om-
gaan in verband met genezing en het gebed hiervoor. Op deze avond gaan we zoeken 
naar een gezond theologisch kader als basis voor deze praktijk tot opbouw van de ge-
meente van Jezus Christus. De inleider zal daarbij ook putten uit eigen ervaring en die 
van gemeenteleden. Met deze avond zou een eerste voorzichtige stap kunnen worden 
gezet richting een verdere praktijk in onze gemeenten. 

Ds. Jelle de Kok is predikant-toeruster in de Protestantse Kerk in Nederland en ambulant 
predikant in Noordscheschut en Bolsward.
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Thema 5 - Levens- en stervenskunst

-	 op donderdag 30 november 2023 om 20.00 uur in de Leerkamer;
-	 inleider: dr. Bert-Jan Heusinkveld.

Een avond over de kunst van het leven. 
De kernvraag daarbij is: hoe geven we 
vorm aan het leven van onszelf en van 
anderen? Achter dat vormgeven gaat 
een mensbeeld schuil: hoe denken we 
over onszelf en over mensen in het al-
gemeen? In ‘Levenskunst’ spelen al-
oude thema’s een rol, zoals genot en 
lijden, eenzaamheid en vriendschap, 
emotie en verstand, lustbeleving en 
zelfbeheersing, onverschilligheid en 
betrokkenheid, toeval en controle, ik 

en de ander, onafhankelijkheid en afhankelijkheid. En als het gaat over geloof en on-
geloof: is er een God die ons leven vormgeeft?
	 De kunst van het leven omvat ook het sterven. Wat is sterven? Hoe komen we daar, 
bereiden we ons erop voor? Uit een onderzoek van juli 2023 blijkt dat slechts 16% van 
de Nederlanders vindt dat ze een zorgtaak hebben richting hun ouders. Vragen over 
euthanasie en terminale sedatie kunnen aan het einde van het leven zomaar gesteld 
worden.

Dr. Bert-Jan Heusinkveld is als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te 
Daarle. In 2021 is hij gepromoveerd in de medische ethiek.
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Thema 6 - Het basisinkomen

-	 op woensdag 13 december 2023 om 19.30 uur in Het Centrum;
-	 inleiders: ds. Aafko de Vries en anderen.  

Het basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en 
vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger. Het is 
voldoende om volwaardig van te leven, zonder dat 
daar een prestatie tegenover staat en ongeacht het 
inkomen, het vermogen of de samenstelling van het 
huishouden. Door het basisinkomen heeft iedereen 
financiële bestaanszekerheid.
	 Ds. de Vries is voorstander van invoering van het 
basisinkomen. Hij baseert zich daarvoor onder meer 
op het verhaal in Matteüs 20: 1-18, waarin een land-
eigenaar arbeiders zoekt en dan aan het einde van de 
dag aan iedereen hetzelfde dagloon uitkeert, onge-
acht het aantal gewerkte uren.
	 Ds. de Vries zal tijdens de thema-avond meer ver-
tellen over het basisinkomen en over pilots om het 

systeem van de grond te krijgen. Hij zal de nadruk leggen op de bijbels-theologische 
gezichtspunten die hem tot zijn pleidooi brengen.  

Ds. Aafko de Vries, oud-predikant van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn, publi-
ceerde in 2022 het boek Het welzijnsparadijs, utopie of werkelijkheid? over het basisin-
komen.
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Thema 7 - Mindfulness… met Jezus!

- 	 op woensdag 10 januari 2024 om 20.00 uur in de Leerkamer;
- 	 inleider: ds. Gert de Ruiter.

Ben je benieuwd hoe mindfulness en christelijk geloof elkaar kunnen verrijken? Dan 
nodigen we je van harte uit voor deze thema-avond waar we het boek ‘Mindful met 
Jezus’ van Philip Troost centraal zullen stellen. Philip Troost, pastoraal therapeut, heeft 
met dit boek laten zien dat ook christenen veel baat kunnen hebben bij mindfulness-
training. Tijdens deze avond willen we ontdekken hoe deze vruchtbare combinatie ons 
mens-zijn verdiept en een nieuwe dimensie geeft aan onze relatie met God.
	 Ds. Gert de Ruiter zal aan het begin van de avond enkele highlights uit het boek 
bespreken. Hierbij zal hij ingaan op de achtergrond van mindfulness en de overeen-
komsten en verschillen met ‘mindful met Jezus’. In deze inleiding, die bedoeld is om 
ons op weg te helpen, zal hij ook zijn persoonlijke ervaringen met mindfulness tijdens 
zijn burn-out delen.
	 Na de pauze gaan we, aan de hand van enkele oefeningen uit het boek, actief aan 
de slag met de praktische toepassing van mindfulness, waarbij we onze ervaringen 
delen en met elkaar in gesprek gaan.
	 Het wordt een avond vol informatie en praktische handvatten om ons geloofsleven 
te verdiepen.
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Thema 8 - De excuuscultuur

-	 op donderdag 25 januari 2024 om 19.30 uur in Het Centrum;
-	 dr. Peter Verbaan.

Op het werk, onder vrienden, in de familie 
en in de kerk: excuses gaan over en weer. 
We wraken het bij politici. ‘De premier zegt 
weer ‘sorry’’, of het nu gaat om het slavernij-
verleden, om de kwestie ‘Groningen’ of om 
de toeslagenaffaire... Maar doen we het zelf 
beter? Ooit was het anders. Toen voorzag de 
kerk in ‘oefeningen van berouw’, of – op het 
protestantse erf – in ‘zelfonderzoek en te-
rugwijzing van onboetvaardigen’. ‘In de kerk 
werd je een geweten geschopt’, zei iemand. 
	 Heden ten dage worden geregeld zonder 
al te veel consequenties excuses aangeboden 

voor een bepaalde zaak of voor het verleden, en er wordt overgegaan tot de orde van 
de dag... Zijn er nog wel gewetensvolle mensen? Wat is er toch aan de hand rondom 
begrippen als ‘schuld’ en ‘zonde’? Waarom gaat het er in de kerk om verschillende re-
denen steeds minder over, en in de samenleving juist steeds meer? Kan een ‘gezonde’ 
zondeleer de kerk en de samenleving wat verder helpen? 

Dr. Peter Verbaan is als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Ede. Hij 
promoveerde op een proefschrift over het geweten.
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Thema 9 - ‘Domweg gelukkig’

-	 op donderdag 15 februari 2024 om 19.30 uur in Het Centrum;
-	 inleider: dr. Willem Maarten Dekker. 

Geluk: we zoeken het allemaal, maar wat is 
het eigenlijk? In de christelijke traditie is het 
ware geluk vaak verbonden met de hemelse 
zaligheid: het is pas in het eeuwige leven na 
dit leven te bereiken. Vandaag de dag zien we 
veeleer dat geluk nogal eens vereenzelvigd 
wordt met aards genot. Dat zijn uitersten. Er 
zijn meer tegenstellingen te noemen. Kun je 
naar geluk streven, er aan werken of over-
komt het je, valt het je toe? Dr. Dekker zal op 
deze kwesties ingaan. Hij zal vooral stilstaan 
bij de vraag wat geluk met God en geloof te 
maken heeft. Dan komen ook vragen aan de 

orde als ‘Hoe kun je gelukkig zijn als de wereld zo vol lijden en onrecht is?’ en ‘Moet 
je meedoen aan de jacht naar geluk of moet je daar juist los van zien te komen?’ Uit-
eindelijk gaat het om de vraag naar een beter leven als een leven waarin geluk niet 
opgaat in aards genot, maar ook meer is dan alleen hemelse zaligheid.  

Dr. Willem Maarten Dekker is als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te 
Waddinxveen. In 2021 publiceerde hij het boek Domweg gelukkig. Een theologische en 
filosofische verkenning over het streven naar geluk. Het beleefde een derde druk, wat 
voor een theologische uitgave uitzonderlijk is.
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Thema 10 - God in de supermarkt

-	 op woensdag 28 februari 2024 om 20.00 uur in de Leerkamer;
-	 inleider: Alfred Slomp.

Het is vast herkenbaar. Je staat in de su-
permarkt en je vraagt je af: ‘Wat eten 
we vanavond?’ De biologische boontjes 
uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit 
Nederland? Een hamburger of een soja-
burger? Of toch vis? Wat betekent dan 
dat gekke keurmerk precies? Gaan we 
voor het gezonde, plantaardige Alpro-
toetje, of toch een emmertje met yo-

ghurt en aardbeien, wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope 
reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk 
schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen 
lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de produ-
cent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. De work-
shop ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te 
begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief, so-
ciaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze, maar niet te zware dialoog 
aan. We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Wij laten 
ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige. Het initiatief 
wordt aanbevolen door Groene Kerken, Micha Nederland en Groengelovig.

Alfred Slomp is als teamleider werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daar-
naast verzorgt hij workshops over ‘God in de supermarkt’ en ‘God in de klimaatcrisis’.
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Thema 11 - ‘Hoe mijn God veranderde’

-	 op donderdag 21 maart 2024 om 20.00 uur in de Leerkamer;
-	 inleider: prof.dr. Martien Brinkman.  

‘Alle spreken over boven komt van beneden.’ 
Dat is een bekende uitspraak van prof.dr. Harry 
Kuitert, een van de meest gelezen theologische 
auteurs uit de vorige eeuw. In die oneliner ver-
woordde Kuitert zijn mening dat gelovige voor-
stellingen aan het menselijke brein ontsproten 
zijn. Het zou daarin niet om openbaring van 
Godswege gaan. Prof.dr. Martien Brinkman pro-
moveerde in 1979 bij Kuitert, maar ging een 
andere weg. Uit zijn boek Hoe mijn God veran-
derde (2022) wordt duidelijk dat hij de klassieke 
gelovige voorstellingen niet klakkeloos herhaalt, 
maar hij wil er ook geen afstand van nemen. Hij 
komt met verrassende interpretaties, mede op 
basis van allerlei culturele uitingen (film, litera-
tuur, beeldende kunst). Op 21 maart zal prof. 
Brinkman vooral stilstaan bij de vraag wie Jezus 
was. In ieder geval niet zomaar een mens of een op aarde rondwandelende God. 
Omdat de thema-avond in de aanloop naar Pasen wordt gehouden, zal de spreker 
vooral aandacht vragen voor het geheimenis van de plaatsbekleding.   

Prof.dr. Martien Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische / interculturele theo-
logie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceerde vele boeken, na zijn eme-
ritaat onder meer over de God van dichters en over religieuze kernwoorden.
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Ontmoetingen met bijbelse randfiguren

Er worden dit seizoen drie ontmoetingen met bijbelse randfiguren georganiseerd. 
De avonden staan op zichzelf.

•	 ds. Jan Dirk Wassenaar over de vrouw van Job, op woensdag 17 januari 2024 
	 om 20.00 uur in Het Centrum. 

In het bijbelboek Job speelt de vrouw van de hoofdpersoon 
een zeer bescheiden rol (2: 9; 19: 17; 31: 10). Dat is anders 
in de doorgaande tekstontwikkeling, in de Septuaginta (de 
oudste Griekse vertaling van het Oude Testament’) en in 
het geschrift ‘Testament van Job’, waarin ze zelfs een naam 
heeft: Sitis. We luisteren naar haar geheel eigen stem over 
het leed waarin zij en haar man gedompeld werden. We be-
kijken ook schilderijen die van haar gemaakt zijn. Zo komt 
ze ook ‘in beeld’.

•	 ds. Hans van Dalen over Simon van Cyrene, op woensdag 31 januari 2024 
	 om 20.00 uur in de Leerkamer.
 

Simon van Cyrene is een bijbelse figuur, die even verschijnt 
en snel weer van het toneel verdwijnt. In het lijdensevangelie 
is hij het, die het kruis van Jezus draagt wanneer Hij daar-
onder dreigt te bezwijken. Kunnen we nog meer over hem 
te weten komen? Kan de latere christelijke traditie ons nog 
meer vertellen? En – misschien wel de belangrijkste vraag – 
waarom wordt hij in de Bijbel vermeld? Wat kunnen wij er 
van leren, over ons ‘kruis dragen’?

•	 ds. Bertine van de Weg over Claudia Procula, de vrouw van Pilatus, 
	 op woensdag 6 maart 2024 om 20.00 uur in Het Centrum. 
 

Slechts eenmaal wordt zij genoemd in de bijbel: de 
vrouw van Pilatus. Ze verzoekt haar man Jezus niet uit te 
leveren, omdat ze in een droom om Jezus heeft geleden. 
In apocriefe geschriften wordt er meer over haar verteld; 
er zijn zelfs speciale heiligendagen waarop zij wordt ver-
eerd. In ‘The Passion’ van 2023 heeft ze een belangrijke 
rol gekregen. Wie is deze vrouw, wat is er over haar ge-
schreven en hoe wordt zij ‘getekend’ in geschriften en 
afbeeldingen? Welke rol heeft ze in het lijdensverhaal? Wat heeft ze ons te zeggen? 
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Bijbelkringen

Bijbelkring ‘Psalmen’ – Hellendoorn
Al eeuwen worden de psalmen gezongen in synagoge en kerk. Ze zijn er in vele soor-
ten en maten. Het boek Psalmen zelf is volgens een structuur ingedeeld en in diverse 
psalmen zit genoeg informatie om te graven in de Bijbel. In vier dinsdagmiddagen 
behandelen we het Bijbelboek en aparte psalmen. Heeft u een interessante psalm die 
u besproken wilt zien? Geef het dan door. De data zijn (onder voorbehoud): 9 en 23 
januari, 6 en 27 februari 2024. Inloop 13.00 uur, start 13.15 uur. Plaats: de Leerkamer. 
Leiding: ds. Lennart Aangeenbrug.

Bijbelkring Rehoboth – Nijverdal 
Deze Bijbelkring bestaat al vele jaren. Het komende seizoen wordt de kring geleid door 
ds. Reijer de Vries. Iedereen is welkom in deze kring. 
In één seizoen wordt een gedeelte van een bijbelboek gelezen, zoals uit een evangelie, 
de psalmen of Genesis. De kring kiest welk bijbelboek dit seizoen wordt gelezen. Op 
een avond bespreken we een hoofdstuk en leggen dat naast onze levenservaringen 
en onze levensvragen. Zo komen we door gezamenlijk gesprek de betekenis van een 
bijbelgedeelte op het spoor voor onze tijd en ons leven.
De bijbelkring komt van oktober tot april samen op de derde donderdag van de maand, 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in Het Centrum.
Contactpersoon is Alie ter Avest, tel. 0548-612077, e-mail: g.teravest@kpnmail.nl. 
	
Bijbelgesprekskring – Nijverdal
Ds. Hanneke Paas leidt eens per drie weken een bijbelgesprekskring in Het Spectrum, 
achter De Regenboog. Het afgelopen jaar waren er twee groepen, die beurtelings op 
maandagmorgen van 9.45 tot 11.30 uur bij elkaar kwamen. De startdatum zal eind 
september / begin oktober 2023 zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. In-
formatie/aanmelden bij Klazien Imhof, tel. 0548-616619, e-mail: dinkla.imhof@gmail.
com, of ds. Hanneke Paas, tel. 0548-769053, e-mail: hjpaas@xs4all.nl.

Bijbelstudiekring ‘Brieven uit de Bijbel’ – Kruidenwijk
Deze kring komt ongeveer eens per drie weken op dinsdagavonden bij elkaar in de 
Schaapskooi, van 20.00 uur tot 22.00 uur. We starten het nieuwe seizoen in september 
2023. De exacte startdatum is nog niet bekend. Dit seizoen worden de zendingsbrie-
ven van Jacobus en Petrus behandeld, korte maar krachtige brieven die ons nog altijd 
veel te zeggen hebben. 
De kring wordt geleid door Martin de Jong. Voor meer informatie: Marjolein van Dijk, 
tel. 0548-626413, e-mail: marjoleinvandijk75@gmail.com.
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Bijbelstudiekring ‘Johannes’ – Kruidenwijk 
Deze kring komt op woensdagavonden bij elkaar, op wisselende plaatsen bij deelne-
mers thuis. De bijeenkomsten vinden plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deze kring 
heeft zich lang beziggehouden met het evangelie van Johannes (vandaar de naam van 
de kring), maar dat is afgerond. Welk bijbelboek of thema dit jaar behandeld gaat wor-
den, is nog niet bekend. De leiding van de kring is in handen van Jan Langkamp. Voor 
meer informatie: Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail: hddevries@home.nl.

Bijbelstudiekring: Samen 'schatgraven'
Deze nieuwe kring staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoekende 
bijbelstudie en het verkennen van praktische toepassingen voor ons dagelijks leven. 
We geloven in het belang van samen zoeken, waarbij iedereen de ruimte heeft om zijn 
of haar inzichten en vragen in te brengen. Tijdens de eerste kringavond besluiten we 
welke thema's, bijbelboeken of onderwerpen we willen onderzoeken. Zo stemmen 
we de inhoud van de kring af op de wensen van de deelnemers. We denken aan een 
huiskring die eens in de drie weken samenkomt. De frequentie van samenkomen en 
de keuze van de avond worden in overleg met de deelnemers bepaald. Voor meer 
informatie en aanmelding: Geerit van Heemskerk, tel: 06-40848428, e-mail: geerit.
vanheemskerk@gmail.com of Gerlof Puppels, tel. 06-36170552, e-mail: gjpuppels@
zonnet.nl. 
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Gesprekskringen

25+ Jongvolwassenen Kring in de Schaapskooi
De 25+ Kring is een enthousiaste groep jonge mensen die regelmatig bij elkaar komt. 
De bijeenkomsten, die gemiddeld twee keer per maand worden gehouden, vinden 
plaats op de woensdagavond op verschillende adressen, bij deelnemers thuis. De 
kringavonden starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. Tijdens deze gezellige en 
inspirerende bijeenkomsten worden de thema's en gespreksonderwerpen in samen-
spraak met elkaar gekozen. Als je graag wilt deelnemen aan deze inspirerende kring, 
kun je je aanmelden bij ds. Gert de Ruiter, 06-37455599, e-mail: ds.deruiter@pghel-
lendoorn.nl. Hij staat ook klaar om je meer informatie te geven.

Leeskring ‘De stilte van God’ (Reinier Sonneveld)
In de leeskring van dit seizoen verkennen we het boek De stilte van God van Reinier 
Sonneveld. In dit boek worden ervaringen van geloofstwijfel beschreven, die veel ge-
lovigen herkennen, inclusief periodes waarin God lijkt te zwijgen. Het boek is per-
soonlijk, zoekend en verrassend, waardoor het uitnodigt om dieper op de materie in 
te gaan. De leeskring beslaat een serie van negen avonden, die worden gehouden in 
de Schaapskooi. De kring is open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema. Sa-
men zullen we met pastorale bewogenheid en een filosofische inslag deze ervaringen 
van ‘God missen’ onderzoeken. We zullen vragen behandelen zoals waar deze twijfels 
vandaan komen, of ze vruchtbaar zijn of juist de dood in de pot betekenen, en hoe we 
ermee kunnen omgaan.
	 Data en tijden van de leeskring worden bepaald in overleg met de deelnemers, 
zodat we een tijd kunnen vinden die voor iedereen geschikt is. Voor meer informa-
tie en aanmelding (uiterlijk 6 oktober): ds. Gert de Ruiter, tel. 06-37455599, e-mail: 
ds.deruiter@pghellendoorn.nl, of Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: thea-
vanpijkeren@gmail.com.

Alpha-cursus
Bij voldoende belangstelling zal geprobeerd worden om in januari 2024 een Alpha-cur-
sus te starten. Contactpersoon is Gerhard Nijhoff, e-mail: nijhoffgerhard@gmail.com.

Gemeente Groei Groep – Kruidenwijk
Deze groep komt twee keer per maand op maandagavond bij elkaar, steeds op wis-
selende locaties bij de deelnemers thuis. Als gesprekskring streven we ernaar om met 
een luisterend oor met elkaar mee te leven en ons geloof te delen. Op de eerste avond 
van het seizoen bespreken we met elkaar welk materiaal / boekje we gaan gebrui-
ken. Voor meer informatie: Miny Willems, tel. 06-18181028, e-mail: minywillems62@
gmail.com, of Dick Stegeman, tel. 06-22139657, e-mail: nidus-avis@reggedelta.net.
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Groeigroepen – Nijverdal
Al heel wat jaren draaien in de Protestantse Gemeente te Nijverdal groeigroepen. Dat 
zijn kringen van mensen die één avond per drie of vier weken bij elkaar komen, met 
elkaar de bijbel openen, gezellig bijpraten en dingen met elkaar delen, bij sommige 
kringen onder het genot van een lekkere warme maaltijd. Graag laten we u/jou daar-
mee kennis maken. De volgende groepen zijn er:

Kring 1: elke laatste donderdag van de maand
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Voor wie wil, is het mogelijk om vooraf 
samen warm te eten. Contactpersoon is Anke Bosch, tel. 0548-612704.
 
Kring 2: elke laatste maandagvond van de maand
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is Gerhard Nijhoff, tel. 
0548-616487.
 
Kring 3: eens per vier weken op dinsdag- of woensdagavond
Locatie: wisselend, bij enkele kringleden thuis. Contactpersoon is Anton Kreileman, 
tel. 06-13651449.
 
Kring 4: eens per drie weken op wisselende dagen
Jongeren tussen 16 en 25 jaar die dat willen, kunnen zich aanmelden voor een kring 
bij Jolande Brummelhuis, tel. 06-41750099.

De kringen starten weer in september. Voor wie interesse heeft: neem contact op met  
coördinator Anton Kreileman of met een van de genoemde contactpersonen. Zoals 
de naam al zegt, willen we graag groeien, in geloof en in aantal, dus wees welkom en 
neem gerust geheel vrijblijvend een kijkje bij ons!

18+ Jongerenkring – de Schaapskooi
Ben je 18 jaar of ouder en op zoek naar een plek om andere jongeren te ontmoeten 
en met elkaar te spreken over geloven in de moderne tijd? Dan is de 18+ Jongeren-
kring iets voor jou! Deze kring moet nog worden opgezet en we zijn enthousiast op 
zoek naar jongeren die willen deelnemen. Het doel van de kring is om minstens een 
keer per maand op vrijdagavond samen te komen. Tijdens deze avonden willen we 
open gesprekken voeren over geloven in de context van de 21ste eeuw. De kring biedt 
ruimte voor verdieping, inspiratie en het delen van ervaringen. Om deel te nemen aan 
de 18+ Jongerenkring kun je je aanmelden bij ds. Gert de Ruiter, tel. 06-37455599, e-
mail: ds.deruiter@pghellendoorn.nl.

Ouderenbijeenkomst – Nijverdal
Eens per maand, op de tweede woensdagochtend, wordt in Het Centrum een oude-
renbijeenkomst gehouden. Zie voor meer informatie het meest recente nummer van 
Het Kerkvenster.
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Vrouwengesprekskring dinsdag – Kruidenwijk
In deze groep komen we om de twee weken samen op dinsdagmorgen tussen 9.45 
en 10.00 uur op wisselende plaatsen bij deelnemers thuis. We willen samen de bij-
bel openen en actief zoeken naar wat God ons wil leren voor het dagelijks leven. We 
gebruiken hiervoor het boekje Vriendschap van Leantine Dekker, dat ons inspireert 
en uitnodigt tot diepgaande gesprekken. Bovendien hechten we veel waarde aan het 
delen van elkaars vreugde en verdriet.
Voor meer informatie: Joanna de Jong, tel. 0548-626393, e-mail: joannadejong@live.nl.

Vrouwengesprekskring woensdag – Kruidenwijk
We komen om de twee weken op woensdagmorgen samen tussen 9.45 en 10.00 uur 
op wisselende locaties bij deelnemers thuis. De eerste bijeenkomst is gepland op 20 
september 2023. In deze kring lezen we verhalen uit de bijbel (uit het boek Exodus) en 
gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor ons leven. We hechten 
veel waarde aan gezelligheid en het delen van elkaars vreugde en verdriet. Voor meer 
informatie: Sjanie van Heemskerk, tel. 0548-655034, e-mail sjanievanheemskerk@
gmail.com.

Ontmoetingsmiddagen 55+ -- Kruidenwijk
In de kerkzaal van de Schaapskooi wordt eens in de zes weken op woensdag een gezel-
lige en inspirerende middag gehouden, die openstaat voor iedereen. Vóór de pauze is 
er een inhoudelijk onderwerp en na de pauze genieten we van ontspanning. Meestal 
zal de wijkpredikant van de Schaapskooi, ds. Gert de Ruiter, aanwezig zijn.
	 De bijeenkomsten worden gehouden van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur; vanaf 
14.45 uur staat de koffie / thee klaar. De geplande data voor najaar 2023: woensdag 
27 september, 8 november en 20 december. Contactpersonen zijn Greet Doesburg, 
tel. 0548-616188, en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@
gmail.com.
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Andere activiteiten

Leerdiensten ‘Torah en Evangelie’

 

In de leerdiensten ‘Torah en Evangelie’ proberen we terug te gaan naar de gang van 
zaken in de eerste eeuwen van de Kerk, en dat met het oog op de dag van vandaag 
en morgen. We proberen zo handen en voeten te geven aan wat door Maarten den 
Dulk is genoemd ‘een huis naast de Synagoge’. Tegelijk geven we zo ook gestalte aan 
centrale artikelen aangaande dit thema in de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
	 De kerk wortelt in Israël. De woorden van het Nieuwe Testament hebben hun bron 
in het Oude Testament. En zo gaan we ook in deze diensten telkens naar de oudtesta-
mentische bron; de bron waar Jezus zelf mee leefde, de bron waar Hij de Bron van is.
	 We lezen dus net als de eerste heidenchristenen het Nieuwe Testament als ingang 
tot het Oude Testament. Een lastige oefening, maar wel met verrassende resultaten. 
We luisteren daarbij naar de uitleg van de rabbijnen: wat staat er in het Hebreeuws, 
hoe is dat uitgelegd in al die eeuwen, en welke discussies werden in de dagen van Je-
zus hierover gevoerd? 
	 In deze diensten staat er telkens een gedeelte uit de Torah centraal. In de synagoge 
wordt in één jaar de gehele Torah gelezen. In de leerdienst lezen we een deel van 
de Sidra – een gedeelte van de Torah – dat in de synagoge op de voorgaande sabbat 
aan de orde was. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit Schriftgedeelte en 
we vragen ons af wat dit voor ons als kerk te betekenen heeft. Bij dit Schriftgedeelte 
wordt een nieuwtestamentische tekst gekozen. Dat doen we in het besef dat het in 
beide testamenten om dezelfde God gaat: om de God van Abraham, Isaak en Jacob, de 
HERE God, die de Vader van Jezus Christus is en door Hem ook onze Vader is. 
	 We verdiepen ons dus in de Schriften waaruit en waarmee Jezus leefde en erken-
nen daarbij de rechtmatigheid van de rabbijnse uitleg, vanaf het begin tot in het he-
den toe. Op deze manier hopen we dat de Schriften voor ons op een nieuwe manier 
gaan spreken en geven we gehoor aan wat er voor in de kerkorde van de PKN over de 
roeping van kerk en gemeente staat, namelijk dat we ‘als Christus-belijdende geloofs-
gemeenschap het gesprek met Israël zoeken inzake het verstaan van de Heilige Schrift’ 
(Artikel 1 lid 7).
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In 2023 en 2024 staan de volgende leerdiensten op de rol:
-	 17 september 2023, 19.00 uur, ds. Bart Trouwborst in Hellendoorn
-	 12 november 2023, 19.00 uur, ds. Reinier Gosker in Hellendoorn 
-	 17 maart 2024, 19.00 uur, ds. Reinier Gosker in Hellendoorn 
-	 16 juni 2024, 19.00 uur, ds. Jelle van Slooten in Hellendoorn 
-	 15 september 2024, 19.00 uur, ds. Bart Trouwborst in Hellendoorn 
-	 20 oktober 2024, 18.30 uur, ds. Bart Gijsbertsen in Nijverdal 
-	 17 november 2024, 19.00 uur, ds. Bart Gijsbertsen in Hellendoorn 

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Bouwhuis, tel. 06-15558285, e-mail: willem.
bouwhuis@gmail.com.

Gespreksavonden – Hellendoorn 
De predikanten van de wijken Oost en West van de Protestantse Gemeente te Hellen-
doorn zullen elk een aantal gespreksavonden (ook wel groothuisbezoeken genoemd) 
leiden. Het gaat om bijeenkomsten van ongeveer tien gemeenteleden, die in huiska-
merverband met elkaar over een van tevoren vastgesteld onderwerp praten. De invul-
ling kan per wijk wel verschillen. Voor nadere informatie belt u daarom gerust met uw 
predikant.

Gebedskring – Kruidenwijk
De gebedskring komt elke eerste en derde woensdag van de maand samen in de 
Schaapskooi van 19.00 tot ca. 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten lezen we een 
bijbelgedeelte, luisteren we naar een korte overdenking (podcast) en / of een lied en 
richten we ons op gebed. Samen bidden we voor zieken, de gemeente, de kerk, en ge-
beurtenissen in de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg. We geloven in de 
kracht van gezamenlijk gebed. Voel je vrij om eens langs te komen en deel te nemen 
aan onze gebedskring. Voor meer informatie: Sjanie van Heemskerk, tel. 0548-655034, 
e-mail: sjanievanheemskerk@gmail.com of Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-
mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Mannenontbijt in de Schaapskooi – Kruidenwijk 
Op zaterdag 14 oktober tussen 7.00 uur en 10.00 uur wordt het eerste mannenontbijt 
gehouden in de Schaapskooi, voor mannen van alle leeftijden. Het doel is om geza-
menlijk te ontbijten, elkaar beter te leren kennen en ons te verdiepen in wat het bete-
kent om een man te zijn volgens bijbelse perspectieven.
	 Na het eerste mannenontbijt op 14 oktober staan er alvast twee vervolgontbijten 
gepland, op 13 januari 2024 en 13 april 2024. Voor meer informatie en aanmelden: ds. 
Gert de Ruiter, e-mail ds.deruiter@pghellendoorn.nl, of Gerlof Puppels, e-mail gjpup-
pels@zonnet.nl. De kosten voor het ontbijt worden gedeeld.
	 We hopen je te verwelkomen op het mannenontbijt, waar we samen kunnen groei-
en in ons geloof en vriendschappen kunnen opbouwen met andere mannen!
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Open Deur Avonden in de Schaapskooi - Kruidenwijk
De Open Deur Avond in de Schaapskooi is een maandelijks avondvullend programma 
dat plaatsvindt op de laatste dinsdag van de maanden september, oktober, november 
2023 en januari, februari, maart en april 2024. De Open Deur Avond is een avond vol 
afwisseling en inspiratie. Het concept van deze avonden is, dat alle activiteiten op 
zichzelf staan, en je kunt zelf kiezen waaraan je wilt deelnemen. Denk aan bijvoor-
beeld een stilteplek, preekvoorbereiding, een koffiehoek, een spelletjeshoek en een 
inhoudelijk maatschappelijk of bijbels thema. De Schaapskooi is open vanaf 19.00 uur. 
De avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een avondgebed. Voor het complete 
programma kun je terecht op de website pghellendoorn.nl. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met ds. Gert de Ruiter, tel. 06-37455599, e-mail: ds.deruiter@
pghellendoorn.nl.

Gebedskring – Nijverdal
In Nijverdal is een gebedsgroep die op de eerste donderdag van de maand om 19.30 
uur in Het Centrum bij elkaar komt om samen na te denken over een gedeelte uit de 
bijbel of uit een ander boek, waarna er ruimte is om te danken en te bidden. Contact-
persoon is Eef Krommendijk, tel. 0548-613394.

Creatieve koffieochtend
Op de laatste woensdag van de maand wordt in de Regenboog, ingang het Spectrum, 
een creatieve koffieochtend gehouden. Van afvalmateriaal maken we leuke dingen die 
we verkopen op de Kerkmarkt die elk voorjaar gehouden wordt. Contactpersoon is 
Anneke Heuver, tel. 0548-615231.

Geloven in glas
In het knusse glasatelier van Marian Torenbeek in de 
bossen van Hellendoorn gaan maximaal acht personen 
een avond aan het werk met glas. Ze gaan proberen uit 
te beelden wat geloven voor hen betekent. Dat kun je 
op allerlei manieren doen: met een symbool, met een 
afbeelding of gewoon door een gevoel dat je met kleu-
ren en vormen tot uitdrukking brengt. De deelnemers 
gaan zelf stukjes gekleurd glas snijden en op een onder-
plaatje leggen. Vervolgens wordt het kunstwerk in de 
oven samengesmolten en kan het in een standaard wor-
den gezet of worden opgehangen. Het is mooi om el-
kaars gedachten en verhalen tijdens de avond te delen.

Datum: dinsdag 26 september 2023;
Tijd: 19.00 - 22.00 uur;
Plaats: Nieuwe Twentseweg 17;
Kosten: € 37,50 (exclusief standaard).
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Kleine Kapel Noetsele
Aan de Noetselerweg 55 in Nijverdal bevindt zich achter de 
woning de Kleine Kapel Noetsele. De kapel is open van 8.30 
tot 18.30 uur. Het hele jaar door bent u van harte welkom 
in deze bescheiden ruimte om even uit te rusten, te bidden, 
te bezinnen, een kaarsje aan te steken, een voorbede op te 
schrijven, iets te lezen of gewoon even stil te zijn. En er is 
koffie en thee. 

De reguliere activiteiten van de Kleine Kapel zijn:
-	 Avondgebeden: Op maandag, woensdag en vrijdag van 18.45 tot 19.30 uur uiter- 
	 lijk, in de kapel. Een eenvoudige viering van Woord, gebed, liederen, stilte voor  
	 overdenking en zegenbede.  

-	 Stiltewandeling: Op de woensdagmorgen vanuit de Kleine Kapel. Om 07.30 uur op  
	 weg voor een wandeling van een uur over de Noetselerberg, met een tekst uit  
	 de bijbel of anderszins. Bij terugkomst wordt afgesloten met een kort morgen- 
	 gebed. Daarna wordt, voor wie dat wil, gezamenlijk het (zelf meegebrachte) ontbijt  
	 genuttigd. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

-	 Keltisch ochtendgebed: Iedere eerste dondermorgen van de maand om 9.00 uur, in  
	 de Kleine Kapel. Een morgengebed in de Keltische traditie van ruim een half uur.  
	 Koffie / thee na.

-	 Creatief bezinnen: Op de derde vrijdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur, in de  
	 kapel. Aan de hand van verschillende kunstwerken wordt er nagedacht over een  
	 (bijbels) thema. Daarna wordt op creatieve manier verwerkt wat het beeld of de  
	 tekst losmaakt, teweegbrengt. Als afsluiting worden de ervaringen uitgewisseld.  
	 Voor het najaar van 2023 zijn de data: 15 september, 13 oktober (tweede vrijdag  
	 van de maand), 17 november en 15 december. 

Voor het seizoen 2023-2024 staan verder de volgende activiteiten op de agenda:
  
Avondgebed in het Centrum
Het avondgebed op een andere plaats. Meer in het centrum van Nijverdal. Woens-
dagavond 11 en 18 oktober wordt het avondgebed gehouden in een ruimte van het 
Centrum, van 18.45 tot 19.30 uur uiterlijk. De liturgie is als de avondgebeden in de 
Kleine Kapel: een eenvoudige viering van Woord, liederen, gebed, tijd van overden-
king en zegenbede. Vóór de viering is er de mogelijkheid samen een warme maaltijd 
te gebruiken. Aanvang maaltijd 17.30 uur.  
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Reis naar Taizé
In de meivakantie van 2024 (27 april – 5 mei) staat een groepsreis naar Taizé gepland. 
In samenwerking met mensen van de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ en de ‘Taizé-
vieringen’ zal een reis naar Taizé georganiseerd worden. De exacte data en info over 
inhoud en kosten volgen. Zie hiervoor de kerkbladen en de social media.

Opgave: 
Voor de meeste activiteiten is opgave niet nodig. Met uitzondering van: 
-	 creatief bezinnen: opgeven bij Annewil Jansen, e-mail: annewiljansen@gmail.com;
-	 maaltijd voorafgaand aan avondgebed in het Centrum: opgeven bij Rieke Vliek,  
	 e-mail vliek@planet.nl.

Kosten:
-	 creatief bezinnen: een vrije gift voor koffie en/of thee en materialen;
-	 maaltijd voorafgaand aan het avondgebed in het Centrum: een bijdrage van € 4;
-	 voor de Taizé-reis is de intentie de prijs zo laag mogelijk te houden. 

Contactpersonen van de Kleine Kapel: Rieke Vliek, tel. 0548-612890, en Thea van  
Pijkeren, tel. 0548-617611.
Adres: Noetselerweg 55, Nijverdal.

Website: www.kleinekapelnoetsele.nl, e-mail info@kleinekapelnoetsele.nl. 
Facebookpagina: KleineKapelNoetsele-Nijverdal.

Kruisweg
Er zijn plannen om in de veertigdagentijd van 2024 op een eigentijdse manier aan-
dacht te besteden aan de kruisweg van Jezus, en wel in de vorm van een meditatieve 
wandeling door Hellendoorn. Het is de bedoeling dat er op enkele historische plek-
ken in het dorp kan worden stilgestaan bij de lijdensweg van Jezus, verbeeld en / of 
verwoord in diverse thema’s en kunstvormen. Wie belangstelling heeft om mee te 
denken en doen, kan contact opnemen met Ali van Buuren, tel. 06-51889774, e-mail 
Avanbuuren1954@outlook.com.

Elkaar ontmoeten op de Hof der Wonderen
Al een aantal jaren organiseren we op de Hof der Wonderen, waar we wonen en wer-
ken, uiteenlopende activiteiten waarin we met elkaar nadenken en praten over zaken 
die ertoe doen. Dat kan het hervertellen van een bijbelverhaal zijn rond het kampvuur, 
het bekijken van een bijzondere film en daarover napraten, luisteren naar een erva-
ringsverhaal dat iemand bereid is te vertellen, samen langs de Regge wandelen en al 
lopend met elkaar een thema of een verhaal bespreken, of een bijzondere maaltijd 
nuttigen met betekenisvolle ingrediënten (al dan niet in de Bijbel gevonden of zelf 
gekweekt in de eigen tuin). 
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	 In het seizoen 2023-2024 willen 
we in ieder geval onze maandelijkse 
maaltijd met een verhaal voortzetten. 
Iedere vierde maandag van de maand 
(dus 25 september, 23 oktober, 27 no-
vember, 18 december 2023 (de derde 
maandag), 22 januari, 22 februari, 25 
maart, 22 april, 27 mei, 24 juni 2024) 
staat om 19.00 uur de tafel klaar. Aan 
die tafel delen we met elkaar een maal-
tijd en verhalen en ervaringen. Aan de 
hand van wat er in de wereld speelt 
en wat de deelnemers hebben erva-
ren, gehoord, gezien of gelezen. Open 
en eerlijke gesprekken op het snijvlak 
van maatschappij, duurzaamheid en 
geloof, met mensen van verschillende, 
al dan niet kerkelijke, achtergrond. 
Keertje mee-eten en –praten? Geef je 
op via e-mail hofderwonderenmarle@
gmail.com of tel. 06-20910091. 

Daarnaast willen we maandelijks 
een ‘andere’ avond organiseren. Dat kan van alles zijn (een film, een spreker, een boek, 
een wandeling, etc.), maar altijd gaat het ook om het gesprek met elkaar. Om zoveel 
mogelijk  mensen de gelegenheid te geven deel te nemen, doen we dat afwisselend 
op de tweede woensdag of donderdag van de maand (dus op woensdag 11 oktober, 
donderdag 9 november, woensdag 13 december 2023, donderdag 11 januari, woens-
dag 14 februari, donderdag 14 maart, woensdag 10 april, woensdag 8 mei, donderdag 
13 juni 2024). We beginnen dan om 19.30 uur met koffie en zo rond 22.00 uur drinken 
we nog een glas met elkaar. Heeft u zelf inspirerende ideeën voor zo’n avond, laat het 
ons weten. Samen kunnen we meer op de Hof der Wonderen, een plek die we delen.
	 De commissie ‘Lerend geloven’ van de Protestantse Gemeenten te Hellendoorn en 
te Nijverdal waardeert en ondersteunt onze activiteiten. Daarom kunnen wij volstaan 
met een bijdrage van slechts € 7,50 per avond. 
	 Hou de kerkbladen en onze facebookpagina in de gaten voor precieze informatie 
voor de verschillende avonden of laat je via e-mail hofderwonderenmarle@gmail.com 
of tel. 06- 20910091 vrijblijvend op de uitnodigingsmaillijst zetten.   

Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek, Piksenweg 42, 7447 SE Hellendoorn (Marle)  
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Op weg in de stilte
Sinds 2014-2015 biedt de werkgroep ‘Op weg in de 
stilte’ mogelijkheden / activiteiten aan rondom stilte, 
bezinning en meditatie om, juist ook met elkaar, de 
stilte te zoeken en te ervaren. De werkgroep valt on-
der de paraplu van de Raad van Kerken. De medita-
tieve bijeenkomsten van ‘Op weg in de stilte’ en de 
activiteiten van de Kleine Kapel Noetsele, een pio-
niersplek in Nijverdal, sluiten mooi bij elkaar aan. Dus, 
waar mogelijk werken we samen.
Zo ook betreffende de voorbereiding van de reis naar Taizé die in de meivakantie van 
2024 is gepland. Zie voor meer info daarover onder ‘Kleine Kapel Noetsele’.
	 Via de kerkbladen en diverse plaatselijke media proberen we u op de hoogte te 
houden. Info op facebookpagina van ‘Op weg in de stilte’ en ‘KleineKapelNoetsele-
Nijverdal’. Ook op www.kleinekapelnoetsele.nl vindt u diverse ‘stilte-activiteiten’.
Contactpersoon: Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail theavanpijkeren@gmail.com.

Kampvuuravonden Hellendoorn 
De KVA-Hellendoorn is in 2014 door Kaj van Leusen en Johan 
van Dijke gestart. Zij werden hiertoe geïnspireerd door hun 
deelname aan een karakterweekend van de 4e musketier.
Vuur, ontmoeting en vriendschap. Met als motto ‘Geef een man 
een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is.’ 
Wij (André Scharphof, Robert Gaillard, René Winters, Richard 
Stolmeijer en Henri Kolkman) voegen daar een gitaar en wat 
liederen aan toe, met vaak ook een inleidend (geloofs)thema. 

Daarna ontstaan altijd mooie gesprekken, waarbij we ook proberen deze thema's in 
het licht van de bijbel te bezien. Mannen zijn zonen en / of vaders, mannen begrijpen 
mannen, maar de man Jezus Christus begrijpt ons helemaal. Hij is de Zoon en Hij is 
de Vader! Samenkomen met mannen is iets speciaals. Er groeit hierbij vertrouwen 
naar elkaar. Steun en begrip vinden we bij God en elkaar. Ervaringen delen, inzichten 
vinden in het Woord van God en samen bidden. Hierbij is iedereen welkom en vrij in 
hoeverre men zich wil openstellen in de gesprekken. Ons KVA-team bestaat uit vijf 
mannen en wij hopen jullie te mogen begroeten op onze kampvuuravonden, je bent 
hartelijk welkom!
	 De avonden zijn om de vijf weken op vrijdag, met uitzondering van week 30.  
We hebben het dus jaarlijks over de weken 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 en 50. Meer 
informatie is te verkrijgen via e-mail kvahellendoorn@gmail.com.



Kalender seizoen 2023-2024

Dinsdag 26 september: Geloven in glas

Donderdag 5 oktober: 	 thema 1 (De Heliand)

Dinsdag 10 oktober: 	 thema 2 (Theatervoorstelling ‘In Gods naam’)

Zaterdag 14 oktober: kerkhistorische excursie Borne

Donderdag 2 november: thema 3 (De Reformatie)

Woensdag 8 november: thema 4 (Bidden om genezing)

Donderdag 30 november: thema 5 (Levens- en stervenskunst)

Woensdag 13 december: thema 6 (Het basisinkomen)

Dinsdag 9 januari: 		 bijbelkring ‘Psalmen’

Woensdag 10 januari: thema 7 (Mindfulness… met Jezus)

Woensdag 17 januari: ontmoeting met de vrouw van Job

Dinsdag 23 januari: 	 bijbelkring ‘Psalmen’

Donderdag 25 januari: thema 8 (De excuuscultuur)

Woensdag 31 januari: ontmoeting met Simon van Cyrene

Dinsdag 6 februari: bijbelkring ‘Psalmen’

Donderdag 15 februari: thema 9  (‘Domweg gelukkig’)

Dinsdag 27 februari: bijbelkring ‘Psalmen’

Woensdag 28 februari: 	 thema 10 (God in de supermarkt)

Woensdag 6 maart: 	 ontmoeting met Claudia Procula, de vrouw van Pilatus

Donderdag 21 maart: thema 11 (‘Hoe mijn God veranderde’)

Zaterdag 20 april: 		 kerkhistorische excursie Franeker

De afbeelding op de voorpagina is van een wijnrank op een antependium van de Schaapskooi. Het ontwerp is van Margreet Scholten.

Leerhuis Jodendom-Christendom
‘Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog’
Zo luidt de titel van een boekje dat de Joodse schrijver Pinchas Lapide eens schreef. 
Een intrigerende titel, want wie weleens deelneemt aan een dialoog weet hoe 
moeilijk het is om de ander en (daarbij ook jezelf) in waarde te laten. Toch is deze 
titel de onderlegger van een Leerhuis over Jodendom-Christendom dat op zoek gaat 
naar de heilige geschriften van beide religies: Oude en Nieuwe Testament genoemd 
of Eerste en Tweede Testament… en wat daarna kwam… en wat weten we daarvan… 
wat is Thora en wat is Tenach… wat betekenen Midrasj, Misjna  en Talmoed… hoe zit 
dat Oude Testament eigenlijk in elkaar… en lijkt het Nieuwe Testament daarop?
Allemaal vragen waarvan het zeer de moeite waard is om daarmee bezig te zijn. 
Want meer weten betekent meer begrip voor de ander en hopelijk ook voor je eigen 
manier van denken en geloven.

Wanneer: maandagavond; 9 oktober en 6 november 2023
en 5 februari, 4 maart en 8 april 2024

Waar: Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
Tijdstip: van 19.30 uur – 21.30 uur
Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk & Israël 
Begeleiding: ds. Greet Nijmeijer, Overdinkel 
Kosten : gratis  (vrije gift voor koffie en thee)
Opgave: Willem Bouwhuis, willem.bouwhuis@gmail.com, 06-15558285
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